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POZİTİVİZMİN TÜRK DEVRİMİ”NE ETKİLERİ 
ÖZET 


19. yüzyılda çağın gerisinde kaldığını fark eden Osmanlı Devleti modemleşme sürecine girmiş ve modernleşmenin gereği olarak Batı”ya yönelmiştir. Bu dönemde Osmanlı Devleti birçok düşünce akımının etkisinde kalmıştır. Bu düşünce akımlarından birisi de pozitivizmdir. Bilim ile eş anlamlı kabul edilen pozitivizm, birlik ve ilerlemeyi devletin temel hedefi olarak kabul etmiştir. Birlik ve ilerleme Osmanlı Devleti”nin temel ihtiyacı olmasının yanı sıra yeni Türk Devleti”nin de temel ihtiyacıdır. Cumhuriyetin kurulmasından itibaren pozitivizm sadece aydınların anlamaya çalıştığı düşünce ekolü olmaktan çıkmış, yeni kurulan cumhuriyetin 


felsefesine dönüşmüştür. 


Temel amacı, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak ve bu devletlerin bulunduğu seviyenin üzerine çıkmak olan Mustafa Kemal, geleneksel düşünce akımları ile bu gelişmenin yaşanmasının mümkün olmadığının farkındadır. Dolayısıyla metafizik temelli bu düşünce akımlarından uzak durmuş ve ilmi temelli düşünce akımı olan pozitivizmi benimsemiştir. Böylece devrimin temeline pozitivizm oturtulmuştur. 
Mustafa Kemal”in çağdaşlaşma anlayışı bütünü ifade etmektedir. Devrimlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için tüm alanlarda yenileşmeye gidilmiş, yeni bir toplum yapısı oluşturulmak istenmiştir. Bu bakımdan siyasi alanda yapılan inkılapların ardından kültür alanında da inkılaplar yapılmıştır. Batı temel alınarak 


yapılan bu inkılaplarda ulusalcı anlayıştan da vazgeçilmemiştir. 


Anahtar Kelimeler: Akıl, Bilim, Türk Devrimi, Pozitivizm 


EFFECTS OF POSITIVISM ON THE TURKISH REVOLUTION 
ABSTRACT 


Realizing that it was behind the era in the 19th century, the Ottoman Empire entered into the process of modernization and turned to the West as a requirement of modernization. During this period, the Ottoman Empire was influenced by many thought currents. One of these trends of thought is positivism. Positivism, which is considered synonymous vvith science, has accepted unity and development as the main objectives of the state. Unity and development are the basic needs of the Ottoman Empire as vvell as the basic needs of the nevv Turkish State. Since the foundation of the Republic, positivism has ceased to be the school of thought that the intellectuals are trying to understand and has become the philosophy of the nevvly 


established republic. 


Mustafa Kemal, vvhose main purpose 1s to reach the level of contemporary civilizations and to rise above the level of these states, 1s avvare of the fact that this development is not possible vvith traditional currents of thought. Therefore, he abstained from these metaphysics-based thought currents and adopted positivism, which is a science-based thought movement. Thus revolution was based on the ground of the positivism. Mustafa Kemal s understanding of modernization refers to the vvhole. In order to ensure the continuity of the revolutions, all areas vvere reformed and forming a new society structure was desired. In this respect, following reforms in the political field, reforms were made in the field of culture. In these 


revolutions based on the West, nationalist understanding was not abandoned. 


Key Words: Intelligence/VVisdom, Science, Turkish Revolution, Positivism 


ÖNSÖZ 

Bu Araştırmada pozitivizmin Osmanlı Devleti'ne girişi, pozitivist kişilerin Mustafa Kemal Atatürk'ün üzerindeki etkileri, Atatürk'ün pozitivizm anlayışı ve Türk Devrimi üzerindeki pozitivizm etkisi gibi konular temel alınarak sentez ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bakımdan çalışma önem taşımaktadır. Daha önceki erken dönem Cumhuriyetin toplumsal-siyasal dönüşümlerini anlamaya dair çalışmalar yapılmış olsa da, çalışmalar genellikle siyaset sosyolojisi alanında yoğunlaşmıştır. Tarih bilim dalında ise bu tarz çalışmaların yoğun olmadığı görülmektedir. Çalışma tarihsel sosyolojinin perspektifi ile ele alınmıştır. Bu perspektiften fazla çalışılmadığı için önemli bir yere sahiptir. Tez teorik bir çalışmadır. Tezin temel kaynaklarını kitaplar ve makaleler oluşturmuş ve teknik olarak teori temelli literatür taraması kullanılmıştır. Çalışmanın kavramsal ve teorik çerçevesini oluşturmak amacıyla konunun kapsamı dâhilinde pozitivizm üzerine yazılan Türkçe ve yabancı kaynaklar gözden geçirilmiş ve literatürde ki konu ile alakalı olan kitaplar, makaleler ve internet kaynaklarından yararlanılmıştır. Birinci el kaynak ve makalelere yer verilmiş, dönemin önemli isimlerinin ana kaynaklarına başvurulmaya çalışılmış, yerli ve yabancı süreli basın kaynaklarına imkânlar ölçüsünde ulaşılmış, önemli isimlerin anı ve hatıralarına yeri geldiğinde başvurulmuştur. Araştırmanın sağlam kaynaklara dayandığını göstermek, çalışmaya bilimsel perspektif kazandırmak ve bilgi almak isteyenlere yol göstermek için titiz bir şekilde kaynak gösterimi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmamız 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde modernleşmenin anahtarı olarak görülen pozitivizmin Osmanlı Devleti'ne girişi ve ilk etkilerine değinilmiştir. 
Osmanlı Devleti'ne pozitivizmin girişi ilk önce dışarıya gönderilen aydınlar tarafından olmuş, bu aydınlar bir süre sonra dernekleşme yoluna giderek düşüncelerini yaymaya çalışmışlardır. Tanzimat Dönemi'nde ülkemize giren pozitivizm Cumhuriyet Dönemi devrimlerinin temelini oluşturmuştur. İkinci bölümde ise erken Cumhuriyet Dönemi pozitivizm etkisi incelenmiştir. Bu başlık altında Mustafa Kemal'in fikirlerinin oluşmasında etkili olan pozitivist düşünürlere, Mustafa Kemal'in pozitivizm anlayışına ve pozitivist etkinin izlerini taşıyan temel ilkelere ayrı başlıklar halinde yer verilmiştir. Son olarak üçüncü bölümde 


Cumhuriyet Dönemi'ndeki pozitivist izler incelenmiştir. Bu kısımda dönemin 


pozitivist yazarları, açılan eğitim kurumları ve sanat alanındaki pozitivizm etkisi hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Devrim tarihi araştırmalarına katkı sağlayacağına inandığımız bu tez çalışmasının ortaya çıkmasında öneri ve düzeltmeleriyle emeği geçen değerli hocam Prof. Dr. 
Mehmet TEMEL e, beni bu konu üzerinde çalışmaya yönlendiren ve literatür bilgisi ile yardımlarını benden esirgemeyen değerli hocam Özlem KIRLI BAYDUR ə, desteğini her zaman hissettiğim eşim Koray ELÇİ” ye, hayatımın her anında, maddi manevi destekleriyle yanımda olan annem Rukiye BARUT ve babam Raşit 


BARUT” a teşekkürü borç bilim. 


Huriye BARUT ELÇİ 
2020- Muğla 
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GİRİŞ 
Köken olarak eski Yunan sofistiklerine kadar uzanan pozitivizm 19. yüzyıldan itibaren sistemli hale gelmiştir. Kelimenin Saint Simon tarafından kullanıldığını belirtenler kim tarafından ortaya konulduğu hususunda kesin bir bilgi vermemişlerdir. Bir başka görüşü benimseyen Andre Lalande ise kelimenin Auguste Comte tarafından değerlendirildiğini ortaya koymuştur. “Ponere” fiilinden türemiş olan pozitivizm, Latincede karşı koymak, göz önüne yerleştirmek, vaz etmek ve öne koymak anlamlarına gelirken, Fransızcada “gerçek, olgu, kesin, kanıtlanmış, olumlu” anlamlarında kullanılmıştır (Ballıkaya, 2015: 88-89). Doğan Özlem'e göre ise temellerini modern bilime dayandırmak isteyen felsefe akımıdır. Pozitivizm teriminin birbirinden bağımsız olarak 1830'larda Almanya ve Fransa'da ortaya çıktığını belirten Özlem, Fransız pozitivizminin sloganını şu şekilde açıklamıştır: “Doğal olmayan karşısında doğal olana yönelmek, onun bilgisiyle yetinmek; despotik, köleci, özgürlük karşıtı, irrasyonel durum ve uygulamalar karşısında 


rasyonel olanın yanında olmak ve onu yaşama geçirmek” (Özlem, 2016: 15-16). 


Fransız pozitivizminin temeli aydınlanma çağıdır. Avrupa da yaşanan Rönesans, coğrafi keşifler, ticari gelişmeler, kapitalizmin yaygınlaşması, feodal yapıların yıkılması, kentleşme gibi siyasi, ekonomik toplumsal ve dini olaylar toplumun yapısını değiştirerek yeni bir toplum yaratmıştır (Korkmaz, 2012: 20). Bu durum başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere tüm toplumlarda bir karmaşaya neden olmuştur Fransız Devrimi'nin yarattığı toplumsal karmaşayı ortadan kaldırmak için iki fikir ortaya atılmıştır. Bu fikirlerden ilki eski krallık dönemine geri dönülerek toplum düzeninin gerçekleşeceği fikri iken diğeri toplumsal ilerleme ile birlikte toplumun düzene gireceği fikridir. Comte bu ikili fikirlerin çözüm getirmeyeceğine inanarak ikisini uzlaştırıp, geleneksel otoriter çevre içerisinde ilerlemeyi gerçekleştirebilecek bir toplum yaratmak istemiştir. Böyle bir toplumda düşünsel anarşiye son verecek olan ise pozitif bilimlerdir (Işın, 1985: 357). 
Pozitivistlerin ifadesine göre pozitif bilim Francis Bacon'dan itibaren belirli bir yöntem çerçevesinde kuram ve yasalara ulaşıp sınanabilir bilgi üretmeye çalışan bilgi faaliyetidir (Özlem, 2013: 8). Buna göre Rene Descartes ve Jean-Jacgues Rousseau bilimin ilk işinin bilimsel olarak kanıtlanması mümkün olmayan şeylerin ve diğer 


önermelerin “türetilmesi gereken aksiyomları” meydana getiren dolaylı kararları 


zihnin dışında tutarak entelektüel anlamda bir tasfiye yapmak olduğunu belirtmişlerdir (Durkheim, 2019: 11). Yani bir bilginin bilimsel olarak kabul edilmesi için deney ve gözlem yoluyla elde edilen verilerin bir olguyu açıklaması ve elde edilen bu olgunun, koşullarının tekrar sağlanması halinde yeniden aynı sonucu vermesi gereklidir (Köker, 1998: 27) Dolayısıyla bilimsel bilgi edinmenin temel amacı, tümdengelimsel mantık kuralına uygun olarak, nesnel dünyayı anlamlandırmaktır. Buna göre bilimin gördüğü ve keşfettiği şeyi derlemek için doğaya gitmesi ve hipotezler üretmesi gereklidir. Ama bu hipotezler deneyimler çerçevesinde doğrulanabilmelidirler (Comte, 2001: 17). Bilim karşılaştırılabilir olgulara dayanmalıdır. Aksi takdirde bilimsel araştırma başarıya ulaşamaz. 
Karşılaştırılabilecek olguları bir araya getirdiği sürece de başarı olasılığı artar (Durkheim, 2013:1). Çünkü deney ve gözlem yoluyla elde edilen olgulara değer yargısı vermek mümkün olmadığı için bilim yaparken değer yargılarından ayrılmış olmak gerekir. Bilimin tarafsızlığı açısından insani duygular bilimsel faaliyetlerin içerisinde yer almaz (Özlem, 2016: 14). Birbirini takip eden kanunlardan oluşan bilimde filozofların görevi ise bu kanunları incelemektir (Korlaelçi, 2002: 17). 
Ayrıca bu filozoflar kanunların sayısını olabildiğince en aza indirgemelidir. Comte bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Doğa kanunlarının en ince ayrıntılarına kadar keşfedilmesi ve daha sonra da sayılarının mümkün olan en aza indirgenmesi tüm çabalarımızın amacını oluşturur. Çünkü ilk ya da nihai sebepler olarak adlandırılan şeylerin peşinden koşmak tamamıyla boşuna ve anlamsızdır... Aslında herkesin bildiği gibi, pozitif açıklamalarımızda en kapsamlı olduklarında bile görüngelerin gerçek nedenlerini açıklamaya uğraşmayız. Çünkü bu sadece önümüzdeki zorluğu biraz daha öteye atmaya yarardı; biz yalnızca olayların meydana geliş koşullarını doğru bir şekilde analiz etmeye ve onları oluş sırası ve benzerliklerinin normal ilişkileriyle bağdaştırmaya çalışırız. ” (Comte, 2003: 15). Ayrıca filozoflar ilimlerin arasındaki iş birliğini geliştirmelidir. Felsefi pozitivizm, düşüncenin tamamıyla metafizik kayıtlardan ve metafizik problemlerden kurtarılması; bilgi işlemlerinin ampirik ilimler ve tabiat ilimlerine göre normalleştirilmesidir (Korlaelçi, 2002: 18- 


20). 


Comte, olayların sebeplerinin neler olduğunun belirlenmesinin çözümsüz ve felsefi 


pozitivizmin dışında kalan sorular olduğunu belirtmiş, bu soruların yanıtını “din 


bilimcilerin hayal gücüne ve metafizikçilerin kurnazlığına” bıraktıklarını ifade etmiştir (Comte, 2003: 16). Buna göre doğrudan doğruya deney ile elde edilmeyen her bilgi gerçek değil hayal ürünüdür. Metafizik ve din bilimin önünde engel teşkil etmektedir. Çünkü aydınlanmanın temeli aklı ön plana çıkararak din ve geleneklere eleştirel gözle bakmaktır (Ballıkaya, 2015: 89-92). Dolayısıyla bilginin tanrısal kaynaklı olduğu fikri aydınlanma ile birlikte değişmeye başlamıştır. Buna göre bilgi olması gerektiği gibi değil olana yani olgusala aittir (Özkan, 2014:925). Böylelikle Johannes Kepler, Galileo Galilei ve Isaac Newton'un bilim ilkeleri yeniçağın 


başlarında doğa bilimlerine de uygulanmaya başlanmıştır (Ballıkaya, 2015: 90). 


Kepler gerçek bilginin matematiksel bilgi olduğunu belirtmiş, nesnelerin birbirine matematiksel oranlarla bağlı olduğunun üzerinde durmuştur. Bu nedenle bilgiye ulaşmak için evrenin matematiksel dilinin çözülmesi gereklidir. Birbirinin nedeni olan olgular bulunduğu takdirde evrenin matematiksel dili de çözülmüş olacaktır. 
Duyular yoluyla elde edilen bilgiler karışık ve çelişkilidir bu nedenle kabul edilemez. 
Galileo”ya göre de tanrı dünyayı matematiksel sistem şeklinde yaratmıştır. Bacon da insan bilimsel bilgiye deney ve gözlem yaparak akılcı düşünmesi sonucunda ulaşabileceğinin altını çizmiştir Bir başka düşünür olan Newton, empirizm ve rasyonalizmi birleştirmiş gerçek dünyanın nesneler dünyası olduğu noktası üzerinde durmuştur. Ona göre “bilim adamının görevi saat gibi işleyen doğanın yasalarını keşfetmektir.” Aydınlanma çağı filozofları, Kepler, Galileo ve Newton'un düşüncelerini miras alarak, pozitivizmi bu düşünce yapısı üzerinden oluşturmuşlardır. Ayrıca bu düşüncelere ek olarak toplum biliminin de 


yapılabileceğini öne sürmüşlerdir (Söğütlü, 2001:4-5). 


Comte, ussal devrimin Bacon, Galileo Newton gibi düşünürlerin döneminde gerçekleştiğinden bahsetmiştir. Ona göre bu dönemlerde pozitif felsefe kendini metafiziksel anlayış ve din bilimin karşısında yer aldığını göstermeye başladı; çünkü bu dönemde pozitif kavramlar önceki bilimsel çalışmalardaki skolastik düşünce ve batıl alaşımlardan kopabildi (Comte, 2003: 18). Comte göre toplumlar bu aşamaya gelebilmek için zorunlu olarak 3 aşamadan geçmiştir. Bu aşamalar: Dinsel ya da tanrısal aşama, metafiziksel ya da soyut aşama son olarak da bilimsel ya da pozitif aşamadır. Dinsel aşamada insan zekâsı araştırmalarını “varlıkların içsel doğasına” ve 


gözlemlediği olayların ilk ve nihai nedenlerine yönlendirir. Buna göre 


gözlemlenebilen olaylar ve bu olaylarda meydana gelen değişiklikler doğaüstü varlıkların müdahalelerinin sonucudur. Dolayısıyla bu dönemde insan zekâsı mutlak bilgiye yönelmiştir. Metafiziksel aşamada doğaüstü varlıkların yerini “soyut 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etmenler” “gerçek varlıklar” ve kişilerin içinde var olan “kişileştirilmiş fikirler” alır. 
Buna göre gözlemlenebilen olaylar ona uygun başka bir varlık ile açıklanır. Bu varlıklar gözlemlenebilen her olaya kendiliklerinin sebep olmaya güçlerinin yettiği kabul edilir. Pozitif aşamada insan zekâsı mutlak gerçeğe ulaşmanın mümkün olmadığını kabul eder. “Evrenin kökenini, anlaşılamayan sebeplerini ve de olayların 


nihai nedenlerini” araştırmaktan vazgeçer (Comte, 2003: 11). 


Toplum doğa ya da teori diye adlandırılan nesnel gerçekliğin tümünü açıklamak gibi bir iddiada bulunmaz. Çünkü bütünü açıklamak iddiası kendi içinde kapalı olmasının yanı sıra olgusal olarak sınanabilirlikten de uzaktır (Köker, 1998: 28). Bu nedenle görünebilen olayların “gerçek doğasını, değişmez silsile ve benzerlik ilişkilerini” bulmak için uğraşır. Bu noktada insan aklına iki görev düşer. İlki gerçek kuramları şekillendirebilmek için gözlem yapmak diğeri ise bir birisi ile ilişkili gözlem bağıntılarından kendisinin kullanabileceği bazı kuramlar üretmektir (Comte, 2003: 11). Bu aşamalar aynı anda pozitif aşamaya ulaşmamıştır. Her aşama bir önceki dönemin zorunlu sonucu iken bir sonraki dönemin ise hazırlayıcısıdır (Kongar, 1981: 40). Çünkü algıların gelişim süreçleri boyunca takip etmekte olduğu zorunlu ve değişmez aşamalar vardır. Düşünce biçimindeki özelliklere göre toplum yapısı bu aşamalarda belirlenir (Kongar, 1981: 40). Başlangıçta dinsel felsefeden yararlanmak insanlık için kaçınılmaz olmuştur. Çünkü spontane olan dinsel felsefe ayrıca yeni oluşan zekanın merakını gideren tek felsefeydi. Dinsel felsefeden pozitif felsefeye kademeli bir geçiş sağlamak için akıl melez nitelikte ara kavramlar kullanmıştır. Bu kavramlar metafiziksel kavramlar olup geçiş dönemi dışında başka rolleri olmamıştır (Comte, 2003: 14). Böylelikle teolojik ve metafizik dönemi geride bırakan insanlık artık pozitif döneme geçmiştir. Fakat bu dönem ile örtüşen bir ideoloji meydana getirememiştir (Söğütlü, 2008: 203). Teolojik ve metafiziğin yerini teknik-bilimsel ilerlemenin dayanağı haline gelen “bilimler metodolojisi” almalıdır. Doğan Özleme göre amaç: a) doğa bilimlerinin bir ansiklopedisini ortaya koymak, b) tüm toplumsal ilişkilerin “pozitif politika” yoluyla rasyonalizasyonunu gerçekleştirmektir. (Özlem, 


2013: 9). 


İnsan aklı göksel fiziği, organik fiziği, yerküresel fiziği kurduğuna göre; gözlemsel bilimi tamamlayabilmek için geriye toplumsal fiziği kurmak kalmıştır. İnsanlığın en temel ve acil ihtiyacı da budur. Toplum biliminin de kurulmasıyla beraber gözlenemeyen gerçek kalmayacaktır. Böylelikle pozitif aşamaya tam anlamıyla geçilmiş olunacaktır (Comte, 2003: 20-21). Bu politikanın bir neticesi olarak sosyoloji kurulmalıdır. Böylelikle sınıfsal temelli çatışmaların ana nedeni olan sanayi toplumunun farklı şekilde kavranmasına son verilecek; farklı görüşler tekleştirilerek düzeni getirecek tek bir düşünce üretilecektir. Bu görevi yerine getirecek olan sosyolojidir. Sosyoloji fikir birliğini oluşturmalı ayrıca endüstriyel yapıyı da sağlamalıdır (Söğütlü, 2008: 20) Çünkü Comte göre toplumdaki düzensizliğin kaynağı sadece siyasal nedenler değildi. Manevi düzensizlik de karmaşaya neden olmuştur. Manevi düzenliğin nedeni ortak bir terakki fikrine sahip olunmamasıdır. 
Emile Durkheim”e göre sınıf çatışmalarının nedeni düşünce birliğinin oluşmamasından kaynaklanmıştır. Bireyciliğe karşı toplum ön plana çıkarılmak istenmiştir. Çünkü çatışmaların temel nedeni bireyin bencilliğidir. Bu nedenle öncellikli olarak bireyin bencilliğinin önüne geçilmelidir (Söğütlü, 2008: 203-204). 
Daha sonra toplumda fikir birliği sağlandığı için ilerleme sürekli olarak 


gerçekleşecektir (Işın, 1985: 357). 


Bilimin tekniği anlayışının hâkim olduğu pozitivist epistemolojide, ulaşılmak istenen bilimsel bilginin doğa ya da toplum olması metodolojik farklılık gerektirmemektedir (Akıncı, 2008: 137). Toplum da tıpkı doğa gibi belli yasalar çerçevesinde işler. 
Toplum olayları fiziki dünyaya oranla daha karmaşık bir halde olsa da her ikisi de insan dışında var olan “nesnel gerçeklik” alanını ifade ederler (Söğütlü, 2008: 202). 
İnsan nesnel gerçeklik alanı konusunda bilgi sahibi oldukça bu alan üzerinde egemenlik kurma olanağı artacağı için kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme hususunda değişimi sağlayabilecektir (Köker, 1998: 27). Bu nedenle doğa ve sosyal bilimler arasındaki fark öze değil sadece konularının farklı olmasından kaynaklanmaktadır (Akıncı, 2008: 137). Nasıl ki Matematik biyoloji ve fizikte ulaşılan bilgiler tüm toplumlarda aynı kabul ediliyorsa, insan doğasının da aynı olmasından dolayı tüm dünya aynı toplumsal düzene gelmeli ve böyle kabul görmelidir. Bu nedenle tüm insanlık sanayi toplumu olan Avrupa toplumlarının seviyesine ulaşmalıdır (Söğütlü, 


2001: 6). Pozitivizmin ilkeleri neticesinde yeni bir toplum yapısı ortaya çıkmıştır. 


Batı bu toplum yapısı üzerinden oluşmuştur (Özkan, 2014: 931). Bunun için diğer toplumlar Batılı olmayan toplumların geçtikleri evreden geçerek Batılı toplumların seviyesine ulaşmalıdır. Bunun gerçekleşebilmesi için toplum müdahalesi gereklidir. 
Bu müdahale için "Modern Pozitif Toplum" un özelliklerini bilen bir "intellijansiya" gereksinim vardır. Aydınlar ve siyasetçiler modern topluma geçmek için "üsttenci, 


otoriter merkeziyetçi" bir politika izlemelidirler (Özlem, 2007: 458). 


Toplumların ilerleyebilmesinin önündeki en büyük engel Doğu ve Batı arasında var olan çelişkilerdir. Bu nedenle Comte, insanlık arasındaki bütün çelişkileri uzlaştırmak istemiştir. Ona göre Doğu ile Batı arasındaki en büyük çelişki ilahi merkezlidir (Kongar, 1981: 43). Comte bu ilahi merkezli çelişkiyi ortadan kaldırarak, insanlığın daha kolay ilerleyebileceğini söylemiştir. Bunun içinde pozitivizmi “ilk ilahiyatçılıktan çıkan, noksan ve geçici bütün sistemleri bastırmaya tahsis edilmiş hakiki ve gerçek tek din“ olarak ilan etmiştir (Korlaelçi, 2002: 17). Böylelikle toplumsal ve doğal evrimin bir neticesi olarak toplum daima iyiye ve güzele doğru 


gelişecektir (Kongar, 1981: 747). 


Pozitivizm toplumsal hayattaki düzenin kaynağını ve tarihsel ilerlemenin itici gücünü, bilgideki gelişmelerde aramıştır (Özkan, 2014: 925). Çünkü pozitivizmin genel teorisi; doğa bilimin yöntemleriyle toplum yasalarının bilimsel olarak yeniden keşfedileceği ve bu bilimsel yasalarla toplumun yeniden inşa edilerek çatışmaların engellenebileceği fikrine dayanmaktadır (Söğütlü, 2008: 201). Bilgi kuramı olmasının yanı sıra sosyal ve siyasal öğretilere de sahip olan pozitivizm, böylece “toplum mühendisliği” görevini üstlenmiştir (Özkan, 2014: 931). Bu görev ile birlikte Comte, pozitivizmi Fransa dışındaki, ülkelere yayabilmek için 25 Şubat 1848'de Société positiviste (Pozitivist Cemiyet)”in temellerini atmıştır. Bu cemiyetin amacı halka pozitivizmi tanıtıp, pozitivist eğitim vermektir (Kabakçı, 2014: 30). 
Ayrıca bu amaç uğruna bazı ülkenin önemli devlet adamlarına mektuplar yazmıştır. 
Bunlardan birisi Osmanlı sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'dır. Mustafa Reşit Paşa'ya yazdığı mektup ile Müslümanların pozitivizmi benimsemesinin daha kolay olduğunun üzerinde duran Comte, Osmanlı Devleti içinde pozitivizme kapılarını açmıştır. Böylelikle pozitivizm, Türk aydınının Batı'dan benimsediği ilk modem ideoloji ve paradigmadır (Söğütlü, 2001: 3). Pozitivizmin gerek spekülatif bilginin 


yerine pozitif bilgiyi koyması gerekse düzeni yıkmak yerine kurulu düzen içinde 


ilerlemeyi benimsemesi aydınların devleti kurtarma yolunda pozitivizmi benimsemesinde önemli etken olmuştur. Ayrıca pozitivizmin ortak evrensel doğa anlayışına göre doğada aynı koşullar aynı sonuçları doğururdu. Dolayısıyla Batı'yı üstün kılan koşullar Osmanlı Devleti'nde yaratıldığı takdirde Osmanlı Devleti'nin 


geleceği de Batı ile aynı olacaktı (Özlem, 2007: 458). 


Pozitivizme göre tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmek bilimsel bir modernleştirme projesi ile gerçekleşebilirdi. Batı'nın teknolojik olarak ileriliğini kabul eden aydınlar toplumun pozitivizm ile birlikte bu gerilikten kurtulacağına inanıyorlardı (Söğütlü, 2001: 7). Aydınlar üzerinde etkisi görülmeye başlayan pozitivizmin, devlet içinde sistemli hale gelmesi Jön Türkler döneminde olmuştur. 
Aklı özgürleştirerek pozitif bilim doğrultusunda hareket edilmesinin gerekli olduğunu böylelikle devletin kurtulacağını düşünen Jön Türkler, gerek felsefi alt yapıdan yoksun olmaları gerekse ülkenin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik yetersizliklerden dolayı başarıya ulaşamamışlardır. Ancak bu dönemde başlayan aydınlanma fikirleri kendisinden sonraki nesillere ışık tutmuş, yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyeti'nin felsefi temellerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. 
Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal, düşünce biçimi olarak en çok pozitivizmden etkilenmiş ve yeni kurulan devletin örgütlenmesini pozitivizme dayandırmıştır (Kongar, 1981: 744). Böylece Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde devleti kurtarmak için benimsenen pozitivizm, Cumhuriyetin ilk yıllarında devleti 


şekillendirmek amacıyla uygulamaya alınmıştır. 


Pozitivizm uygulamaya konulurken Osmanlı Devleti'nin izlediği yoldan farklı bir yol izlenmiştir. Osmanlı Devleti'nden kalan sosyal ve siyasal alandaki düalizm ortadan kaldırılarak, yeni oluşturulacak kurumlarla beraber yeni bir birey oluşturmak amaçlanmıştır (Tandoğan, 2018: 129), Bu bakımdan birçok reform gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar ile birlikte sosyo-siyasal alanda kalkınmayı gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Çünkü siyasal devrimin sonuca ulaşabilmesi için sosyal ve ekonomik devrimlerin de gerçekleşmesi gereklidir. Böylelikle Türk Devleti muasır medeniyet seviyesine ulaşacak, açılan eğitim kurumları ve yeni projelerle birlikte bu medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılacaktır. Bu bağlamlarda Pozitivizmin Türk Devrimi üzerindeki etkileri araştırma konusu olarak seçilmiştir. Araştırmada 


Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden itibaren ülke içinde etkili olmaya başlayan 


1) 
2) 
3) 
4) 


5) 
6) 


7) 


pozitivizmin, Türk Devrimi üzerindeki etkileri incelenecektir. Bunun için aşağıdaki 


sorulara yanıt aranacaktır: 


Pozitivizmin Osmanlı aydınlarını etkileyen yönleri nelerdir? 

Pozitivizmin Osmanlı Devletinde yayılmasında etkili olan dernekler hangileridir? 
Osmanlı Devleti’nde pozitivizmin etkisi altında kalan aydınlar kimlerdir? 

Mustafa Kemal'in etkilendiği pozitivist kişiler kimlerdir? Bu kişilerin Mustafa Kemal üzerindeki etkileri nelerdir? 

Mustafa Kemal'in pozitivizm anlayışı ve ilkelerindeki pozitivizm etkisi nelerdir? 
Cumhuriyet Dönemi düşün dünyasında pozitivizmin etkisi görülen aydınlar kimlerdir? 


Eğitim ve kültür üzerinde pozitivizmin etkisi nelerdir? 


BİRİNCİ BÖLÜM 
POZİTİVİZMİN OSMANLI DEVLETİ'NE GİRİŞİ VE İLK ETKİLERİ 
1.1. Osmanlı Devleti”nde Pozitivizmin İlk Yansımaları 


Osmanlı Devleti, Avrupa da insan merkezli, akıl, düşünce, bilimin özgürlüğü, hümanizma ile başlayan ticaret kapitalizmi, Rönesans, sömürgecilik, aydınlanma ve devrimler çağı, Sanayi Devrimi ve emperyalizm ile gelişen yeni dünya düzenine ayak uyduramadığı için Avrupalı devletlerin gerisinde kalmıştır (Aybars, 2006: 42). 
Bu geri kalmışlığın en büyük nedeni Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyıla kadar bilginin kaynağını zihinsel süreçlerde aramış olması ve soyut kavramlara önem vermesidir. 
Bu durum kapalı bir sistemi beraberinde getirmiştir. Ancak bu sistem Osmanlı aydınlarının düşünceleri ile çelişmiştir (Işın, 1985: 353). Aydınlar, devletin içinde bulunduğu kültürel, sınai, ve teknik alanındaki gerilikten Batı ile iş birliği içerisine girerek kurtulabileceğine inanmışlardır. Böylelikle Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu sosyal, siyasi ve ekonomik bunalım düşün dünyasını da etkilemiş, belli bir döneme kadar kapalı sistemi benimseyen Osmanlı Devleti'nde modernleşme çağın gerekliliği olarak ortaya çıkmıştır. Aydınlar, geleneksel çerçeve içinde modernleşmenin zor olması nedeniyle tutumlarını pozitivizm çerçevesi içinde oluşturmaya çalışmışlardır. Ahmet Rıza'nın, "Türkiye'de siz kime, hangi Müslümana Hristiyan olmasını teklif etseniz o bunu reddeder. Çünkü bilir ki Müslümanlık, Hristiyanlığın üstündedir. Ama kime pozitivizmi benimsemesini söyleseniz kabul eder. İslamiyet, pozitif düşünmeye engel değildir" (Ertürk, 2005: 3-4). şeklindeki 


sözleri durumu açıklamaya yardımcıdır. 


Ülke içindeki geleneklere karşı çıkan aydınlar, modern toplumun gelişmesinde etkili olan düşünce biçimini pozitivizmde bulmuştur. Çünkü pozitivizm: -Modernleşmenin niteliklerini ve hedeflerini anlatmada Osmanlı aydınına pratik yarar sağlamıştır (Karaca, 2015: 124). -Toplumun somut koşullarından hareket eden pratik bir yapıya sahiptir. Böylece spekülatif bilginin yerine pozitif bilgiyi koymuştur (Işın, 1985: 353). -Ayrıca pozitivizm toplum bilimi meydana getirmeyi amaçlamış ve kurulu düzene inanmıştır. Pozitivizmin kurulu düzeni yıkmak gibi bir amacının olmaması düzen içinde ilerlemeyi amaç edinmiş olması devletin devamı için mücadele eden 


aydınların dikkatini çekmiştir (Mardin, 1996: 176). Bunların yanı sıra pozitivizmin 


evrensel siyasal anlayışına göre toplumlar birbirinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar ortak evrensel bir doğaya sahiptir. Bu doğada aynı koşullar aynı sonuçları doğururdu. Dolayısıyla Batı'yı üstün kılan koşullar Osmanlı Devleti'nde de yaratıldığı takdirde Osmanlı Devleti'nin geleceği Batı”nınki ile aynı olacaktı (Özlem, 2007: 458). Pozitivizmin tüm bu özellikleri değerlendirildiğinde; aydınlar pozitivizmin bilim ve aklı ön plana çıkarmış olması, yapılan kötülük üzerinde durmak yerine yapılacak olan iyilik üzerine odaklanması, Doğu ve Batı arasındaki ilahi merkezli farklılığı ortadan kaldırmayı amaçlaması gibi özelliklerinden dolayı pozitivizmden etkilenmişlerdir. Osmanlı Devleti'ne pozitivizmin girişi doğrudan felsefi kanallarla ya da doğrudan felsefi bir etkilenme ile olmamış, modern anlamda özellikle Tanzimat'tan itibaren oluşturulan eğitim kurumları, bu kurumlarda ders olarak okutulan pozitif bilim dersleri ve edebiyat akımları sayesinde olmuştur 


(Balkız, 2015: 128). 


Osmanlı Devleti'nin Batı'ya kapılarını tam anlamı ile açtığı dönem olarak Tanzimat Dönemi kabul edilir. Bu döneme kadar Osmanlı Devleti'nde esaslı bir değişiklik amaçlanmamış, zorunluluk neticesinde belli başlı teknik bilgiler Batı'dan alınmıştır (Dönmez, 2002: 62). Tanzimat Fermanı Mustafa Reşit Paşa tarafından, Fransa hukuk kuralları ve medeni kuruluşları dikkate alınarak Osmanlı kültürüne uygun olanlarının seçilmesi ile hazırlanmıştır. Şinasi, Mithat Paşa gibi isimler bu dönemde Fransa'ya gitmiş ve pozitif kişilerle ilişki kurmuşlardır (Korlaelçi, 2002: 157-158). Demokrasi, eşitlik, özgürlük gibi kavramların yanı sıra pozitivizm, materyalizm gibi birçok düşünce akımının temelleri de Tanzimat ve Meşrutiyet döneminde atılmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Dönemi devrimlerinin temelinin kavranabilmesi için Osmanlı Devleti'nin modernleşme sürecinin incelenmesi gerekmektedir (Karaca, 2015: 55). 
Osmanlı modernleşmesi ilk olarak askeri teknik alanında başlamıştır. Önceleri sadece bilimsel ve teknik alanda Avrupa'nın üstünlüğünün kabul edilmesiyle devletin kurtulacağına olan inanç azalmış, devletin kurtuluşu için Avrupa kurumlarının üstünlüğü de aydınlar tarafından kabul görmüştür. Batı kurumlarının temelinde bu düşünce sistemi ile oluşturulan Batı felsefesi yer almıştır. Aydınlar, bu felsefenin, süzgeçten geçirilip, toplum yapısına uygun olan kısımlarının Osmanlı Devleti'nde de uygulanmasını istemişlerdir. Bu amaçla batıda gelişen düşünce 


akımları ve kurumsal modeller takip edilmiştir (Kabakçı, 2014: 28). Bu düşünce 


10 


akımları içinde aydınların en çok dikkatini çeken pozitivizm olmuştur. Aydınlar modernleşme sürecinde pozitivizmi toplumu modernleştirmek için bir araç olarak kabul etmiş ve pozitivizm aracılığıyla geleneklerden kurtulup, modernleşmenin 


gerçekleşeceği kanısına varmışlardır (Korkmaz, 2012: 81). 


Osmanlı Devleti'nin modernleşmesi için gerekli olan bilimdir. Batıda bilim ile eş anlamlı kabul edilen kavram ise pozitivizmdir. Bu nedenle Osmanlı Devleti'nin de kurtuluş reçetesi pozitivizmdir. Modemleşen Osmanlı Devleti Batı ile rekabet edebilecek seviyeye gelecek böylelikle Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu kötü duruma son verilecektir (Korkmaz, 2012: 81). Aydınlar zaman içerisinde Avrupa'nın sadece maddi başarılarının alınarak ilerlemenin gerçekleşemeyeceğinin farkına varmışlar ve Batı”nın özünü oluşturan taraflarının da benimsenmesi için mücadele etmişlerdir. Bunlar, kişinin devlet ve din baskısından kurtarılması, gelenek karşısında aklın ön plana çıkması, bireylerin doğal haklarının üstünlüğü ve cehalet karşısında 


müspet ilimlerin hâkim olması şeklinde özetlenebilir (Berkes, 2016:415). 


Bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra toplumsal ve siyasal düzenin sağlanabilmesi için padişahın otoritesinin de denetlenmesi gereklidir. Aydınlara göre İslam, ilim ve meşverete büyük önem vermiştir. Osmanlı Devleti'nin hâkim ideolojisi İslam”dı. Bu iki düşüncenin kaynağı İslam'a dayandığı için ilim ve meşveretin Osmanlı Devleti'nde var olmasında sakınca yoktur (Kabakçı, 2014: 37). Osmanlı'nın eğitim sistemini oluşturan medreseler, rasyonel çalışmalardan uzak skolastik düşüncenin etkisi altında kalmıştır. Böylece fikri çalışmaların ağırlık noktası dini bilgiler etrafında toplanmıştır (Korlaelçi, 2002:143-145). Medreselerin eğitim sistemi dini bilgiler etrafında toplandığı için ilimdeki gelişmeler takip edilememiştir. Bu nedenle çağın gerisinde kalınmıştır. Ayrıca bu kurumlar zaman içerisinde bozulmaya başlamış, rüşvet, imtiyaz artmış ve kalitesini kaybetmiştir. Medreselerin yanı sıra Osmanlı Devleti'nde modernleşmenin eleştirisini yapan gelenekçi kesim, dinin sistematik yapısı içindeydi. 19. yüzyıla gelindiğinde bu sistematik yapının eleştirilebilmesi için yine sistematik bir bakış açısına sahip olmanın gerekliliği anlaşılmıştır (Işın, 1985: 356). Bu nedenle Osmanlı Devleti'nde eskiden beri devam eden İslami fikirlerin yanında Avrupa Devletlerinden gelen fikirler de ülke içinde 


etkili olmaya başlamıştır. Bu durum ikili bir ilim anlayışı ortaya çıkarmıştır. Bir 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yandan İslam kültüründen gelen dini ilim anlayışı, diğer yandan ise müspet ilimleri 


ön plana çıkaran ilim anlayışı ülkede var olmuştur (Korlaelçi, 2002:143-145). 


Aydınlar ilk olarak pozitivist ilkeler ve İslam ilkelerini birleştirmeye çalışmış, daha sonra İslamı bir kenara bırakarak pozitivist ilkeleri kurtarıcı olarak görmüşlerdir (Kongar, 1981: 48-49). Fakat dinin toplum, gelenek ve kültürünün oluşmasında önemli bir yere sahip olmasından dolayı laiklik ilkesi ilk olarak siyasi bir anlam taşımış, daha sonra kültürel bir işlev kazanmıştır (Balkız, 2015: 144). Böylelikle batılılaşma yolunda kültür-medeniyet ayrımı üzerinden hareket edilmiş, kültür korunarak, medeniyete dâhil olunmaya çalışılmıştır. Buna göre kültür ulusa özgü iken medeniyet insanlığın ortak ilerlemesi anlamında kullanılmıştır (Kabakçı, 2014, 28-29). Sonuç olarak aydınlar, pozitivizme pragmatik yaklaşmışlar pozitivizmin felsefi boyutu ile ilgilenmemişlerdir. Çünkü aydınların felsefi tartışmalara girecek yeterli alt yapılarının olmamasının yanı sıra Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı yeterli vakitleri de yoktur. Bu nedenlerle bilimin kendisini konu olarak benimsemişler ve “teceddüt”, “ittihat”, “tesanüt”, “terakki” gibi pozitivizmin bilim temelli olan özelliklerini ilke edinmişlerdir. Felsefi boyutundan çok sosyal ve siyasal boyutu ile ilgilenen aydınlar, başarıya ulaşamamışlardır (Özkan, 2014: 233- 
234). 


1.1.1. Pozitivizmin Osmanlı Devleti”ne Girmesinde Etkili Olan Kişiler 1.1.1.1.Şinasi 


Asıl adı İbrahim Şinasi dir. 1826 yılında İstanbul”da doğmuştur. Osmanlı Devleti'nin giden Şinasi, Batı'yı yakından tanıma fırsatı bulmuştur. Osmanlı toplumunu akıl çerçevesinde inceleyen ilk aydındır. Ona göre toplum akılsal olarak düzenlenmeli ve yasalarla da toplumun huzuru sağlanmalıydı. İnsanoğluna bahşedilen en önemli şey akıldır. Onun için “ruhun arzusu” esas olarak “aklın rehberliğinde” olmasıdır 


(Özkan, 2014: 934). 

Osmanlı Devleti pozitivizm ile kültürel alanda laikleşmeye başlamıştır. Bu yöndeki ilk eğilim Şinasi tarafından gerçekleştirilmiştir. Şinasi”nin sezginin yerine aklı ön plana çıkarması, manevi olan geleneksel yapının ilk kez eleştirilmesine neden 


olmuştur. Çağdaş uygarlık seviyesine akıl ile ulaşılabileceğini belirten Şinasi, toplum 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kurumları ve akıl arasındaki zıtlık olduğunun altını çizmiştir. O aklın kendisi ile çelişemeyeceği kanısındaydı. Bu nedenle çelişkiyi toplum yapısında aramıştır. 
Toplum ve akıl arasındaki çelişkiyi ancak yasa ile ortadan kaldırmak mümkündü. Bu yasanın kaynağı ise tanrısal değil insan merkezliydi (Işın, 1985: 354-355). Böylelikle Şinasi, rasyonalist kalıplar içinde pozitivizmin kapılarını Osmanlı Devleti'ne açmıştır. Batıyı bir bütün olarak kabul edip, düşünce dünyasının ve kültür yapısının süzgeçten geçirilerek Türk toplum yapısına uygun olanların seçilmesi gerektiğini 


belirtmiştir (Aydın, 2000: 114). 


Allah, insana çevresindeki hayatı inceleyip öğrenebilsin diye akıl bahşetmiştir. Bu yeni temel prensip İslam'ın temel ilkeleri ile çelişmiştir. Aslında İslam temel anlayış olarak bu temel prensipleri barındırmış olsa da zamanla bu prensiplerden uzaklaşmıştır. Şinasi'nin ikiliği Cumhuriyet dönemine kadarki süreçte devam etmiştir. Paris'e giden İbrahim Şinasi'nin Pozitivizmin önemli isimlerinden Ernest Renan ve Emile Litre ile tanışıp dostluk kurması, pozitivizmin Osmanlı aydınları üzerindeki etkisinde artış yaşanmasına neden olmuştur (Özkan, 2014: 934). 
Şinasi”nin, Lafontaine, Racine ve Lamartine gibi şairlerden yaptığı çeviriler de 


etkinin tesirini artırmıştır (Korlaelçi, 2002: 164). 


Şinasi her milletin layık olduğu devlet tarafından yönetilmesi gerektiğine inanmış, hükümetin, halkı devlet yönetimine kattığı sürece üzerindeki sorumluluğun azalacağına dikkat çekmiştir. Türkiye”de her iş devlet eliyle yapılmaktadır. Artık Batı medeniyetlerine girilmiş ve ihtiyaçlar artmıştır. Bu nedenle insanlar daha çok çalışmalı ve devlete yardım etmelidir. Devlet ve birey ilişkisi karşılıklı hak ve ödevler şeklinde olmalıdır. Şinasi'nin bu fikirleri Voltaire ve Montesqufieu”dan gelmekle birlikte doğrudan temas ettiği pozitivist Ernest Renan'ın da etkisi 


görülmektedir (Ülken, 1994: 66-67). 


Comte ve Şinasi'nin devlet hususundaki görüşleri benzerlik göstermektedir. 
Comte'un devlet hususundaki görüşleri şu şekildedir; Politik sistem içinde güç ve iktidar kavramları önemlidir. Bu sistem pozitivizmin içerisinde yer almaktadır. 
Sosyal karmaşıklığın içinde güçlenen bir mekanizmaya ihtiyaç vardır, bu güçlü mekanizma devlettir. Toplum günden güne devlete daha bağımlı hale gelecektir. 


Devlet de kamu çıkarlarını korumak adına yürütme gücünü elinde tutacaktır 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(Kocabaş, 1991: 46). Şinasi'nin bu konu hakkındaki görüşleri ise şu şeklidedir; Osmanlı Devleti'nde bürokrasi rasyonel kalıplar içerisinde düzenlenmeli ve bürokrasinin devletçi yapı içerisinde pozitivist ideolojiyi benimsemesi gereklidir (Karaca, 2015: 124). Pozitivizmin güçlü devletin kamu yararı için çalışması ve bürokrasinin rasyonel kalıplar içinde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiş olması, 


Şinasi'nin fikir olarak Comte”un etkisinde kaldığının göstergesidir. 
1.1.1.2 Beşir Fuat 


Osmanlı Devleti'nde pozitivizmi benimseyen ilk düşünür Beşir Fuat”tır. Kalp isimli makalesinde kalbin ilham kaynağı olmadığını belirterek pozitivizmi benimsediğinin ilk belirtilerini göstermiştir (Korlaelçi, 2002: 184). Pozitivizm ve natüralizm alanında Batı'da etki yaratan isimleri ve edebi akımları Osmanlı aydınına tanıtmıştır. Birçok Osmanlı aydınını etkileyen Beşir Fuat'ın, pozitivist ve natüralist ilk etkileri, İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurucu isimlerinden Abdullah Cevdet'te görülmektedir 


(Korkmaz, 2012: 85). 


Ona göre pozitif ilimlerden başka ilim söz konusu değildir. Onun pozitivist düşüncelerinde etkili olan isimler Auguste Comte ve Herbert Spencer'dır . Beşir Fuat pozitivizmi bir bütün halinde siyasi, dini ve felsefi boyutları ile ilgilenmemiş, tabiat ile ilgili olan kısmı ile ilgilenmiştir. Gözlem ve deneye dayanmayan her şeyi ret etmiştir (Korkmaz, 2012: 87). Gerçekler sadece deneydedir, deneyin olmadığı bir yerde hakikatten söz edilemez (Balkız, 2015: 135). Hristiyan dinine karşı aleyhtar bir tavır takınmasına rağmen, diğer dinlere karşı doğrudan bir aleyhtarlığı söz konusu değildir. İlimlerin tasnifi hususunda da Comte”tan etkilenmiş, ilimleri, “riyaziye”, “hikmet-i tabiiye“, “fizyoloji şeklinde sıralamıştır. Bu sıralama sosyoloji dışında Comte”unki ile aynıdır (Okay, 2008: 188-189). Sudan İlaçlar isimli makalesi, papaza olan tepkisini ortaya koyması bakımından önemlidir. Burada Hristiyanlığa karşı takınmış olduğu tavır Comte ve Voltaire'inki ile aynıdır. Bu makale din mefhumuna karşı olan tepkisini de belirtmesi bakımından bir başka önem taşımaktadır. Beşir Fuat, çıkardığı Güneş dergisinin amacını gençleri fen ilimlerinin faydalarından haberdar etmek şeklinde açıklamış, matematiği bütün fen bilimlerinin içerisinde ayrıcalıklı bir konuma koymuştur. Önceliğini matematiğe vermiş olması Comte ile 


benzerlik gösteren bir başka özelliğidir (Korlaelçi, 2002: 185-189). 
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Comte ve Littre için şu sözleri söylemiştir: “Fransa asr-ı hazırda iki büyük hâkim yetiştirdi: Biri Auguste Comte, diğeri Littre”dir.”” (Okay, 2008: 188). Onun bu sözleri Comte ve Littreyi'ye verdiği değeri açıkça ortaya koymaktadır. Metafiziği ret ederek fen bilimlerine önem vermiştir. Ubeydullah Efendi ile birlikte çıkardıkları Haver Mecmuası”nda kelamı okuyucuyu etkilemek için dahi olsa ilim olarak kabul etmeyip, dergide yer almasına izin vermemesi metafiziği açıkça ret ettiğinin göstergesidir. Edebiyata realizmi getirmiş, fensiz bir edebiyat olamayacağını belirtmiştir. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Beşir Fuat'ın pozitivist 


kişiliği açıkça ortaya çıkmaktadır (Korlaelçi, 2002: 191). 
1.1.1.3. Ahmet Şuayb 


1876 yılında İstanbul'da doğmuştur. Edebiyat-ı Cedide topluluğunun 
temsilcilerindendir. Türkiye'de pozitivist bir yayın organı sayılan ve felsefi içerikli ilk dergi olarak kabul edilen Ulüm-u İktisâdiyye ve İctimâiyye Mecmuası'nı çıkarmıştır. Bu dergide tarih, toplum, ekonomi ve din alanlarında çeşitli yazıları yayınlanmıştır. Yazılarında Fransız kültür hayatından bir şeyler öğretmeyi amaç edinen Ahmet Şuayb, kendisine özgü metoduyla okuyucuya yararlı bilgiler sunmuştur (Karakuş, 2016:168). Hayat ve Kitaplar adlı eseri Türkiye'de kaleme alınan ilk pozitivist kitap olarak kabul edilmektedir. Pozitivizmin din ile ilgili olan kısımlarına girmemiştir (Çetinkaya, 2002: 74). Bu kitapta pozitivizmi felsefi, edebi ve tarihi yönleriyle ele alarak topluma tanıtmıştır (Korlaelçi, 2003: 221) Ona göre Batı'nın bilim ile ilgili ileri olan yönleri model olarak alınmalı, dini değerlerimiz bunlara ilave edilmelidir (Karakuş, 2016: 168). Bilim ile birlikte toplumun, toplumsal ve politik bunalımının aşılacağını belirtmiştir (Yıldırım, 2004: 113). 


Ahmet Şuayb için toplum önemlidir. O ahlaklı ve bilgili toplumun oluşmasını istemiştir. Ona göre ahlak toplum için vazgeçilmez bir kurumdur çünkü insan ahlaki bir varlıktır. Bu nedenle toplumun dimdik ayakta durabilmesi için ahlaka ihtiyacı vardır (Karakuş, 2016: 172). Ahlak insanın nefsinde ve başkalarına karşı yapmakla sorumlu olduğu vazifeleridir. İnsanın kendi hakkındaki vazifelerini yerine getirebilmesi için önce kendisini sevmesi gereklidir. Başkaları hakkındaki vazifeleri şefkat, merhamet ve aile bağlarıdır. Her ikisinde de metafizik bir esas söz konusu 


değildir (Korlaelçi, 2003: 220-221). 
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Doğanın kanunu olduğu gibi toplumun da kanunları vardır. Bu kanunlar toplumun genel kabullerinin ihtiyaçlar ve zorunluluklar nedeniyle değiştirilmesi neticesinde oluşan ahlak ve adetlerden çıkar. Bu kanunlar birbirilerine bağlıdır. Bu nedenle birisine yapılan etki diğerini de etkiler (Karakuş, 2016: 176). Ahmet Şuayb, 


eserleriyle bilimsel eleştirinin Türkiye'de oluşması yolunda önemli adımlar atmıştır. 
1.1.1.4. Ahmet Rıza 


Pozitivizmin Türkiye'yi etkileme hususunda en güçlü temsilcisi Ahmet Rıza'dır. 
Ahmet Rıza'nın pozitivizm ile tanıştığı yıllar ilk pozitivist olarak tanınan Beşir Fuat'ın ölüm yılı olan 1887”lere denk gelmektedir. Bu dönemde gelenekçi çevrelerin pozitivizm ve materyalizme karşı yoğun ilgi duydukları bir dönemdir. Ahmet Rıza'yı etkileyen bir başka neden ise Fransız toplumunun 1789 devriminden sonra yaşanan sıkıntıları 19. yüzyılda Osmanlı toplumunun yaşadığı sıkıntılara benzetmesidir. 
Dolayısıyla pozitivizmin devlet yönetimi hususundaki önerilerinin Osmanlı Devleti'nde de uygulanmasıyla birlikte Osmanlı toplumunun da içinde bulunduğu 


karmaşıklıktan kurtulacağına inanmıştır (Işın, 1985: 356-357). 


Ahmet Rıza, eğitimini dönemin batılı okullarından olan Galatasaray Mekteb-i Sultanisi'nde tamamladıktan sonra Anadolu'da yaptığı yolculuklar sırasında, Osmanlı Devleti'nin tarım alanındaki teknolojik geriliklerini görmüş, toplumsal ilerlemenin ekonomik kalkınma ile birlikte mümkün olacağına inanmıştır. Ziraatı modemleştirmek için Paris'e ziraat eğitim almaya gittiği zamanlarda pozitivist çevreler ile yakın ilişkiler kurmuş olan Ahmet Rıza, Türkiye'ye geri döndüğünde, görev almış olduğu bürokratik kurumların rasyonellikten uzak olduğuna vurgu yapmıştır (Işın, 1985: 356). Ahmet Rıza'nın pozitivizm ile tanışması, Comte hakkında ilk yazarlardan birisi olan Doktor Robinet'nin, pozitivizm üzerine yazdığı bir eser neticesinde olmuştur (Mardin, 1996: 175). Robinet”in Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü savunması sömürgeciliğe karşı duruşu ve Tunus'un işgaline karşı çıkması Ahmet Rıza'yı etkilemiş ve Robinet'i Türk dostu olarak tanıtmıştır. Doktor Robinet”in ölümü üzerine meşverette yazdığı yazıda Ahmet Rıza şunları belirtmiştir: “Bu kitapta, özel ve siyasi hayatımda bana rehberlik edecek olan o mükemmel düşünce sistemini keşfettim. Yine bu küçük kitap sayesinde, yüce gönüllü birçok 


düşünürle tanıştım. Bugün sürdürdüğüm mücadelede, bu düşünürler bana hem moral 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hem de entelektüel destek sağlamaktadırlar.” (Kabakçı, 2008: 45-46-47). Daha sonra Ahmet Rıza, pozitivist çevrelerden olan Laffitte ile tanışmıştır. Kendisi Laffitte hakkında şunları söylemiştir: “7889'a kadar Türkiye'de Milli Eğitim Müdürlüğü ile meşgul oldum. Bu tarihten itibaren Paris'e gelerek çağdaş fikirler hareketini bol bol etüt etmek için görevimi bıraktım. Zaten daha önceden pozitivist doktrinine tamamen bağlanmıştım. Kendisine çok şey borçlu olduğum M. Pierre Laffitte'in kıymetli yardımı sayesinde bilgi sahamı genişletebildim. Böylece yavaş yavaş, memleketimizde uygulanan öğretime tatbik edilebilir birtakım reform projelerini 


kavramaya (concevoir) eriştim” (Korlaelçi, 2002: 198). 


Laffitte'nin düşünceleri arasında Ahmet Rıza'yı en çok etkileyeni, İslam ve doğu dünyası hakkındaki düşünceleri olmuştur. Laffitte, İslamın en gelişmiş din olması sebebiyle Müslümanların pozitivizme geçişlerinin daha kolay olacağı görüşündedir. 
Batı'nın İslam dinine karşı önyargı ile yaklaşmalarını ırksal temelli olarak değerlendiren Laffitte, böyle yaklaşımların tüm dünya insanlarının kardeş olduğu gerçeğini inkâr ederek belli bir ırkı üstün tutma gayretinden kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu gayret “kör, sınırsız bir sanayileşme ve kutsanan bir medeniyet 


düşüncesinden kaynaklanmaktadır.” (Kabakçı, 2008: 47) 


Ahmet Rıza Jön Türk hareketinin önemli temsilcilerinden olmasının yanı sıra İttihat ve Terakki'nin liderliğini yapmış olması nedeniyle pozitivizmin siyasi hayata katkısı bakımından önemli isimlerdendir. Paris'te sürgünde bulunduğu dönemlerde İttihat ve 
Terakki'nin liderliğinde bulunarak, Abdülhamit'e karşı mücadele etmiştir. 1789 
devriminin sonucunda Avrupa'da yaşanan karmaşa durumu 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Devleti'nde yaşanmıştır. Ahmet Rıza, Osmanlı Devleti'ni içerisinde bulunduğu durumdan Oo kurtarmak istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Revueoccidentale”de yayın yapmasının yanı sıra İttihat ve Terakki'nin yayın organı olan Meşvereti de çıkartmıştır. 1895 ve 1908 yılları arasında yayınlanan Meşveret'de Ahmet Rıza pozitivizme dair yazılar yazmış, Doğu, İslam, Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti, Jön Türk Hareketi konularına değinmiştir. Ahmet Rıza bu yazıları ile pozitivizme teorik bir katkı sağlamasa da ele aldığı konuları pozitivist bakış açısı ile sunması bakımından önemlidir. Bu yazılarda, hem İslami kavramları hem de 


pozitivizmin kavramlarını Osmanlı İslam kültürü ışığında süzgeçten geçirerek tekrar 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yorumlayıp, Osmanlı toplumuna uygun hale getirmeye çalışmıştır (Kabakçı, 2008: 
48). 


İlk olarak ülkenin geri kalmışlığının nedenlerini araştıran Ahmet Rıza, bu araştırmaları neticesinde ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmanın yolunun eğitim ve müspet bilimleri yaymak olduğu sonucuna varmıştır. Bu amaçla Paris'ten IL Abdülhamit'e muhtıralar göndermiş ve bu dönemde pozitivizm sosyalistlik ve dinsizlik olarak görüldüğü için bu muhtıralarda Paris'te pozitivist çevrelere girdiğini yazmaktan çekinmiştir. Muhtıralarında Ahmet Rıza baskı yönetiminin devrime doğru gittiğinden bahsetmiş, devrimi önlemenin yolunun politikanın değiştirilerek aklın yolunun seçilmesi olduğunu belirtmiştir (Berkes, 2016: 394). Çünkü ona göre şiddete başvurulmamalı ve mevcut sistem korunmalıydı. Devletin kurtulması için önemli olan bir diğer husus tecrübedir. Tecrübeye önem verilmesi gerektiğine vurgu yapan Ahmet Rıza, bu fikrini “Terakki (ilerleme) ve teceddüd (yenilik) tarafdarı olan bir devlet vukuatdan (olaylardan) daima mütenebbih olmalı (ders almalı). Tecrübeden istifade etmelidir ” sözleriyle açıklamıştır. Ahmet Rıza'nın tecrübe olarak vurguladığı 


Osmanlı toplumsal kurumlarının bozulmamış manevi miraslarıdır (Işın, 1985: 357). 


İslamın hızla gelişmiş olmasının nedeni köklerinde var olan hatıralarından vazgeçmemiş olmasıdır. Müslümanlar bunun sonucunda ilmin ve sanatın özü olan süreklilik ve vahdet fikrini ve teorisini oluşturmuşlardır. “...Kendilerine eski medeniyetlerde faydalı ne buldularsa almak ve geliştirmek imkânı veren bu devamlılık anlayışı sayesinde, zahiren sönmüş görünen İslam Medeniyeti, yeşerdiği her yerde bugün bile görünen fakat ihmal edilmiş hatıralar bırakmıştır.” (Ahmet Rıza, 2015: 140). Ona göre gelenekler doğru kişiler tarafından değerlendirildiği takdirde yeni reformların dayanağı olabilirler. Yeni nesil, İslam'ın temelini oluşturan “güzel ahlak” ile modern ve laik eğitimin sonucunda öğrendikleri bilgileri birleştirerek sentez oluşturacaklardır (Kabakçı, 2014: 44), Ahmet Rıza'nın pozitivizm anlayışında en çok Comte'un etkisi görülür. Comte toplumun içinde bulunduğu durumdan pozitivist toplum teorileri ile birlikte çıkılacağına inanmıştır. 
Aynı inanca Ahmet Rıza da sahiptir (Işın, 1985: 357). Ahmet Rıza'nın tabiata verdiği önem Comte'un toplum kanunlarını saptaması ile ilişkilendirilebilir. Ahmet Rıza'ya göre tabiattan yardım alınmadığı takdirde hiçbir şey olamaz. Bu görüş, Yeni 


Osmanlılar ile arasındaki fikir farklılıklarını ortaya koyması bakımından önemlidir. 
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Şöyle ki; yeni Osmanlılar tabiat kanunu ve tabii hukuk kavramlarını ilahi olarak değerlendirirken, Ahmet Rıza ile birlikte bu kavramlarda değişiklik söz konusu olmuş, eski ilahi görüşlerin yerini maddi varlıklara dayanan objektif tabiat kanunları 


almıştır (Mardin, 1996: 18). 


Comte göre sosyo statik açıdan toplum incelendiğinde toplumu somutlaştıran bir bütün olmasıdır. Toplumun temel birimi birey değil ailedir (Işın, 1985: 357). Ahmet Rıza, pozitivizm de olduğu gibi İslam dininde de asıl olanın aile olduğunun belirtmiştir. Ayrıca Ahmet Rıza İslam'daki mülkiyet anlayışının pozitivizmde var olduğunu savunur. Pozitivist anlayışa göre zenginliğin kaynağı toplumsaldır ve dağılımı da buna göre gerçekleşmelidir (Kabakçı, 2014: 50). Ahmet Rıza'nın pozitivist materyalist dünya görüşüne göre insanların ihtiyacı maddi dünya ile sınırlıdır. İnsanın hayatı, içinde bulunduğu toplum ile birlikte şekillenmekte ihtiyaçları toplum belirlemektedir (Mardin, 1996: 182). Birey ancak bir toplumsal grubun üyesi olarak toplumun kültür çevresine katılabilir. Ahmet Rıza'ya göre Batı'daki anlamıyla bir birey Osmanlı Devleti'nde söz konusu değildi. Bu nedenle Ahmet Rıza halk kavramı üzerinden yola çıkmıştır. Halk ise cehalet içindeydi (Işın, 1985: 357). Toplumu cehaletten kurtaracak olan eğitimdir, eğitimin içeriği ise pozitif bilimlerdir. Toplumun belirlediği ihtiyaçları gidermenin yolu eğitim düzeyinin yükseltilmesinden geçmektedir. Buna göre eğitim, bireyin kendisini bulması yolundaki bir araç değil, bireye toplum içerisindeki görevlerini bulmasına yardımcı olan bir araçtır (Mardin, 1996: 182). Ahmet Rıza için kadın eğitimi toplumun ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Kültürlü kadın kültürlü bireyler yetiştirecektir. Böylelikle ülkenin refah seviyesi yükselecektir. Kadınların eğitilmesi ile birlikte memleketin gereksinim duyduğu aile yapısına da ulaşılacaktır. 
Pozitivizme göre halka yön verecek olan seçkinlerdi. Comte gibi Ahmet Rıza da toplum dengesini sağlayan ve bütünleştirenin güçlü bürokrasi olduğunu belirtmiştir. 
Ahmet Rıza, halka güven duymuyordu. Bu yüzden halkın seçkin bir bürokrasi tarafından yönetilmesi gerektiğine inanmıştır (Malkoç, 2007: 134-136). 


Güçlü bir bürokrasi Osmanlı Devleti'nde yoktu. Ahmet Rıza'ya göre idari mekanizmanın kötü olması toplumu da olumsuz etkiliyordu. Geleneksel bürokrasi ile halkın kalkınması mümkün değildi. Toplumu yeniden oluşturup ilerletecek olan ise 


rasyonalist ilkelerle oluşturulmuş bir elit bürokrasiydi. Otorite adaletli olmak ile 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yükümlüydü. Herhangi bir ayrımcılık yapması durumunda yönetiminin meşru temellerini sarsmak ile kalmayacak, ayrıca toplumu da yozlaşma sürecine sokmuş olacaktı (Işın, 1985: 358-359). Ahmet Rıza'nın İslam'ı yorumuna göre “din adına siyaset yapılamaz” ve İslam dini kimseye siyasi bir yetki tanımamıştır. Ulemanın görevi “tavsiye” vermektir. İslam, bireylere kamusal görevler yüklemiştir. Buna göre her Müslüman aynı zamanda devlet memurudur (Kabakçı, 2014: 51). Ona göre Kur'an din kitabı olmasının yanı sıra Medeni Kanun ve siyaset kitabıdır (Ahmet Rıza, 2015: 141). Bu nedenle ibadetleri yeniden yorumlayıp, İslam'ın akılcı ve siyasal meselelere önem veren boyutunu ortaya koymaya çalışmıştır. Ona göre ibadetlerin en yücesi, devlet ve toplumsal meseleler ile ilgili konuların “meşveret” edilmesidir. Bu görev yerine getirilmeden önce beden ve ruhun arınmış olması 


gereklidir. Bedeni arındıran abdest, ruhu arındıran ise namazdır (Kabakçı, 2014: 49) 


Ahmet Rıza, İslam'ın ilim ve okumayı emreden bir din olduğunun üzerinde durmuştur. İslam, her Müslümanın Kur'anı okumasını istemiş, bunun yanı sıra İslam'ın araştırmaya ve ilimlere değer verdiğini şu şekilde açıklamıştır: “İslam müminlerine, ilimleri incelemeyi ve gerçekleri “Beşikten mezara kadar” araştırmayı da emretti. İslam “Aşk olsun akletmeyenlere göklerin melekutu onlarındır” demedi. 
Tam aksine “hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” “En büyük rütbe ilim rütbesidir” dedi Âlimleri yüceltti ve onları peygamberin varisleri olarak gördü” (Ahmet Rıza, 


2015:141). 


Ahmet Rıza Kuran'ı inceleyerek, Kuran'ın Müslümanları bilimin onayladığı şeyleri kabul etmesi gerektiğini, bilim ile sağlaması yapılmayan hiçbir şeyin kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Ona göre söz konusu bu emirler deney ve gözleme dayanan pozitivizmdir (Kabakçı, 2014: 49). Ahmet Rıza “Atrocite contre les Chretiens*“ adlı makalesinde İslam”ı savunmuştur. Fakat din savunucusu olmadığını da belirtmiş, makale hakkında şunları söylemiştir: “Müslümanları savunurken en güç konuların sebebini savunmada bulduk. Bizi buraya kadar iten şey, asla bir din yobazlığı (sectarisme religieus) olmayıp, adalet ve insanlık duygusudur. İslamı savunarak söylediğimiz şeyle, her tarafta görüldüğü gibi bir dini değil adalet ve insanlığı (1”Humanite) savunmak istedik” (Korlaelçi, 2002: 205). Pozitivizmi İslam'ın süzgecinden geçirerek okuyan Ahmet Rıza, İslam”ı pozitivist bir tutum ile 


okumuştur (Kabakçı, 2014: 48). Ahmet Rıza'ya göre ahlakın belirleyicisi dindir. 
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Ahmet Rıza'nın inancına göre birey kendisi tanrı, bilim adamları ve filozoflar ise peygamberleridir (Kocabaş, 1991: 45). İslam'ı dogmatik olarak değerlendirip, değer vermemekle birlikte, toplumu bir arada tutmakta önemli bir rolü olduğu üzerinde durmuş, dinin “toplumsal harç” vazifesi görevini üstlendiğini belirtmiştir (Mardin, 1996; 182). Felsefi, dini ve siyasi boyutları ile bütünleştirip pozitivist düşünceyi benimsemiştir. (Kabakçı, 2008: 45). Ekonomi alanında liberalizmi savunmuş, liberalizmin elit sınıfın yararına işlemesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır (Malkoç, 2007: 135). Ahmet Rıza, tarih okuyup anlamaya büyük önem vermiştir. Ona göre bir devletin ilerlemesini sağlayacak olan güç o milletin tarihindeki “altın çağ” da gizlidir 


(Kabakçı, 2014: 49). 


Ahmet Rıza Avrupai fikirli aileden gelen bir kişi olması sebebiyle milli kültür ve inancı tam anlamıyla alamamıştır. Bu sebeple görüşleri tam anlamıyla Osmanlı 


toplumu içerisinde benimsenmemiştir (Kocabaş, 1991: 45). 
1.1.1.5. Ziya Gökalp 


1876 yılında Diyarbakır” da doğmuştur. İttihat ve Terakki, Ziya Gökalp aracılığı ile 
pozitivizmi tamamlamaya çalışmıştır. Ziya Gökalp”in İttihat ve Terakki Cemiyeti ile tanışması Abdullah Cevdet aracılığı ile olmuştur. Diyarbekir Peyman gibi gazetelerde yazmaya başlayan Ziya Gökalp, “Din İlmin Bir Netice-i Zaruresidir”” adlı makalesinde insanın en değerli özelliklerinden birisi olarak ilimi gösterirken, ilmi Allah'ın insanlara bir hediyesi olarak tanımlamıştır. Ziya Gökalp cehaleti din ile bağdaştırmamış, din ile ilmin birbirinden ayrı olarak düşünülemeyeceğinin altını çizmiştir. Buraya kadar pozitivizmin etkisi görülmeyen Ziya Gökalp'te Comte'un öğrencisi olan Durkheim”i okumaya başladıktan sonra pozitivizmin izlerine rastlanmıştır. Ziya Gökalp'in “Bir Kavmin Tedkikinde Takib Olunacak Usül” ve “İçtimai Teşkilat ile Mantıki Tasnifler Arasında Tenazür” isimli makalelerinde pozitivizmin etkisi görülmüştür. Ziya Gökalp bu makalelerde toplumsal olayların nedenlerini başka bir toplumsal olay ile açıklarken ilim içinde determinizmi 


savunmuştur (Korlaelçi, 2002: 277-78-79-80). 


Comte'un sosyolojisini yeniden canlandıran Emile Durkheim'in, Ziya Gökalp üzerinde etki bıraktığı bilinmektedir. Ziya Gökalp, epistemolojik kuram olarak 


Durkheim'in, işlevselci ve idealist pozitivizmini, ideoloji olarak da Durkheim'in 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solidarizmini benimsemiştir. Durkheim, Saint Simon ve Comte'un izleri üzerinden gitmiştir. Fakat Durkheim”e göre “tarihsel dinamiği” belirleyen teolojik, meteolojik ve pozitif dönem değil toplumdaki iş bölümüdür. Durkheim, insanlığın ilk aşamalarında iş bölümünün gelişmemiş olmasından dolayı insanları birbirine benzeyen makinalara benzetmiştir. İnsanlar arasında farklılıklar söz konusu değildir. 
Ortak inanç ortak mitlere sahiptirler. Çağdaş sanayi döneminde insanlar aynı olmaktan çıkmış farklılaşmışlardır. Bu dönem organizmaya benzetilmiştir, dayanışma farklılıklardan sağlanmaktadır. Mekanik dayanışmayı temel alan toplum yapısı ve manevi değerler sistemi çözülmeye başlamıştır. Organik dayanışma toplum düzeni ise kendi ahlaki ve manevi kriterlerini sağlayamamıştır. Böyle bir yapının kurulabilmesi için alanında uzmanlaşan meslek gruplarının dolaylı müdahaleleri sonucunda ülke içerisinde korporasyon şeklinde örgütlenmesi ve eski yerel, dini, ahlaki yapının yerini gelişmiş seküler ve milli bir ahlaki sistemin alması gereklidir (Erdem, 2015: 16-17). Durkheim, korporasyonu şu şekilde açıklamıştır: “Dir mesleğin etkinlikleri, ancak onun işleyişini iyi tanıyacak, bütün gereksinimlerini anlayacak ve bütün değişimleri izleyecek ölçüde ona yakın olan bir küme tarafından düzen altına alınabilir. Bu koşulları yerine getirebilecek tek küme, aynı mesleği yerine getirenlerin bir vücut haline gelecek biçimde birleşerek oluşturacakları kümedir. Buna meslek kümesi ya da korporasyon denilmektedir” (Durkheim, 2006: 26). Durkheim”e göre aynı mesleği yapan kişiler bir araya gelip kurul oluşturmadıkları sürece birbirilerinden bağımsız hareket ederler. Böylelikle bir bütün 


olarak mesleğin birliğini anlatamazlar (Durkheim, 2006: 26). 


Durkheim'in solidarizmini Ziya Gökalp, tesanütçülük (dayanışmacılık) olarak çevirmiştir (Erdem, 2015: 17). Ziya Gökalp'in, Durkheim”in etkisi altında kaldığı bir diğer nokta Durkheim'in kollektif bilinç kavramıdır. Durkheim'e göre kollektif bilinç “bir toplumu oluşturan üyelerin ortalamasında yaşayan inanç ve duyguların tümü” dür. Kollektif bilinç toplumun tamamına hâkim olmuştur. Kuşaktan kuşağa sürdürüldüğü için göreli bir sürekliliği vardır ve suçu belirleyen kollektif bilinçtir (Özyurt, 2007: 10-102). Yeni kurulan Türk devletinde de bu etki görülmüştür. 
“Kaynaşmış imtiyazsız bir kitleyiz.” savsözünden bu devletin dayanışmacılık anlayışının pozitivizme dayandığı görülmektedir (Kongar: 1981: 751). Gökalp'e göre 


Türk toplumu, mesleki esaslara göre kurulmuş sınıfsız bir toplumdur. Gökalp, 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sınıflar arasında işbirliği ve dayanışma olması gerektiğini belirterek, sosyal halkçılığı 


savunmuştur. Batı toplumunda esas olan ise sınıf farklılıklarıdır (Aybars, 2006: 170). 


Osmanlı Devleti'nde sosyolojinin kurucusu olan, akademik bilimsel geleneği başlatan Ziya Gökalp, çalışmalarında Durkheim'in bilimsel yaklaşımının genel yapısında değişiklik yaparak, çalışmalarına milliyetçi bir yapı kazandırmıştır (Yıldız, 2012: 24). Gökalp, asrın bilim, teknik ve felsefesinin alınarak, milli ve dini ananelerimize aşılanıp, modern İslam Türk medeniyeti meydana getirmenin gerekliliğinden bahsetmiştir. Gökalp, konu hakkında şunları söylemiştir: “Biz Türkler, insaniyetin akıl ve ilmiyle mücehhez olduğumuz halde bir Türk İslam hayatı 


yaşamak bir Türk İslam medeniyeti ibda etmek isteriz” (Safa, 1988: 62). 


Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabında yeni ideolojiyi Türkçülük olarak belirlemiş, dinin yerini ise ulus kavramının aldığından söz etmiştir. Gökalp, İslam birliği fikrinin milli vicdanın oluşmasına engel teşkil ettiği görüşündedir. Ona göre İslam birliği fikri ortadan kalkmalıdır (Karaca, 2015: 191). “Ben Türk değilim Osmanlıyım” diyerek Türkler, ulus ülküsünden kaçınmışlardır. Bu durum devlet için tehlikelidir. Ekonomik ve toplumsal egemenliğini kaybeden Türk, bu durumun farkına varamamıştır. Ulusal sınıf oluşmasına izin verilmemiştir. Buna göre tek bir sınıfın var olmasına fırsat tanınmıştır o da Osmanlı sınıfıdır. Bu nedenle Türkler memur ya da çiftçi sınıfı ile sınırlı kalmışlardır. Memurları da bir tür zihinsel çiftçi olarak kabul eden Gökalp, Türklüğün toplumsal ifadesinin sadece çiftçilik olduğunu vurgulamıştır. Oysa kişinin gelişip ticaret, sanayi, serbest meslek gibi uğraşlarla 


uğraşması işin yaratıcı düşünmesi şarttır (Gökalp, 2018: 13). 


Ziya Gökalp, Tevfik Sedat takma adıyla yazdığı “Bugünkü Felsefe” adlı yazısında bir zamanlar ilmin anası konumunda olan felsefenin önemini yitirip, “ilimlerin zabıtası” sıfatını aldığından bahsetmiştir. Ayrıca pozitivizmin ilim anlayışı çerçevesinde, metafizikten uzaklaşarak bağımsızlaştığı, müspet ilim devrine geçildiği ve ihtisas dallarının ortaya çıktığı konuları üzerinde durarak, tecrübeye dayanan müspet ilimlerin felsefeye yol göstermesine değinmiştir (Ülken, 1994: 307). Gökalp, “Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” adlı kitabını Osmanlı Devletinin son dönem düşünce akımlarından etkilenerek kaleme almıştır. Bu eserinde ilk olarak 


aydınların I. Selim döneminden itibaren çağdaşlaşmak gerektiğinin farkına 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vardığından bahsetmiş, devrimden sonra İslamlaşmak isteğinin var olduğunu daha sonra ise Türkleşmek düşüncesinin ortaya çıktığı üzerinde durmuştur (Gökalp, 2018: 11). Türkçülük ve İslamcılığın yanı sıra batıcılık fikrine de yer vermiştir. İslamcılar ulusçuluğun yerine ümmetçiliği koyarken Türkçüler ulusal bir devlet anlayışını benimsemişlerdir. Gökalp, bu iki akımı birleştirmeyi hedeflemiştir (Akca, Bakioğlu, 2008: 118). Ona göre çağdaşlaşmak bilgi ve sanayi bakımından Avrupalılara ihtiyaç duymadan kendimizin üretebilmesi ve satabilmesi demektir. Çağdaşlaşma, İslamlaşmak ya da Türkleşmeye engel değildir. Üç gereksinim ile beraber “çağdaş bir İslam Türklüğü” yaratılmalıdır. Türkleşmek ihtiyacı duymadan dinler arası bir Osmanlılık anlayışı, İslamlaşmaya da gereksinim duymamıştır. Türklük ve İslamlılık, birisi “ulusallık” diğeri ise “uluslararasılık” olduğu için aralarında arbede yaşanması söz konusu değildir. Osmanlılık İslamlaşma ihtiyacı duymaz iken Türkleşmek akımı ile birlikte İslamlaşmak gereksinimi de ortaya çıkmıştır (Gökalp, 2018: 16-17). 
Bunun için İslam'ın Türkleştirilmesi gereklidir, o İslam'a Türk milli kimliğinin 


kurucusu olarak önem vermiştir (Zürcher, 2001: 49). 


Dini kitaplar, hutbeler Türkçe olmalıdır. Halk dini öğretileri tam anlamıyla öğrenebilmeli ve ona göre de uygulamalıdır. Gerçek ibadet, duaların anlaşılıp okunabilmesi ile mümkündür (Sav, 2001,160-161). Batı medeniyetine girmek, “Batılı milletlerle müşterek insan hayatı yaşamak” milletin kültür ve gerçeklerini yok etmez. Batılılaşmak milli olmaya engel değildir. Türkler Batı'nın akıl ve ilmiyle birlikte bir Türk-İslam kültürü yaratmalıdırlar (Tunaya, 1996: 91). Ona göre hars ve medeniyet birbirinden ayrıdır. Gökalp, bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Evvelâ, hars milli olduğu halde, medeniyet beynelmileldir (uluslararasıdır). Hars, yalnız bir milletin dini, ahlâki, hukuki, muakalevi, bedi, iktisadi (ekonomik) ve fenni hayatlarının ahenktar bir mecmuasıdır (düzenli bir toplamıdır). Medeniyetse, aynı mamure'ye (şehre) dâhil birçok milletlerin içtimai hayatlarının müşterek bir mecmüudur (toplumsal hayatlarının ortak bir ürünüdür). Meselâ Avrupa ve Amerika mamuresinde (şehirlerinde) bütün Avrupalı milletler arasında müşterek bir Garp medeniyeti, vardır. Bu medeniyetin içinde birbirinden ayrı ve müstakil olmak üzere bir İngiliz harsı, bir Fransız harsı, bir Alman harsı ilh. mevcuttur” (Gökalp, 2019: 39-40). 
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Halkta hars mevcuttu fakat medeniyet yoktu. Bu nedenle Ziya Gökalp, halka medeniyet götürmesi için medeniyet sahibi kişilerin halka doğru gitmesi gerektiğini düşünmüştür. Halka doğru gitmesi gereken kişilere güzide ismini vermiştir. Bu kişiler iyi eğitim ve terbiye görmüş kişilerdir. Güzideler medeniyete sahipti, halkta mevcut olan ise harstı. Buna göre güzidelerin halka gitmesinde iki amaç vardır: “1) Halktan harsi bir terbiye almak için, halka doğru gitmek. 2) Halka medeniyet götürmek için, halka doğru gitmek” (Gökalp, 2019: 55-56). Fakat güzideler halkın içinde yaşamadıkları için milli harsı tam olarak halktan alamamışlardır. Bu nedenle Türkçü gençler köylere öğretmen olarak gitmelidir. Güzideler tam olarak halk harsını aldıktan sonra, milli güzide halini alacaktır. Halka götürülecek olan medeniyet 


Osmanlı medeniyeti değil Garp medeniyetidir (Gökalp, 2019: 55-52). 


Özetle Ziya Gökalp, Osmanlı İmparatorluğu”ndan Cumhuriyet Dönemine geçişteki bunalım dönemine şahitlik etmiştir. Türk İslam ve Batı bileşenlerinden oluşan bir çalışma ile ulusu canlandırmayı amaçlamıştır. Ziya Gökalp, içinde bulunduğu İttihat ve Terakki Cemiyeti içerisinde devleti dinin elinden kurtarmaya çalışmış, laikliğin temellerini atmıştır (Yıldız, 2012: 10-11). Gökalp Durkheim”den etkilenmiş, fakat Durkheim”in taklitçisi olmamıştır. Durkheim Batı”yı meydana getiren toplumsal değişimleri inceleyerek yeni bir toplum oluşturacak evrensel ilkeleri araştırmış, Ziya Gökalp ise ulusun oluşmasında bilimin ne derece rolü oynayacağını göstermeye çalışmış ve kültür ilişkilerinden oluşan toplumsal süreçleri incelemiştir. Durkheim, amacı için ilkel toplumlara başvururken Gökalp, kendi toplumuna başvurmuştur 


(Karaca, 2015: 194). 


Mustafa Kemal, Ziya Gökalp”in benimsediği fikirlerin izinden gitmiştir, ancak kültür ve uygarlık hususunda fikir ayrılığı yaşamıştır. Mustafa Kemal, Kültür ve uygarlık ayrımını yanlış bulmuş, kültür ve uygarlığın birliğini savunmuştur (Yıldız, 2012: 11). 
Mustafa Kemal, milliyetçilik anlayışı olarak Ziya Gökalp”ten etkilenmiştir. Ziya Gökalp, ırksal temelli bir milliyetçiliği değil kültür milliyetçiliğini benimsemiştir. 
Mustafa Kemal'in milliyetçilik anlayışı da kültür temellidir (Altınkaş, 2011: 118). 
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1.1.2 Pozitivizmin Osmanlı Devleti'ne Girişinde Etkili Olan Dernekler 1.1.2.1. Jön Türkler 


Jön Türkler: 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı'yı örnek alarak, meşruti yönetim sistemini getirmek, Kanun-i Esasi'yi ilan etmek gibi amaçlar ile yola çıkan Osmanlı aydınlarının genel ismidir (Burak 2003: 291). Tanzimat dönemi ve arkasından gelen ıslahat düzenlemelerinin yeterli olmadığı, kültür hususunda Batı'nın taklit edilmesinden öteye gidilemediğini vurgulayarak, Batı'nın gücünün kaynağına ulaşılamadığına dikkat çekmişlerdir (Balkız, 2015: 129). Bu nedenle Batı'nın özünü anlamak amacıyla Jön Türkler döneminde batılılaşma faaliyetlerinde artış yaşanmıştır. Bu artışın yaşanmasında Jön Türk harekâtı liderlerinin, Batı'da görmüş olduğu eğitim etkilidir. Bu çerçevede akılcı ve evrensel ilkelere göre 


kurulmuş olan pozitivizm özellikle Jön Türkler'i etkilemiştir (Özlem, 2007: 458). 


Jön Türkler pozitivizmin ülke içerisinde sistemli hale gelmesinde önemli rol oynamışlardır. (Korkmaz, 2012: 81). Çünkü Jön Türk harekâtının liderlerine göre Batı'nın gücünün nereden geldiği konusunda en güçlü olan görüş, Batı'da toplum ve siyasal olayların pozitif bilim çerçevesinde gerçekleşmesi olmuştur. Buna göre Türk toplumu da bu yolda ilerlemeli, bilimsel bir metot ile toplum yeniden inşa edilmeli ve pozitif bilimler topluma kazandırılarak güçlenilmelidir (Balkız, 2015: 131). 
Böylelikle Osmanlı Devleti, içinde bulunduğu durumdan pozitivizm aracılığı ile kurtulacaktır. Aydınlar bu amacı gerçekleştirmek için politika merkezli bir süreç 


izlemişlerdir (Korkmaz, 2012: 81-82). 


Tanzimat döneminde, pozitivizmin edebi akımlar altında realizm ve natüralizm boyutundan etkilenilirken, Jön Türklere gelince bu etkilenme siyasal içerikli bir yapı kazanmıştır (Balkız, 2015: 131). Jön Türklerin fikir kaynaklarını, Montesguie'nin hukuk, Rousseau”nun siyasi, Simith ve Ricardo'nun iktisadi görüşleri oluşturmaktadır. Bu kişiler aynı zamanda Comte'un fikirlerinin oluşmasında da etkili 


olan isimlerdir (Korlaelçi, 1984: 214). 


Doğan Özlem, Jön Türklerin pozitivist yönlerini özetle şu şekilde açıklamıştır: A) Devlet ve toplum organizasyonu akılcılık ilkelerince sağlanmalıdır. İlerlemek ve devleti kurtarmak için Batı'nın bilim ve teknolojisi alınmalıdır. Akıl ve bilimin 


esaslarına göre halk kalkınmalıdır. Halkçılığın esasları da bu şekildedir. B) Halkçılık, 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devletin güçlenmesinden sonra halkın devlet eli ile kalkındırılmasını amaçlamaktadır. C) Halkın farklı kesim ve etnik gruplarının siyasi temsilini de amaçladığı için parlamentalizmdir. Fakat bu parlamentalizm, faklı grupların özgür ifadelerinden çok devleti kurtarıp kalkındırmayı amaçlamaktadır. D) Jön Türklerin devleti kurtarmayı ön planda tutup özgürlük, parlamentalizm gibi kavramları ikinci sıraya alması uygulamada Jön Türkleri muhafazakâr kılmıştır. E) Jön Türklerin gerçekleştirmek istediği modernleşme siyasette merkezileşmeyi sağlamıştır. Bunun sonucunda güçlü bir bürokrasi doğurmuştur bu nedenle Jön Türkler var olma 


sebepleri dışında muhafazakârdır (Özlem, 2007: 460). 


Genç Osmanlılar güçlü bir anayasa ve parlamento ile şahsi hükümetten kurtulabileceklerine inanmışlardır. Bu amaçla Ziya Paşa otokratik ve demokratik rejimler arasındaki farkı şöyle açıklamıştır: “İdareyi cumhuriyede Padişah, İmparator, Sadrazam, Hariciye Nazırı filân yoktur. Memleketin Padişahı, İmparatoru, Kralı, Sadrazamı, hep ahalii memlekettir. İdarei cumhuriyede bir nice milyon halk birkaç şahsı menfaatperestin hüküm ve keyfine esir olmayıp, bay ve geda herkes hukuku hürriyetini muhafazada âzâdedir.” Tarık Zafer Tuna'ya Batı'nın “aydınlık devri felsefesi” nin Jön Türkler ile birlikte ülkemize girdiğini belirtirken, vatan, millet gibi kavramların da Jön Türkler ile birlikte gerçek bir anlam 


kazandığından bahsetmiştir (Tunaya, 1996: 66 -67). 


Jön Türkler'e göre birleştirici bir unsur olarak dinin yerini Osmanlılık fikri almalıdır. 
Avrupai hukuk devleti fikri de Jön Türkler'e aittir. Jön Türkler mevcut sistemi anayasal düzene oturtup, meclis denetimini sağlamayı amaçlamışlardır (Kabakçı, 2014: 43). Jön Türkler'in amaçları Batı felsefesini inceleyerek, Batı felsefesi üzerinden oluşturulacak felsefi düşünce geleneği değildi. Temel amaçları devletin kurtarılmasıydı (Söğütlü, 2001: 3). Bu bakımdan başarıya ulaşamamış muhafazakâr 


kalmışlardır. 
1.1.2. 2. İttihat ve Terakki Cemiyeti 


Cemiyet ilk olarak “İttihad-ı Osmani“ ismiyle 21 Mayıs 1889'da kurulmuştur (Korlaelçi, 2002: 168). Comte'un pozitivizminden etkilenen Ahmet Rıza pozitivizmin iki temel unsuru olan nizam ve terakkiyi, cemiyetin ismi olarak 


İttihaad-i Osmanlı'nın kurucularına önermiş, bu öneri biraz değiştirilerek cemiyetin 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adı İttihat ve Terakki olarak kabul edilmiştir (Malkoç, 2007: 99). İttihat, Osmanlı birliği, terakki ise çağdaş uygarlığın eğitim sistemleri, teknik araçlarını alarak aydınlanma anlamında kullanılmıştır. Birincisi Osmanlı Devleti içerisindeki tüm “millet”lerin birleşmesi ya da uzlaşmasını ifade ederken, ikincisi Osmanlı Devleti'ni geri bırakan bütün nedenleri ortadan kaldırarak bu geriliğe neden olan siyasal rejimi değiştirmek anlamına gelmiştir. Bu durum ya ekonomik kalkınmanın sağlanmasıyla ya da bireylerin özel girişimlerinin önünün açılmasıyla gerçekleşebilirdi (Berkes, 2016: 405). Bu kapsamda örgütün 1895-96 yıllarında bir tüzüğü de şu şekildedir. A. 
Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Devleti'nin gelişme ilerlemesi yolunda engel teşkil eden, hak, özgürlük, adalet gibi kavramları yok sayan, vatanı yabancı devletlerin himayesi altına girmekten kurtaramayan hükümete, yön vermek isteyen kadın ve erkek fark gözetmeksizin bu cemiyete katılabilir. B. Toplum çıkarları örgütün temel amacıdır. Mülkiyet, mezhep, kavmiyet, cinsiyet taraftarlığı söz konusu değildir. Oy kullanırken üyeler özgür ve bağımsızdır. C. Örgütün görevi meşrutiyeti geri getirmek ve korumak, eğitimin gelişmesine destekte bulunularak uygarlık ve insanlık yolunda ilerlemenin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu amaçlara engel olmaya çalışan herkese vatan haini gözü ile bakılacaktır. D. Örgüt saltanat ve hilafet makamının haklarını kabul etmektedir. Ancak hanedanın şeriat ve yasalara aykırı olarak meşrutiyetin karşısında yer alması ve medeni hak ve insan haklarını korumaması durumunda örgüt şeriat ve yasalara uygun olarak gerekli tedbirleri alacaktır. E. Osmanlı Devleti bağımsızlık ve gelişme yolunda eşitlikçi hale geldikten sonra, örgüt, ülkenin politik bütünlüğü ve bağımsızlığı, eğitimin yaygınlaşması, ticari faaliyetlerin artması, refah seviyesinin yükseltilmesi ve bayındırlık gibi faaliyetlerde bulunarak ülkenin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir (Çavdar, 1995: 56- 


57). 


IL Abdülhamit yönetimine karşı mücadele verip anayasal düzeni yeniden sağlamayı amaçlayan İttihat ve Terakki Cemiyeti pozitivizmi benimsemiştir. Cemiyetin yayın organı 1895” te yayın hayatına başlayan “Meşveret” gazetesidir. Avrupa”da yayınlanan gazete, zaman içerisinde cemiyet üyelerini etrafında toplamıştır (Korlaelçi, 2002: 171). Ahmet Rıza, Fransızca Meşveretin ilk sayısında İttihat ve Terakki'nin programı ile ilgili olarak bazı esaslara değinmiştir. 1.Avrupa”da Doğu ile 


Batı”nın ortak çıkarlarını savunan ve bağnazlıktan uzak duran kişilerin desteği 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sağlanmalıdır. 2. “Düzen ve İlerleme” içerisinde hanedanın yıkılması değil ilerlemenin yayılması istenmektedir. Düzenin korunması açısından bu gereklidir. 3. 
Bütün ülke sınırları içerisinde ıslahat gereklidir. 4. Doğu uygarlığının özgünlüğü ve Osmanlı Devleti'nin var olma koşulları dikkate alınarak ilerleme gerçekleşmelidir. 
Buna göre Batı'dan bilim ve halkı özgür bir şekilde ilerlemesini sağlayabilecek şeyler benimsenmelidir. 5.Yabancı devletlerin doğrudan müdahalesine karşı çıkılacaktır (Akşin, 2017: 65). Meşveretin 41. Sayısında da “Genç Türkiye'nin Programı” başlığı altında bazı esaslara yer verilmiştir. Bunlar özet halinde şu şekildedir:1.Osmanlı Oo Devleti, kuvvetlerin birbirinden ayrılması, idari merkeziyetçiliği, bağımsız adaleti sağlayan kanunlardan oluşur. 2.Türkiye, Tanzimat, Hatt-ı Hümayunlar, vilayetler kanunu ve düsturda bulunan diğer haklar ile tanınmış olup zaman aşımına uğramayacak temel hakların değiştirilmemesini ister. 3. 
Abdülhamit yurdun menfaatiyle şeri esaslara uygun devletin refah içinde gelişebilmesi için Kanun-i Esasi'yi gerekli gördüğü için ilan etmişti. Kanun-i Esasi'nin yeniden fiilen uygulanmasını istiyoruz. 4. Kanun-i Esasi var olduğu yapısı ile uygulanmalıdır. Daha sonra tecrübelere göre eksiklikler değiştirilip Kanun-i Esasi geliştirilmelidir. 5. Bizim ilkemiz intizam ve terakkidir. Şiddet uygulamayı ret ediyoruz. 6. Tüm yurt, tüm insanlar için ıslahat istiyoruz. Doğu medeniyetinin özünü koruyarak, Batı'dan ilmi gelişmenin neticelerini alacağız. Ancak bunlar benzetilebilirler. İleriye doğru giden bir millet için bu gereklidir. 7. Programın özeti şudur: İmparatorluğun bütünlüğü, birlik, kanun önünde herkesin eşit olması, ulus temsilcilerin kanun yapımına ve bütçe onayına katılmaları, hanedanlığın devamı, adaletin bağımsızlığı, kanunların uygulanması. 8. Bu program uygulandığı takdirde yabancı devletlerin iç işlerimize karışmasının da önüne geçilecektir (Bayur, 1991: 


259-260). 


Ahmet Rıza etrafında toplanan bu cemiyet yeni bir inkılap istememiş yeni düşünce ve amaç belirleyememişlerdir. Onlar Tanzimat döneminden beri oluşturulan kanunların uygulanmasını amaçlamışlardır. İttihat ve Terakki'nin başlangıçta amacı kanunları uygulatmak ve iyi yönetilmek iken 1906'dan sonra bu durum değişmeye başlamıştır (Bayur, 1991: 260-264). Pozitivizm cemiyet içinde etkili olmaktan çok Ahmet Rıza'yı etkilemiştir. Ahmet Rıza'nın cemiyet içerisindeki pozitivist düşünce 


ve faaliyetleri, cemiyeti ateizm suçlamalarına maruz bırakmıştır. Bu durum 


29 


Müslümanların halifesi konumunda bulunan Abdülhamit'e koz vermiştir. Durumun farkına varan Ahmet Rıza, bir süreliğine pozitivist düşüncelerine ara vermiş olsa da ilerleyen zamanlarda fikirlerini sürdürmüş ve Jön Türkler arasında sürekli bir fikir çatışmasına sebebiyet vermiştir (Ramsur, 2004: 47-48). Bunların en güçlüsü Prens Sabahattin”dir. Prens Sabahattin, Le Play ve Demolins”in etkisinde kalarak Anglo-Sakson pozitivizmini benimsemiştir (Yıldırım, 2004: 113). 


Devrimin temelinde olan pozitivizm anlayışı Ahmet Rıza”nın düşünceleriyle şekillenmiştir. Bu nedenle Prens Sabahattin”in düşüncelerine kısaca değineceğiz. 
Prens Sabahattin Frederic Le Play tarafından temsil edilen İlmi içtimai doktrini benimsemiştir. Prens Sabahattin, İttihat ve Terakki”nin tersine inkılapçı ve ihtilalcidir (Bayur, 1991: 272). İngiliz liberalizmini benimseyen Prens Sabahattin bu yönü ile Ahmet Rıza”dan ayrılmıştır. Ahmet Rıza'nın “otoriter, rasyonalist, üsttenci” yönetim anlayışına karşılık Prens Sabahattin, “adem-i merkeziyetçi, deneyimci, pragmatist ve liberal” bir yönetim anlayışını benimsemiştir (Özlem, 2007: 459). İttihat ve Terakki ile ortak noktaları devleti kurtarma düşüncesidir. Şerif Mardin, İttihat ve Terakki”nin 
1876 Anayasası”nı yürürlüğe koymaktan başka “hürriyet” ile ilgili somut bir şeyinin 
olmadığını söyler. Mardin”e göre bir noktaya kadar “hürriyet” teorisine sahip olan 


Prens Sabahattin”dir (Mardin, 1995: 100). 


Prens Sabahattin”e göre devletin kişiler üzerindeki etkisi azaltılmalıdır. Her şey devlet baskısı ve izni ile yapılan bir ülkede kişilerin yeteneklerini göstermesi mümkün değildir. Ülke memur zihniyetinden kurtarılmalı ülke içinde kişilerin kendi kimliklerini geliştirebilecekleri imkânlar sağlanmalıdır. Ayrıca Prens Sabahattin”e göre düşüncenin bilimselleştirilmesi için bürokratik idareye son verilmelidir (Mardin, 1995: 100). Osmanlı toplumu Doğu tipi bir toplumdur. Batının ekonomik sistemi ve uygarlığını yaratan toplum tipinden uzaktır. Bu nedenle öncelikli olarak amaç II. 
Abdülhamit'i devirmek değil, Doğu tipi toplum yapısından Batı tipi toplum yapısına geçişi sağlamaktır. Batı tipi toplumu ve ekonomik sisteminin temeli bireycilik, liberalizm, özel teşebbüs, parlamentarizm ve kapitalizmdir. Asya tipi toplum yapısında ise despot yönetim ve bürokrasi hâkimdir. Sınıf farklılıkları yoktur. Doğu toplumunda despot yönetim, bireylerin girişim ve özgürlüklerini etkiler. Özel mülkiyete izin verilmediği için bireylerin sermaye biriktirmesi mümkün değildir. 


Oysa Batı tipi toplumlarda girişim ve rekabet vardır (Berkes, 2016: 397-398). Tarık 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Zafer Tunaya, Prens Sabahattin'in Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısını iki unsura ayırdığından bahseder. Bunlar şu şekildedir: “Asırlar içinde ihmal edilmiş, basit bir ziraat hayatı yaşayan, fakat blok halinde ahlak ve hasletlerini muhafaza eden köylü tabakası” ve “Batı ilim ve medeniyetiyle fikir münasebetleri kurmuş, batıya açılan pencereden istibdadı gören ve ona düşman kesilen aydınlar” (Tunaya, 1996: 71). 
Ulusun kurtuluşu iki unsurun karışımı ile mümkündür. Jön Türkler ile İttihat ve Terakki Cemiyeti siyasetlerinin ana hatlarını pozitivizm harekâtından oluşturmak isteseler de içtimai gerilik, siyasi istibdat, Türklük, İslamlık, Osmanlılık politikalarının sürdürülmesi, pozitivizmin anlaşılması için daha fazla kültürel gereksinim duyulması gibi sebeplerden dolayı pozitivizmden gereken faydayı sağlayamamışlardır. Tarık Zafer Tunaya, İttihat ve Terakki cemiyeti adını pozitivizmden alırken programlarının bu doğrultuda olmadığının üzerinde durmuştur 


(Tunaya, 2001: 104). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE POZİTİVİZM ETKİSİ 
1.1.Türk Devrimi ve Pozitivizm 


Gerçek anlamıyla modernleşme Cumhuriyet Dönemi ile birlikte başlamıştır. Batı toplumunu ilerleten kuruluşların, Osmanlı Devleti'ne de getirilmesiyle Batı toplumlarının seviyesine ulaşılacağını düşünen Osmanlı aydınlarının, pragmatik yaklaşımları, felsefi alt yapıdan yoksun olmaları gibi nedenlerle pozitivizm başarıya ulaşamamış ve devletin kötü gidişatına son verilememiştir. Fakat Osmanlı aydınlarının hazırlamış olduğu bu kültür alt yapısı üzerinden gidilerek Cumhuriyet döneminde modernleşme gerçekleşmiştir. Osmanlı Devleti'nde İttihat ve Terakki'nin yönetimi ele geçirmesinden sonra uygulanan, pozitivizmin gereği olan, otoriter, merkezi, bürokratik ve seçkinci yönetim anlayışı, Cumhuriyet dönemi yönetimi tarafından da benimsenmiştir (Karaca, 2015: 126). Çünkü Cumhuriyet rejimi halkın 


isteği üzerine değil, devrimci kadronun çabaları sonucunda kurulmuştur. 


Osmanlı döneminde üst ve orta sınıfla sınırlı kalan modemleşme, Cumhuriyet döneminde seçkin zümre aracılığıyla halka indirilmeye çalışılmıştır. Burjuva sınıfının oluşabilmesi için devlet tarafından çalışmalar yapılmıştır. Amaç Batı'nın ticaret normlarına uygun Türk tüccarlar yetiştirmektir. Dönemin aydınlarının dünyaya bakışı ve eğitiminde pozitivizm etkisi görülmüştür. Dünyayı nesnel olarak değerlendiren, bilimin ışığında halka yol gösteren ve yönetimde söz sahibi olan kişilerin var olması pozitivizmin sonucu olarak kabul edilmiştir (Altınkaş, 2011: 115- 117). Bu kişiler, Comte'un üç hal yasası, pozitivizmi ve değerlendirmelerini Türk tarihine uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Buna göre metafizik dönem ile Osmanlı dönemi bağdaştırılmış ve anti-Osmanlıcılık harekâtı başlamıştır. Böylelikle Türk Devrimi ile birlikte pozitif evreye giren yeni toplum, bilimsel esaslar üzerinden 


oluşturulmaya çalışılmıştır (Karaca, 2015: 188). 


Atatürk'ün devrim anlayışı devlet ve toplum hayatının bütün alanlarını içine almıştır. 
Devrimin bütün parçaları bir araya getirildiğinde bütün olması gereklidir. Şerafettin Turan, yeni kurulan devletin niteliğinin üç ana esasa dayandığını belirtmiştir. Bunlar; bilim ve tekniğin en son esaslara dayalı olması, ulusal olması ve çağdaş olması 


şeklindedir. İnsan zekâsının ürünü olan bilim, refah ve mutluluğun sağlanmasında 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öncü role sahiptir. Bu bakımdan yeni kurulan Türk Devleti bilimi kılavuz almıştır. 
Mustafa Kemal'in düşüncelerinde bütünlüğü oluşturan bilimdir. Yeni kurulan devlette boş inanç ve yersiz düşüncelere yer vermemiş, devletin temelini bilim ve tekniğe oturtmuştur (Turan, 1989: 453-454). Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonra çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmayı amaç edinmiştir. Ona göre çağdaş uygarlık Rönesans, Reform, Antik Yunan, Hristiyanlık ya da kapitalizm değildir. Batı uygarlıklarının sentezidir. Temelinde ilim ve akıl vardır (Aybars, 2006: 
120). 


Cumhuriyet döneminin amaçları pozitivizmin değişim fikri ile şekillenmiştir. 
Ekonomik kalkınmayı sağlamak, pozitif bilim ve teknolojide Batı seviyesine ulaşabilmek, dönemin başlıca hedefleri arasında yerini almıştır (Altınkaş, 2011: 115). 
Siyasal devrimin, sonuca ulaşabilmesi için ekonomik ve toplumsal devrimi de gerçekleştirmek gereklidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında rejimin oturtulmasına yönelik çalışmalar var olurken özellikle 1930”lu yıllardan sonra Cumhuriyetin düşünsel boyutu ile ilgilenilmiş, yeni bir kimlik ve ideoloji arayışı başlamıştır (Bulut, 2009: 162). Yeni projelerle birlikte modern ulus devletin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu devletin oluşabilmesi için yeni ideolojinin modem eğitime önem veren bilimi ön 


plana çıkaran laik ve akılcı olması gereklidir (Ahmad, 1999: 69). 


Batı uygarlığı dışında kalan toplumlar, ileri devletler tarafından sömürülmeye mahkümdurlar. Sömürülmeye karşı çıkıp hak ve eşitlik isteyen devletler öncelikli olarak çağdaşlaşmaya engel olan bağlantılarından kurtulmak zorundadır (Berkes, 2016: 525). Modernleşme hususunda özelikle II. Meşrutiyet dönemi aydınları, Türk ve İslam olmayı sağlayan değerlere bağlı kalarak, uygar, medeni yani Batılı olan değerlere nasıl ulaşılabilir sorunu üzerinde durmuşlardır. Bazen yeniden “İslamlaşmak” ya da yeniden “Türkleşmek” dile getirilen argümanlar arasındayken, bazen de “Türkleşmek ve İslamlaşmak” ya da “İslamlaşırken Muasırlaşmak” noktaları üzerinde durmuşlardır (Akca, Bakioğlu, 2008: 117-118). Türk toplumunu modernleştirme yolunda yapılan bu çalışmalar, geçmişin terk edilerek, geleceğe geçilmesinin gerekliliğini göstermiştir. Yani çağdaş uygarlığa ulaşmanın iki yolu vardır. Bunlardan ilki gelenekçilik tutumunu yok etmek, diğeri ise geleneğin yerine uygun örgütleri ve kuralları koymaktır. Yeni kuşakları da bu yeni düzenin 


gereklerine ve gelenekle çağ arasındaki geçişi sağlayacak düzene göre yetiştirmektir. 
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Niyazi Berkes”e göre Cumhuriyet dönemini, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinden ayıran en önemli özellik geleneksel İslam- Osmanlı ilkesinin yerini ulus egemenliği ve bağımsızlığı ilkesinin almış olmasıdır (Berkes, 2016: 522). Cumhuriyet dönemi batılılaşma hareketlerini, Osmanlı dönemi batılılaşma hareketlerinden farklı kılan diğer bir nokta Batı medeniyetinin üstünlüğünün kabul edilmiş olmasıdır. Mustafa Kemal "Medeni cihan çok ileridedir. Buna yetişmek, o daire-i medeniyete dâhil olmak mecburiyetindeyiz. Bütün safsataları bertaraf etmek lazımdır. Şapka giyelim mi, giymeyelim mi gibi sözler manasızdır. Şapka da giyeceğiz, Garbın her türlü asar- ı medeniyesini de alacağız. Efendiler medeni olmayan insanlar medeni olanların ayakları altında kalmağa maruzdurlar" diyerek, medeniyet değişikliğinin 


gerekliliğini ortaya koymuştur (Budak, 1997: 56-57). 


Ziya Gökalp'in devrim tanımı şu şekildedir: “Devrim, bir toplumda yavaş yavaş hareket eden bilinçsiz gelişimin birdenbire ve bir hamle ile bilinçli hale gelmesinden başka bir şey değildir. Devrimin amacı: cansız gelenekleri yıkmak, bütün değerleri ve kudreti canlı kavramlar üzerine toplamaktır” (Karal, 1998b, 39). tanımdan da anlaşılacağı gibi devrimle birlikte işlerliğini yitirmiş kurumların terk edilmesi gereklidir. İşlerliğini yitirmiş bu kurumların yerine Batılı temellere dayanan yeni kurumların alması amaçlanmıştır. Mustafa Kemal, akıl ve bilimin ışığında ulusunu çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkarmayı hedeflemiştir. Türk Devrimi, Osmanlı Devleti'nden kalan ilahi merkezli hakların yerine, Fransız Devrimi'nin getirmiş olduğu insan haklarının esaslarından, ulusçuluk ve laikliği temel almıştır (Aybars, 


2006: 189). 


Durkheim”in etkisi görülen Ziya Gökalp, İslam birliği fikrinin milli duygulara zarar vererek, ayrılık yarattığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması gerektiğine vurgu yapmıştır. Dinin yerine ulus kavramını koymuştur (Karaca, 2015: 190-191). 
Böylelikle Ziya Gökalp'in Comte ve Durkheim”den esinlendiği “dinin sosyal bir olgu olarak yorumlanması” gerektiği anlayışı, yeni devletin de önem verdiği temel unsurlardan birisi olmuştur (Arslan, 2001: 203). Mustafa Kemal, Ziya Gökalp'in fikirlerine katılmış, modernleşme yolundaki tek yolun batılılaşma olduğuna vurgu yapmıştır. Türk Milliyetçiliğinin babası olarak kabul edilen Ziya Gökalp'in milliyetçilik anlayışı ırksal değil kültürel temellidir. Mustafa Kemal de kültürel milliyetçiliği benimsemiştir (Altınkaş, 2011: 118). Kemal Arı'ya göre “Türkiye 


34 


gerçekte özden uzaklaşma yönünde değil, öze yaklaşma yönünde bir değişim yaşamıştır. ” Türkler geri kalmışlıklarından kurtulup daha ileri, daha güzel bir evreye doğru sıçramışlardır (Arı, 2011: 8-9). Bu nedenle eleştirilere maruz kalmıştır. 
İslamcılar, devrimleri, Cumhuriyetin kamusal sınırını, akıl ve pozitivizm düşüncesi ile şekillendirmesi, milliyetçiliği İslam'ın yerine geçirmiş olması ve dini vicdan meselesi olarak kavraması gibi nedenlerle eleştirmişlerdir. Laikliğin benimsenmesiyle birlikte İslam”ın sosyal hayattan ve kamusal alandan uzaklaşacağını iddia etmişlerdir. Onlara göre Cumhuriyet ile birlikte ortaya çıkan yeni yaşam tarzı, sosyo-kültürel açıdan toplum ve bireyi yabancılaştırmıştır. Batının taklit edilerek seküler kültür oluşturma çabaları Türk toplumuna uygun değildir (Şen, 2012: 218). Modernleşme ve aydınlanmanın geleneğin dönüştürülmesi ile gerçekleşeceğine inanmışlardır. Muhafazakarlara göre gelenek dindir. Bu nedenle dini moderniteye karşı korumuşlardır. Devrim yerine inkılap kelimesini kullanan muhafazakârlar değişimlerin toplum yapısını tamamen yok ettiğini iddia etmişlerdir (Şen, 2012: 221). Devrim toplumun doğasını değişim ve gelişim sürecini olumsuz etkiler. Bu nedenle muhafazakârlar büyük değişimlere karşı çıkmışlar ve toplumun kendi ihtiyaçlarından ortaya çıkan değişimi desteklemişlerdir. Oysa Osmanlı Devleti'nin toplum yapısı durağan bir haldeydi. Sınırlı yaşanan değişimler, dış devletlerin baskıları neticesinde olmuştur. Tepede özden kopuk yapay bir dönüşüm hâkimken, altta donukluk ve bezginlik hâkimdi. Toplum bu dünya için değil, öteki dünya için yaşayan bir hal almıştı. Kemal Arı bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Sanki insanların bedenleri bu dünyada iken; ruhları ve kurguları öteki dünyadaydı. 
Yaşam, bugünden yarına uzayan süreç için değil; yaşamın bittiği son noktanın ötesi 


için değerli ve anlamlı bulunuyordu” (Arı, 2011: 9-10 ). 


Mustafa Kemal, batılı toplumların devrim anlayışının Türk toplum yapısına uygun olmadığının farkına varmış, bu nedenle toplum sınıflarının birleşmesinden doğacak güç ile devrim yapmayı amaçlamıştır (Berkes, 2016:525). Fransız Devrimi ve Türk Devrimi'ni şu şekilde tanımlamıştır: “Fransız devrimi bir sınıf devrimiyken, Türk Devrimi, Rousseau'nun düşüncelerinden yararlanıp gelişen, serpilen Avrupa burjuvazisinin sömürüsünden kurtulmaya çabalayan, anti emperyalist ve tam bağımsızlıkçı bir az gelişmiş ülke devrimidir.” (Erdenir, 1998: 280). Mustafa 


Kemal'in bu sözleri iki devrimin farkını ortaya koyması bakımından önemlidir. 
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Tarık Zafer Tunaya Türk Devrimi'nin kayıtsız şartsız Batı taklidi olarak alınamayacağından bahsetmiştir. Örnek olarak dil devrimi ve kadınlara tanınan hakları göstermiştir (Tunaya, 1996: 154). Cumhuriyetin ilk yıllarında bu gerici kesim devrimlerin karşısında yer almıştır. Dolayısıyla akıl ve bilimin ışığında bu kesim ile mücadele edilmesinin gereği ortaya çıkmıştır. Devrimin sadece aydın kesim ile sınırlı 


kalmayıp ülkenin tüm tabakalarına yayılmasının gerekliliği anlaşılmıştır. 


1.1.1. Mustafa Kemalin Türk Devrimi'ni Gerçekleştirirken Etkisinde Kaldığı 


İsimler 
1.1.1.1. Jean Jacques Rousseau”nun Mustafa Kemal üzerindeki etkisi 


Fransız düşünür Jean Jacgues Rousseau, eşitlik ve özgürlüğün insanların doğal hakları olduğunu belirtmiştir. Ona göre bir ülkenin kötüye gitmesinin en önemli nedeni yönetim bozukluğudur. Buna göre en iyi yönetim biçimi de herkesin eşit olduğu cumhuriyettir. Hükümet görevini yerine getirip adaleti sağlamalıdır. Aksi takdirde hakkı çiğnenen halk ihtilal yapabilir (Uğurlu, 2003: 82). Egemenlik halka aittir. Kral, Sultan, Prens sadece devlet memurlarıdır. Halk onları istemediği takdirde kapıyı gösterebilir ve bu kişiler hak talebinde bulunamazlar (Bozkurt, 1967: 185). 
Halk ve yönetenler arasında bir anlaşma var olmalıdır. Bu anlaşmaya her iki taraf ta uymalıdır. İktidar anlaşmayı bozduğu takdirde halk direnme hakkına sahiptir. Fransız 


Devrimi bunun sonucunda ortaya çıkmıştır (Taş, 2010: 78). 


Rousseau'nun eşitlikçi özgürlükçü ve cumhuriyetçi olması Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Rousseau ve onun eseri toplum sözleşmesinden etkilenen Mustafa Kemal; yeni kurulan devletin yönetim şeklini cumhuriyet olarak belirlemiştir. Onun hakkındaki görüşlerini şu sözleri ile ifade etmiştir: "Efendiler! Bu nazariyat-ı meşrutiyeti bulan en büyük filozofların bu nazariyatı kurmak için çalıştıkları eserleri tetebbu ettim. Bunlara nüfuz ettim. Benim gördüğüm şudur: düşünmüşler ve nasıl yapalım da bu kuvve-i müstebide o irade-i içtimaiye ve milliyenin dünunda kalabilsin. Yahut sıfıra müncer olabilsin diyorlar. Ve buna muvaffak olamamak yüzünden büyük ve derin bir ıstırap duyuyorlar. Jean Jacques Rousseau'yu baştan nihayete kadar okuyunuz. Ben bunu okuduğum vakit, hakikat olduğuna kail olduğum, bu kitap sahibinde iki esas gördüm. Birisi bu ıstırap, diğeri bir cinnettir. Merak 


ettim. Ahval-i hususiyetini tetkik ettim anladım ki: hakikaten bu adam mecnun idi. Ve 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hal-i cinnette bu eserini yazmıştır. Binaenaleyh: çok ve çok istinat ettiğimiz bu 


nazariye böyle bir dimağın ürünüdür " (Eroğlu, 2001: 292). 


Mustafa Kemal”in Rousseau”yu cinnet ve mecnunlukla suçlamasının nedeni, Rousseau”nun eski krallık dönemine geri dönmek istemesi ve modernleşmenin karşısında yer almış olması olabilir. Çünkü Mustafa Kemal ulusunun kurtuluşunu akıl ve bilimle oluşturulan modern toplumda görmüştür (Erdenir, 1998: 279). Fakat Atatürk, bu eseri Türk toplum geleneği ile uzlaşabilir olması ve saltanatı geride bırakıp ulusal egemenliği geçmeyi kolaylaştırabileceği için destek olarak görmüştür 


(Turan, 1989: 452). 


Rousseau, bireysel temelli olan siyasal sistemin, insan bedeni olarak düşünülebileceğini söylemiştir. Buna göre egemen gücü kafa temsil ederken, “yurttaşlar beden ve onu hareket ettiren, yaşatan ve makineyi çalıştıran kol ve bacaklardır.” Birey dışında gerçek ve doğal bir şey yoktur. Bu nedenle bütün sadece aklın ürünüdür. Siyasal sistemde aklın eseridir (Durkheim, 2019: 25). Rousseau toplumsal sınıflaşmayı ret etmiştir. Ona göre üçüncü toplumsal tabaka tek toplumsal sınıftır. Parti ve derneklerin özel çıkarları vardır. Bu çıkarları doğrultusunda devletten politika üretmesini isterler. O zaman idare genel irade olmaktan çıkarak, özel irade halini alır (Rousseau, 2008: 42). Sadece genel irade toplumu herkesin iyiliğine uygun olarak yönetebilir. Buna göre toplumun yönetilmesinde temel olan ortak çıkarlardır. Bütün çıkarların uzlaştığı noktada toplum oluşmuştur. Genel irade önemlidir. Çünkü “Kötülük aslında bireysel iradenin genel iradeyle çatışmasıdır ve bu nedenle kötüler arasında özgürlük olamaz, çünkü herkes kendi iradesini dayatırsa genel irade ya da komşusunun iradesi veya çoğu zaman her ikisi birden olumsuz etkilenir bundan ve bireye genel iradeye boyun eğme zorunluluğu getirildiği takdirde kesinlikle kendi iradesi söz konusu olmaz” (Rousseau, 2008: 42). Bu durum ise halkın bölünmesine neden olacaktır. Ona göre kutsal olan egemen ya da yasama 


işlevi, halk ve kanunlardır. (Orhan, 2013: 130). 


Mustafa Kemal, Rousseau'ya benzer şekilde imtiyazsız, kaynaşmış, sınıfsız bir Türk devleti hedeflemiştir. Bu doğrultuda Mustafa Kemal'in halkçılık ilkesi ile Rousseau'nun egemenlik bölünemez ilkesi birbirine benzerdir. Atatürk'ün 


“Hâkimiyet hiçbir sebep ve suretle terk ve iade edilemez, tevdi edilemez! Bu 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hâkimiyeti tekrar geri alabilmek için istimal edilmiş olan vesaiti kullanmak lazımdır; Hâkimiyet hiçbir mana, hiçbir şekil ve hiçbir renkte ve delalette iştirak kabul etmez. “ gibi sözleri Rousseau”nun etkisinde kaldığının göstergesidir (Uğurlu, 2003: 86). 
Rousseau: “Egemenlik, halk oyunun yürütülmesinden başka bir şey olmadığı için, bence hiçbir zaman başkasına geçirilemez; birleşimli (kolektif) bir varlık olan egemen varlığı da ancak yine kendisi temsil edebilir: İktidar başkasına geçebilir ama istem geçemez” (Rousseau, 2018: 23). diyerek ideal bir toplumun oluşabilmesi için yurttaşları birleştiren bir anlaşma ortaya koymuştur. Buna göre egemenin durumu ne 


olursa olsun egemenliğini devredemez ve kendisinden üstün bir gücü kabul etmesi 


çelişkilidir (Tunçel, 2010: 194). 


Rousseau bütün toplumların en eski ve doğal olanı olarak aileyi göstermiştir. Ailede çocuk yaşamını koruma doğrultusunda babaya bağlıdır. Çocuğun babaya olan ihtiyacının bitmesi durumunda her iki taraf ta özgürdür. Beraber yaşamak isteklerine bağlıdır. Ancak ortak çıkarları için özveride bulunup toplum çıkarlarını göz önünde bulunduran bir sözleşme yapabilirler (Tanyol, 1984: 101). Genel irade bireylerin özgürce anlaşması sonucunda ortaya çıkar. Çünkü birey “beni zorla itaat altına aldınız ve siz en güçlü olduğunuz müddetçe sadakat içinde itaat ettim size; şimdi beni size bağlayan neden ortadan kalktığına göre bağımlılığım da ortadan kalkıyor ve size niçin itaat ettiğimi söyleyemeyeceksiniz ve artık niçin itaat etmediğimi de söyleyemeyeceksiniz” (Rousseau, 2008: 41). Mustafa Kemal'de ise toplum birlikte yaşamaya zorunludur. Rousseau'daki özgürlük anlayışı, Mustafa Kemal'de yerini zorunluluk anlayışına bırakmıştır. Çünkü insan doğada tek başına yaşayamaz. 
Yaşamlarını sürdürmesi için birlikte yaşamak zorundadır. İnsanların arasında bir iş bölümü vardır. Bu durumu şu sözleri ile açıklamıştır: “Efendiler, insanlar tabiaten ve fitraten beraber yaşarlar ve fakat; beraber yaşayan insanlar mutlaka idare olunmak ihtiyacındadır. Heyet-i İçtimaiyenin en basitini nazar-ı dikkate alınız: Bir aile reisi, bir baba, çocuklarından mürekkep olan ailesinin riyasetini bidayette tabiatiyle deruhte eder. Çünkü efrad-ı aileyi teşkil eden mahlükat naçiz ve zayıftır. 
muntac-ı himayedir. Bir çocuk bakılmazsa ölür. İşte böyle bir çocuk bilerek değil, fakat bilmeyerek vücudunu böyle bir reise tevdi eder, bakılmak ister. Fakat bu çocuk vasıl-ı rüşt ve kemal olduktan sonra, benliğini idrak ettikten sonra bilakayd-ü şart 


arzuya tabi olmak istemez. Babalarımızla aramızdaki münasebeti düşünelim. 
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Bilakayd-ü şart babamızın dahi idaresine tabi olmaktan zevk almayız. Ve tabiatta da alınmaz. Efendiler! Babası olduğu halde, onu bakıp yetiştirdiği halde çocuğuna her gün şuraya, şu saatte geleceksin dediği halde “canım yarım saat sonra gelsem ne 


olur” der (Tanyol, 1984: 102-103). 


Rousseau ve Atatürk aileyi siyasal toplumun en belirgin ömeği olarak almıştır. Fakat Rousseau”ya göre en eski ve tabi olanıdır. Mustafa Kemal”e göre de en basit halidir (Tanyol, 1984: 101). İkisi de bireylerin iradeleri ile yönetime katılabilmesi için özgür olmaları gerektiğini belirtmişlerdir. Rousseau”nun kiliseye Mustafa Kemal”in ise teokrasi ve eski yobaz fikirlere karşı açtığı savaşın temelinde bireyi özgürleştirmek vardır (Erdenir, 1998: 288). Rousseau”nun cumhuriyetçi özgürlük anlayışına göre bireylerin yönetime katılmalarının yanı sıra keyfi müdahalelerinin de önüne geçilmesi gereklidir. Keyfi müdahaleyi önlemenin yolu ise yasalardır (Tunçel, 2010: 197). Yönetim, gerektiği gibi uyması gereken kurallara uyarsa, halkın hukuk ve mutluluk kaynağı olan genel iradenin oluşmasını sağlayacaktır. Genel iradenin aldığı her karar yasa niteliğindedir, yöneticilerin görevi bu yasaları uygulamaktır (Rousseau, 2008: 43). Oluşturulan yasalar herkese eşit ve özgürlükçü olmalıdır. 
Sözleşmenin koşullarına uyan bireyler, kendi iradeleri ile oluşturdukları genel iradeye boyun eğmiş olurlar. Böylelikle kendi koydukları yasalara uyan halk için pozitif özgürlük oluşmuş olur. (Tunçel, 2010: 197-198). Dolayısıyla mutlak bir birey özgürlüğü mümkün değildir. Özgürlüğün sınırları yasalar ile belirlenmiştir (Taş, 2010: 78). Yönetim sadece halkın menfaati için uğraştığı sürece genel iradeyi uygulamış olur ve özgürlüğe zarar vermez. Böylelikle sadece yönetime boyun eğen 


birisi köle olmaz (Rousseau, 2008: 43). 


Halk genel iradeye toplum yararı için uymak zorundadır. Halk kendisi için faydalı olanı göremez ise toplumsal faydanın farkında olan bir zümre veya tek bir kişi genel idareyi ele alır. Kendisi için neyin iyi olduğunu bilmeyen toplum otoriteye mutlak uymak zorundadır. Hak ve özgürlükleri otorite tarafından onlara zorla verilecektir (Erdenir, 1998: 290). Genel irade doğru ve doğru olmayanın kuralıdır ve birey ve toplumun yararını gözetir. Bireysel çıkarların toplum çıkarlarına en az zıt olduğu toplum idealdir. Çünkü bireysel idare genel idareden ağır basar; “...oplumun sağlıklı oluşumu yönetime zarar verirse yönetim toplumun gelişmesini engellemek için çaba 


harcayacaktır” (Rousseau, 2008: 42-43). Bu düşünceye Mustafa Kemal de sahiptir. 
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Ona göre “Toplumun bilgi ve eğitim düzeyi (maşeri fikri) belli bir düzeye yükseldiği vakit hâkimiyet bilakaydüşart millete ait olacaktır” (Erdenir, 1998: 291). Mustafa Kemal'in bu sözlerinden anlaşılıyor ki halk, belli bir kültür seviyesine yükseldikten sonra tüm yetkilerini kullanabilecektir. Halkın ortak çıkarı aklın egemenliğini kurmaktır. Bu hedefe ancak bilim ile ulaşılabilirdi. Mustafa Kemal, dayatmacı bir sitem olmadığı sürece bu amaca ulaşamayacağının bilincindeydi (Erdenir, 1998: 


291). 


Rousseau'ya göre devletleri feodalizmden kurtarıp kapitalizme geçirecek olan azınlıktır. “Aklın egemenliğini kurmak için” feodalizmden kapitalizme geçmek gereklidir. Böylelikle Rousseau küçük burjuvaziye görev vermiştir. Bu kişiler halka yol gösterecek, ileride de yönetimi ele geçirecektir. Osmanlı Devleti'ne başkaldıranlar küçük burjuvaziyi oluşturanlardır. Bu kişiler aynı zamanda Türk Devrimi'ni gerçekleştiren kesimdir. Bu kişilerin, eğitim düzeylerine bakıldığında, seçkin kişiler olduğu ortaya çıkmaktadır. Rousseau”nun kendi çıkarlarına önem vermeyen, halka yol göstermek için mücadele eden seçkin fikrinin, Türk Devrimi”nde de uygulandığı görülmektedir. Fransız Devrimi”ni gerçekleştirenler buryuvalardı. Oysa Türk Devrimi”ni gerçekleştirecek bir buryuva sınıfı Türk Devleti”nde yoktu. Bu konuda Mustafa Kemal, gerçek anlamıyla bir buryuva sınıfının Türkiye'de oluşmasını amaçlarken, Rousseau küçük burjuvazinin çıkarlarını 


savunmuştur (Erdenir, 1998: 282). 
1.1.1.2. Auguste Comte 


Comte, Fransız Devrimi'nin ortaya çıkardığı toplumsal çatışma ve düzensizlikleri pozitif metotlar ile kurulan sosyal bilimin ortadan kaldıracağını belirtmiştir. 
Toplumun içinde bulunduğu durumdan kurtulabilmesi için toplumsal ilerleme şarttır. 
Bu ilerleme, pozitif bilimin bulacağı toplumsal ilerleme yasalarının, toplumda uygulanması ile mümkündür (Turhan, 2010: 13). Comte, sekreterliğini yaptığı Saint-Simon'un, Fransız Devrimi'nin “ahlaki kriz” ortamı yarattığı düşüncesi üzerinde durmuştur. Saint-Simon gibi sanayi toplumlarının yönetilmesi ve örgütlenmesinde pozitif bilimin ortaya koyacağı yasaları, etkin kılma fikrini benimsemiştir. Toplumsal düzeni sağlayıp, “ahlaki kriz” den kurtulmayı amaçlayan bu girişimler, ayrıca liberal 


düşüncenin bireyciliğine karşı oluşmuştur. Sanayi Devrimi, geleneksel toplum 


40 


yapısında değişikliğe neden olmuş ve toplumsal sınıfları belirlemiştir. Pozitivizm, metafiziği reddedip toplum olaylarının bilim ile açıklanabileceğini ileri sürmüştür. 
Toplumun ilerlemesi için ihtilale gerek yoktur. “İntizam ve terakki” içinde toplumun 


ilerlemesi gerçekleşebilir (Malkoç, 2007:132) 


Birey toplum çıkarlarına uygun davranması halinde hedeflerine ulaşabilir. Birey kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiği sürece toplumda çatışma olmaya devam edecektir. Çünkü toplumsal çatışmaların temelinde bireyin bencilliği vardır. Comte”a göre toplum iş bölümüne dayalı bir organizmadır (Söğütlü, 2008: 204). Fransız Devrimi'nin yarattığı toplumsal karmaşaya karşı dinci, duygucu, gerici tepkiler ortaya çıkmıştır. Comte, toplumu içinde bulunduğu durumdan metafiziği reddedip, bilimi ön plana çıkararak kurtarmak istemiştir (Akşin, 2017: 63). Bu amaçla, Saint-Simon'un “Yeni Hristiyanlık” düşüncesi üzerinden gitmiştir. Kendi ifadesiyle “İnsanlık Dini” oluşturmuştur (Turhan, 2010: 13). Çünkü şimdiye kadar insani birliğin sağlanamamasının nedeni dindir. Bu nedenle toplumu içinde bulunduğu karmaşadan çıkarıp, düzene sokmanın yolu “yeni bir inanç” sistemi oluşturmaktır. 
Maddi karışıklıklar maneviyat eksikliğinden kaynaklanmıştır (Kabakçı, 2014: 32). 
Ona göre dinin pragmatik bir işlevi vardır. Konu hakkında şunları söylemiştir: “Eğer din insanlara bir destek oluyorsa, bir güç ve bir rahatlama sağlıyorsa, bir güven veriyorsa, başka bir ifadeyle, yaşam için yararlıysa din ve ona verilen değer 


gerçektir ”(Korkmaz, 2012: 21). 


Pozitif felsefe anlayışına göre akıl mutlak bilgiye ulaşmada yetersizdir. Comte, fenomenlerin nedenlerine ve özlerine hiçbir zihnin ulaşamayacağından bahsetmiştir. 
Ona göre şeylerin doğalarının nedenleri ya da özleri olarak ortaya konan fenomenler imgelemdir (Eraş, 2007: 114). Buna göre pozitivizm somut olanı pozitivizmin sınırları içinde tutarken, soyut olan ögeleri pozitivizmden uzaklaştırmıştır. Böylelikle ampirik bilimi ön plana çıkaran pozitivizm, metafizik ile bilim arasına kesin çizgiler koymuştur (Ballıkaya, 2015: 89-92). Bütün bilim dalları dinsel anlayışın etkisinde kalmıştır. Comte, eğitim sisteminin pozitif hale gelmesini istemiştir. Bilimsel olarak bilinen varlık koşulları ve değişim yasaları eğitimin konusunu oluşturmalıdır. 
Evrensel doğa yasaları gözlemlenebilen olguların, analiz edilip, karşılaştırılıp, ortaya çıkış koşullarının ve benzer noktalarının değerlendirilmesi sonucu keşfedilir (Eraş, 


2007: 113-114). 
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Kanunlar: Gerçekler arasında bağlantıyı kurabilmek için ihtiyaç olan kurumları üretme gayesidir. Kanunlar kendi doğasından kaynaklanmıştır (Comte, 2003: 10). 
Toplumun düzenini ve birliğini bireyin haz ve çıkarlarından üstün tutan güç pozitif felsefede aranmıştır (Eraş, 2007: 110). Comte, Pozitif felsefenin temel niteliğini şu şekilde açıklamıştır: “Pozitif felsefe çalışmaları, düşünsel yeteneklerimiz göz önüne alındığında, bizi çok yanlış hesaplanmış yöntemlerle daha önceden de açığa çıkarılmaya çalışılan insan aklının mantıksal yasalarını sergilememizi sağlayacak, 


tek gerçek makul araçlarla donatır” (Comte, 2003: 27). 


Pozitif felsefinin sonuçlarını ise şu şekilde açıklamıştır: “Zihinsel işlevlerimizin eylemlerinde takip ettiği yasaların deneyimlerle tecelli etmesi ve buna bağlı olarak, gerçeğin aranmasında bize rehberlik edecek genel kuralların dosdoğru bir bilgisidir.” ve “Eğitim sistemimizde neden olduğu genel yeniden yapılanmadır.” 
Düzen ve ilerlemenin sağlanabilmesi için otoriter bir rejimin gerekli olduğu düşüncesindedir. Şiddete karşı çıkan, düzen içinde ilerleyen, “elitist bir toplum ve siyaset düşüncesi” ile “otoriter-merkezi” bir devlet şekli hedeflenmiştir (Kabakçı, 


2014: 53). 


Pozitif felsefenin tamamlanabilmesi için insan zihni “göksel fiziği, yerküresel fiziği ve organik fiziği” kurmuştur. Geriye sadece toplumsal fiziğin kurulması kalmıştır. 
Toplumsal fiziğin kurulmasıyla birlikte modem felsefe en mükemmel şeklini alacaktır. Çünkü gözlemlenemeyen hiçbir gerçek kalmayacaktır. Pozitif felsefe, dinsel ve metafizik felsefeyi de böylece ortadan kaldıracaktır (Comte, 2003: 20-21). 
Sosyoloji, geri kalmış toplumların pozitif aşamaya gelmelerini kolaylaştıracaktır. 
Geri kalmış toplumlara şartlarına uygun olan en doğru yolu gösterecektir. Böylece Batı toplumlarının pozitif aşamaya gelmek için karşılaştıkları zorlukları yaşamadan, pozitif aşamaya ulaşacaklardır. Pozitivist teori devletleri “kör bir taklitten 


kurtararak” ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaştıracaktır (Kabakçı, 2014: 32). 


Pozitif akıl olması gerekeni incelemekte yetersiz olduğu için sosyolojinin konusu olması gereken değil “olgu“ dur. Böylelikle Comte deney ve gözlemi temel alan, metafizik unsurları içinde barındırmayan, empirik epistemolojik kabullerini de benimsemiştir (Turhan, 2010: 15). Bu amaçla 25 Şubat 1848, Société positiviste 


(Pozitivist Cemiyet)'in temellerini atmıştır. Bu cemiyet vasıtasıyla pozitivizmi 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Fransa dışındaki ülkelere de yayabilecek ve halka pozitivizmi tanıtıp, pozitivist eğitim verebilecektir (Kabakçı, 2014: 30). Ayrıca pozitivizmi yaymak amacıyla bazı ülkelerin önemli devlet adamlarına mektuplar yazmıştır. Bunlardan birisi de Osmanlı sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'dır. Comte, İslam'ın akla uygun olmasından dolayı Müslümanların pozitivizmi benimsemesinin daha kolay olacağı düşüncesindedir 


(Kabakçı, 2014: 33). 


Comte göre insan zekâsı kurumsal üç aşamadan geçer. İslam toplumları söz konusu evrelerden geçmeden doğrudan pozitivist aşamaya geçebilir. Giriş kısmında kısaca değinmeye çalıştığımız bu aşamaları konumuz kapsamında tekrar ele almamız yararlı olacaktır. Bu aşamalar: Dinsel ya da tanrısal aşama, metafiziksel ya da soyut aşama, son olarak da bilimsel ya da pozitif aşamadır. Dinsel aşamada insan zekâsı araştırmalarını “varlıkların içsel doğasına” ve gözlemlediği olayların ilk ve nihai nedenlerine yönlendirir. Buna göre gözlemlenebilen olaylar ve bu olaylarda meydana gelen değişiklikler doğaüstü varlıkların müdahalelerinin sonucudur. Dolayısıyla bu dönemde insan zekâsı mutlak bilgiye yönelmiştir. Metafiziksel aşamada doğaüstü varlıkların yerini “soyut etmenler”, “gerçek varlıklar” ve kişilerin içinde var olan “kişileştirilmiş fikirler” alır. Buna göre gözlemlenebilen olaylar, ona uygun başka bir varlık ile açıklanır. Pozitif aşamada insan zekâsı mutlak gerçeğe ulaşmanın mümkün olmadığını kabul eder. “Evrenin kökenini, anlaşılamayan sebeplerini ve de olayların nihai nedenlerini” araştırmaktan vazgeçer. Görünebilen olayların “gerçek doğasını, değişmez silsile ve benzerlik ilişkilerini” bulmak için uğraşır. Olgular artık belirli olaylar ve bazı genel olguların arasındaki ilişki ile belirlenir. Bilim ise olguların 


sayısını azaltmaya çalışır (Comte, 2003: 8-9). 


“İslam'dan pozitivizme doğrudan intikal etmek suretiyle (Müslümanlar), kendilerini büyük peygamberlerine ait hayranlık verici amaçların takipçileri olarak hissedeceklerdir; İnsanlık kültü Muhammed'in evrensel yüceltilişini kesin bir biçimde sistemine dâhil etmektedir” (Comte, 2017: 28). diyerek İslam'ın pozitivizme yakın bir din olduğu noktasında durmuştur. İslam'a karşı ılımlı yaklaşan Comte, Katolik hakkında olumsuz eleştirilerde bulunmuştur. Katolik inancına göre Tanrıya ulaşmanın tek yolu dünya nimetlerinden uzaklaşmaktır. Bu durum insanların dünyadaki sorumluluklarını yerine getirememesine neden olmuştur. Katoliklik 


yurttaşlık ile “ebedi kurtuluş” fikrini bütünleştirememiştir. İslam inancında ise 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dünyevi görev ve sorumluluklar yer almıştır. Müslümanların Avrupa'ya yaptığı bilimsel katkılar neticesinde feodalizm çökmüştür (Kabakçı, 2014: 33-34) Comte, konu hakkında şunları söylemiştir: “Pozitif ilimlerin Avrupa 'ya girişi Araplardır. En azından fethettikleri yerlerde, gözlemci eğitim yapılabilmesi için okulları onlar kurmaya başladılar. Öyle ki hararetli bir genel arzu herkesi bu noktaya doğru çekti. 
Pozitif olanın, ihtimali olan, fiziğin metafizik üzerine galebesi kendini öyle bir güçle hissettirdi ki hatta kilise mensuplarının bir kısmı dahi içlerinde iki de papa olmak üzere tahsillerini tamamlamak için Kurtuba 'ya gittiler ve orada Arap profesörlerden gözlemlemeyi ve gözlemci ilimleri öğrendiler” (Ahmet Rıza, 2015: 158). Bu durum pozitivist düşüncenin doğusuna zemin hazırlamıştır. Pozitivizmin ilk olarak Batı'da ortaya çıkmasında teolojik ve metafizik dönemlerin sadece bu bölgede yaşanmış olması etkili olmuştur. “İnsanlık dini” bu bölgede ortaya çıkmıştır. Fakat burada gelişmesi mümkün değildir. Çünkü Batı toplumsal karmaşa içindedir. Oysa doğu “devrimci kargaşa“ ve bozukluktan uzak durmuştur. Bu nedenle insanlık dininin gelişimine imkân sağlayacak niteliktedir (Kabakçı, 2014: 33). “Her ne kadar pozitif din, gerektirdiği hazırlıkların bütünü uyarınca sadece garpta ortaya çıkabilmişse de, İslam'ı, Şarkı onun nihai kabulüne en iyi surette hazırlamış olarak kabul etmek gerekir. Öte yandan İslam, halkları devrimci bozulmaya karşı teminat altına almıştır, çünkü rejimi sapkın ilkeyi derinlemesine sınırlandırırken, dogması hiçbir surette Protestan veya deist bir yozlaşma içermiyordu. Aynı zamanda İslam, yöneticileri, teorik tasavvurlarla bunların pratik kavramları arasında daha az kusurlu bir ahenk uyarınca daima bütüne ilişkin görüşleri kavramaya hazırlamak suretiyle, 


yönetimlerin olağanüstülüğünü muhafaza etmiştir” (Comte, 2017: 27). 


Comte”un bu sözleri konunun özeti niteliğindedir. Pozitivizmin İslam dinine karşı ılımlı yaklaşımı, Jön Türklerin, pozitivizme yönelişinde önemli bir etken olmuştur (Kabakçı, 2014: 33-34). Böylelikle ırksal temelli olmayan bu düşünce ekolü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal'i etkilemiştir. Akıl, mantık yolunda yeni bir 


toplum yaratmak idealiyle Comte'un belli başlı düşüncelerini benimsemiştir. 
1.1.1.3. Emille Durkheim 


1858 yılında Yahudi bir ailenin oğlu olarak Epinel'de doğmuştur. Comte'un 


sosyolojisini otuz yıllık aradan sonra tekrar canlandırmıştır. Sosyal olayları başka bir 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sosyal olaya bağlayan kanunları bulmak için uğraşan pozitif sosyolojiyi kurmayı amaçlamıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için sadece gözlem ve tümevarım metodunu kullanmıştır. Ona göre toplumsal olaylar bireye bağlı değildir. Toplumsal olaylar bireye baskı yapıp onları düşünmeye sevk eder. Toplumda meydana gelen olayların sebebi bireyde değil yine toplumsal bir olayda aranmalıdır (Korlaelçi, 2002: 127- 128). Durkheim, ekonomik yaşam içinde hukuki ve ahlaki anlaşmazlıkların düzensizliklere neden olduğundan bahsetmiştir. Memur, asker, öğretmende olan meslek ahlakı “çalışan, çalıştıran, işçi ile işletme yöneticisi ya da halkla yarışan sanatkârlar” arasındaki ilişkilerde yoktur. Bu meslek gruplarının yaptırım gücü geleneklerden oluşmaktadır. Yükümlülüklerin yerine getirilmesi hususunda gelenekler bağışlayıcıdır. Geleneklerin doğruyu yanlışı ayırt edememesi, adil olanı belirlemede bir ölçüsünün olmaması, kişilerin yorumlarına bağlı olması, yapılan yanlış davranışların kınanmamasına neden olmuştur. Bu ahlaki sistem içinde disiplinin kurulması mümkün değildir. Karşı karşıya olan güçlerin uymak ile zorunlu oldukları kurallar olmadığı için çarpışarak birbirilerini sınırlandırmışlardır. Durum böyle olunca güçlü olan zayıf olanı ezmiş ya da himayesi altına almıştır. Himaye edilenler bu duruma dayansalar da kabul etmemişlerdir. Bu nedenle düzen de oluşmamıştır. Çünkü insan tutkuları, sadece saygı duydukları bir güç önünde durur. 
Gücün kötüye kullanımını engelleyecek olan toplum kurallarıdır (Durkheim, 2006:22-23). Bireylerin uymakla yükümlü oldukları kuralları belirleyecek olan toplumdur. Ona göre “Kuralları koyabilmek için zorunlu olan maddi ve manevi üstünlük, ancak kurulu bir toplumda bulunabilir; çünkü bireysel kişiliklerin üzerinde olabilecek tek manevi kişilik, bireylerin tümünün oluşturduğu manevi kişiliktir.” 
Toplum arasında bir işbölümü vardır. İş bölümü ve dayanışma iyi planlanmalıdır aksi 


takdirde dayanışma bozulur (Korlaelçi, 2002: 128). 


Durkheim, toplumu mekanik ve organik dayanışma olmak üzere iki ayrı tipe ayırmıştır (Turhan, 2010, 36). Mekanik dayanışma dil, din, kültür birliği, tarih, dünyaya bakışları ve değer yargılarındaki benzerliklerinden dolayı bireyleri bir arada yaşamaya sevk eder (Ulubey, 2008, 44-45). Durkheim'in, bu dayanışmaya mekanik dayanışma demesinin nedeni bireylerin tam teslimiyet ile topluma bağlı olmasıdır. 
Bu toplumda kolektif bilinç ve egemenlik ön plandadır. Toplum üyelerinin hedefleri 


benzerdir ve bağları kuvvetlidir (Turhan, 2010, 36). Durkheim'e göre toplumsal 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işbölümünün gelişmesi ile birlikte mekanik toplum dayanışması yerini organik toplum dayanışmasına bırakmıştır. Nüfusun artması ile birlikte iş bölümü gelişmiş ve farklı görevler ortaya çıkmıştır. Bireyler farklılaştıkları için mekanik düşüncedeki ortak düşünce ve ahlaki benzerlik etkisini yitirmiştir. Onun yerini bireyselcilik ve uzmanlaşma almıştır. Alanında uzman olan bireyler bir diğer bireyin yaptığı işe muhtaç hale gelmiştir. Böylelikle organik dayanışma, toplumun farklılıklarından bütünleşmiştir (Turhan, 2010, 37-38). Ekonomik işlevlerin önem kazanması ile birlikte yönetsel, askeri ve dini işlevlerin alanları daralmıştır. Ancak bilimsel etkinlikler, ekonomik işlevlerle yarışabilecek konumdadır. Fakat bilimsel etkinlikler de saygınlığını, ekonomik etkinliklere sağladığı yarardan kazanmaktadır (Durkheim, 


2006:22-23-24). 


Durkheim, din ve ilim arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklamıştır: “Din bir fiil ve hareket, insanları yaşatmak için bir vasıta olmak dolayısıyla ilim bunun yerini tutamaz. Çünkü ilim hayatı ifade ederse de hayatı meydana getiremez, imanın ne olduğunu izaha çalışır. İlim dinin hakk-ı hayatına itiraz etmez. Yalnız tabiat-ı eşya hakkında akidevi hükümler vermesini, insanı ve âlemi tanımak için takındığı o salahiyat-ı hususiyeyi kabul edemez. Hakikatte din kendi kendini bilemez. Neden yapıldığını, ne gibi bir ihtiyaca tekabül ettiğine vakıf değildir. Dinin bizzat kendisi bir mevzu-u ilimdir. Onun için ilme bir kanun hizmetini görmekten çok uzaktır. “ Durkheim'e göre dinin gücü toplumdan gelmektedir (Korlaelçi, 2002, 129). Ahlak olguları ayırt edilebilen davranış kurallarından oluşmuştur. Bu nedenle gözlem, sınıflandırma ve betimleme yapılarak ahlak olgularını oluşturan yasaların araştırılması mümkündür. Ahlak olguları pozitif yöntemlerle araştırılabildiği için ahlakın bilimi yapılabilir. Ahlakın deney ile ulaşılamayacak kısmı metafizikçilerin işidir (Durkheim, 2006: 55-56). Durkheim, ülke içindeki karmaşıklığı bireyci değil dayanışmacı ve bütünleştirici olarak çözüm aramıştır. Bu durum ülkesi karışıklık içinde olan birçok düşünürü etkilemiştir. Bunlardan birisi de Ziya Gökalp'tir (Ulubey, 2008, 25). Mustafa Kemal'in fikirlerinin temelinde Ziya Gökalp vardır. 
Ziya Gökalp'in kolektif bilinç kavramında Durkheim etkisi görülür. Aynı etkiye 


Mustafa Kemal de sahiptir. 
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1.1.2. Mustafa Kemal'in Pozitivizm Anlayışı 


Mustafa Kemal'in düşünce ve eylemleri Tanzimat döneminden beri oluşan birikimlerin bir neticesidir. Bu sebeple pozitivizmin Türk Devrimi'nin temelinde yer alması doğaldır (Kocabaş, 2006: 91). Kemalist modernleşmeye göre pozitif evrede olan Avrupa Devletleri'ne ulaşabilmek için tüm projeler devreye sokulmalıdır. 
Avrupa Devletleri pozitif evrededir (Akıncı, 2008: 126). Geri kalmış ülkelerin karanlıktan kurtulmak için ileri olan devletleri takip edip, onların önüne geçmekten başka çareleri yoktur (Kışlalı, 1999: 57). Bu sebeple modernleşme, çağın getirmiş olduğu bir zorunluluktur. Mustafa Kemal, bu amaç ile iki temel prensibi benimsemiştir. Bunlardan ilki milliyetçilik diğeri ise medeniyetçiliktir. 
Milliyetçiliğin kökenleri bizi Orta Asya”ya götürürken, medeniyetçilik bizi Avrupa Devletleri”ne götürmektedir (Safa, 1988: 54). Çağdaş medeniyetin temeli ilime dayanmaktadır. “Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir” (Timur, 1997: 109). Mustafa Kemal'in bu sözlerinden pozitivizmin etkisinde kaldığını görmek mümkündür. Mustafa Kemal ve Türk aydını, “pozitivizmi bilimin zaferi şeklinde algılamışlar; böylece, onu, dine ve geleneğe karşı kullanmışlardır.” Toplumsal çatışmanın yerine uyum düşüncesinin konulabilmesi için pozitivizmin işlevlik kazanmasına çalışmışlardır (Kongar, 1994; 


48). 


Pozitivizm, düşünceyi metafizik kayıt ve problemlerden kurtarmayı amaçlamıştır. 
Mustafa Kemal de aynı amacı taşımıştır. Hilafet ve saltanatı savunan kurumlara pozitivizm aracılığıyla karşı çıkmıştır. Mustafa Kemal, Comte'un 3 hal yasasına benzer bir tarihsel evrim şemasından bahsetmiştir. Ona göre de dinsel, metafizik düşünceden pozitif, akılcı düşünceye doğru bir evrim söz konusudur. Ancak teolojik metafizik düşünce yerine “hurafai zihniyet” gibi Ortaçağ düşüncesindeki terimleri kullanmıştır. Terakki fikrine hem Mustafa Kemal hem de pozitivistler sahiptir. Fakat Taner Timur'a göre pozitivizm, Mustafa Kemal'in bağımsızlık anlayışı ve devrimci kişiliğine tam olarak yanıt vermemiştir (Balkız, 2015: 145). Mustafa Kemal'in pozitivizm anlayışı sığ bir pozitivizm anlayışı olmaktan uzaktır. Bu bakımdan farklılıklar vardır. Mustafa Kemal, demokrasinin gücüne inanırken; Comte, demokrasinin karşısında yer almıştır. Çünkü o bilimsel bilgilerin doğruluğu ve 


kesinliğine inanmıştır. Ona göre toplumları iyiye ve doğruya götüren şey demokrasi 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değil bilimsel yöntemlerdir. Bu düşünce, Comte ile Mustafa Kemal'in düşüncelerini birbirinden ayırır (Kongar, 1994: 44). Diğer ayrı düştükleri nokta ise din anlayışlarıdır. Mustafa Kemal, Comte'un “dünya dini”ni değil “pozitivist düşünce ilkeleri”ni benimsemiştir (Kongar, 1994: 48). Pozitivizm tüm dinleri dışlayarak kendisi bir din yaratmasına rağmen, Mustafa Kemal İslam dinine karşı çıkmamıştır. 
O İslam'ın özünün akıl, mantığa ve hakikate uygun olduğunu belirtmiştir (Kocabaş, 2006: 95). İslam kitabı akıllı bir yapıya sahip olmasına rağmen sonradan mistik bir özellik kazanırken, asıl mistik olan Hıristiyanlık sonradan akılcı ve tabiatçı bir medeniyet doğurmuştur (Safa, 1988: 106). Bu da göstermektedir ki Mustafa Kemal tamamen pozitivizmin kurallarına bağlı kalmamıştır (Kocabaş, 2006: 95). Mustafa Kemal, Comte'un taklitçisi olmamıştır. Pozitivizmi insan düşüncesinin ulaştığı aşama olarak kabul etmiştir (Turan, 1982: 12). Toplum için uygun olan kısımlarını almış ve Türk toplumuna uygulamıştır. Geleneğe ve dine karşı olguculuğu savunmuş, olguculuğu bilimin zaferi şeklinde algılamıştır (Kongar, 1981: 752). 
Mustafa Kemal, Batı'nın sadece nizam ve kanunlarını alıp, elbiselerini giyerek, ülkenin kalkınamayacağının farkındadır. O, Batı'nın ilime dayandığını kabul etmiş, Batı'nın ilminin alınması gerektiğinin üzerinde durmuştur. Ona göre ilmin evrensel oluşu Türk Devrimini basit bir Batı taklitçiliğinden kurtarmıştır (Timur, 1997: 11). 
Muhafazakâr kesim tarafından Mustafa Kemal'in pozitivizm anlayışı, pozitivizmin dar anlamıyla ifade edilmeye çalışılmıştır. Böyle bir anlayışın içinde Mustafa Kemal”in yeri yoktur. Eski gelenek ve görenekleri uzlaştırma yoluna gitmeden radikal bir değişim programı benimsediği için eleştirilere maruz kalmıştır. 
Muhafazakâr kesime göre aklı ve pozitivist ilerlemeyi temel alan yeni ulus kopuşu ifade etmektedir (Akıncı, 2008: 131). Mustafa Kemal, dini gelenekler içinden sadece medeniyete engel olanları çıkarmış ve laik prensibinden dolayı diğerlerine müdahalede bulunmamıştır (Safa, 1988: 64).Yukarıda da değindiğimiz gibi Mustafa Kemal'in pozitivizmin ilkel halini benimsemediği açıkça ortadadır. Mustafa Kemal, 


Dr. Reşit Galip ile yaptığı bir konuşmasında şu sözleri söylemiştir: 


“Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Zaman hızla dönüyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek yargılar getirdiğini ileri sürmek aklın ve bilimin gelişmesini yadsımak olur” (Kongar, 1994: 46). Bu sözlerinden bilim ve aklı temel aldığını 


görmek mümkündür. Ahmed Hilmi'nin, Allah'ı İnkâr Mümkün müdür? adlı eserini 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okumuş ve şunları söylemiştir: “ Allah'ı inkâr mümkün mü eserini bitirdim. Bütün filozofların, değişik dinlere bağlı olan doğalcılar (tabi 'iyyun), akılcılar, özdekçiler (maddiyun), bilgeler, düşünürler, mutasavvıflar, hepsi ruh'un var olup olmadığını, ruh'un ve cismin bir veya ayrı olup olmadığını, ruh'un kalıcı olup olmadığını inceliyor. Bu incelemelerde bilim ve tekniğe dayananlar kabul edilebilir. İmam Gazali, İbn-i Sina, İbn-i Rüşd gibi Müslüman imanların sözleri de genel anlayıştan büsbütün başkadır; yalnız anlatımlarında çok simge var. Dindar düşünürler, kuralları ve bilimleri ve teknikleri ve felsefeyi şeriatın sözlerini yorumlamak için evirip çevirmeğe çaba göstermişler” (Turan, 1982: 12). Bu sözlerinden akıl ve bilimin yol gösterdiği doğrultuda modern bir ulus yaratmak için çaba göstermiş olduğu açıktır. Tek bir düşünce ve öğretinin etkisi altında kalmamış bütün verileri değerlendirmiştir (Turan,1982: 12). Modernleşmek için Cumhuriyet dönemi temel ideolojisinin iki dayanağı olarak milliyetçilik ve medeniyetçiliği benimsemiştir. Bu 


çabalar 6 ilke ile birlikte sistemleşmiştir (Karaca, 2015: 164). 
1.1.3. Mustafa Kemal Atatürk'ün İlkelerinde Pozitivizm Etkisi 1.1.3.1. Cumhuriyetçilik 


Hem ulusal hem uluslararası alanda toplumun gereksinimlerini sağlayacak demokratik toplum düzenidir (Ozankaya, 2000: 7). 23 Nisan 1920'den beri Ankara'da saltanat veya meşrutiyet değil ulusun egemenliğine dayanan bir yönetim şekli uygulanmıştır. Fakat rejim tartışmalarına neden olmasından çekinildiği için rejimin adının açıkça ifade edilmesinden kaçınılmıştır (Turan, 2009: 294). Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı'nı padişah için değil vatan ve millet için vermiştir. Oysa Osmanlı orduları devlet ve din adına savaşmışlardır. Mustafa Kemal'in vatan ve millet uğruna savaşması başından beri cumhuriyet fikrini benimsediğinin kanıtı olarak gösterilebilir (Eroğlu, 2014: 68). Mustafa Kemal yeni kurulan devletin adının cumhuriyet olmasını zorunluluk olarak görmüştür. Bunun başlıca nedenleri; halifelik ve saltanat taraftarlarının devlet makamını boş olarak düşünmelerinden kaynaklanan bunalımı ortadan kaldırmak, yabancı devlerle ilişkilerde rejimi oturmamış devlet statüsünde kalmamak ve modemleşmenin önünde halife tarafından gelebilecek devrim karşıtı direnmeyi önleyebilmektir (Karal, 1998b: 27). Cumhuriyet resmi olarak 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiştir. Özgürlük, ortak çıkar, egemenlik ve 


49 


siyasi katılım gibi kavramları içinde barındıran Cumhuriyete, 1924 Anayasası'nın kabul edilmesiyle son şekli verilmiştir. Böylece 6 temel ilkenin ilk sırasında yerini almıştır (Helvacı, 2014: 354). Cumhuriyetin ilan edilmesiyle halk reaya olmaktan kurtulmuş, kendilerini yönetecek kişileri seçen efendi haline gelmişlerdir. Yönetimde halkın idaresi etkin olmuştur (Eroğlu, 2014: 68). Atatürk, Cumhuriyetin tanımını şu şekilde yapmıştır: 


“Bugünkü hükümetimiz, teşkilat-ı devletimiz doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir teşkilat-ı devlet ve hükümettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. 
Hükümet millettir ve millet hükümettir. Artık hükümet ve hükümet mensupları kendilerinin milletten gayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. Hepimizin efendisi olan milletin terakkisi, tealisi ve ona hâdim olan devlet memurları için muvaffakiyet temenni ederim” (der. Karal: 1998a: 33). 
Atatürk'ün Cumhuriyet fikrinin oluşmasında Rousseau etkili olmuştur. Rousseau “genel irade” tanımında bulunmuştur. Genel irade, toplumun ortak çıkarlarıdır. Ona göre vatandaşların yönetime katılmasının sürekliliği sağlanmalıdır. Böylelikle devletin genel idareyi bir yana bırakarak, özel iradesiyle davranmasının önüne 


geçilmiş olunur (Helvacı, 2014: 356). 


Rousseau ve Mustafa Kemal'e göre egemenliğin kaynağı millettir. Gücünü milletten alan egemenlik sınırsızdır ve kimseye devredilemez. Rousseau aristokratlar karşısında hakları yenilen toplumsal sınıfın üçüncü tabakasını oluşturan kişileri savunmuş onların aristokratlara başkaldırışını desteklemiştir. Mustafa Kemal'de de benzer bir durum söz konusudur. Mustafa Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun monarşik ve teokratik yönetimi altında ezilen halkın egemenliğini savunmuştur (Erdenir, 1998: 284). Yasaların ve iktidarın kaynağını halk oluşturur. Önemli olan halkın iradesidir. Toplumdaki düzey ve gelişmeyi göremeyen, üretim ilişkilerinin sınıf yapılarında yaptığı değişikliklerin farkında olamayan, değişime kapalı olan, tanrının temsilcisi olarak var olan monarşi yönetimleri çökmüştür. Bunlardan birisi de Osmanlı Devleti”dir (Ateş, 1994: 51-52). Artık silahlı savaşlar dönemi bitmiş çöken imparatorluğun yerine yeni bir devlet kurulmuş devletin refimi cumhuriyet 


olarak belirlenmiştir. Sıra toplumsal kalkınmayı gerçekleştirip, kültür seviyesinin 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yükseltilmesine gelmiştir (Turan, 2009: 298). Laiklik kavramı halk egemenliğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Ateş, 1994: 52). 


1.1.3.2. Milliyetçilik 
Mustafa Kemal'in Milliyetçilik tanımı şu şekildedir: 


Zengin bir hatıraya sahip olan, beraber yaşama konusunda içten ortak istek ve arzuda bulunan, sahip olunan mirası sıyanet etmek konusunda birlikte hareket etme iradesine hâkim olan insanların birleşiminden vücuda gelen topluluğa millet adı 


verilir (Atatürk, 2010: 47). 


Ali Gürler”e göre bu tanım Fransız düşünürü pozitivist Ernast Renan ile benzerlik 


göstermektedir. Buna göre Ernast Renan”ın millet kavramı açıklaması şu şekildedir: 


“Millet: ortak bir geçmişi olan ve bir arada yaşama arzusu gösteren insan topluluğu”dur (Gürler, 2004:173). Mustafa Kemal'in oluşturacak olduğu yeni devlet milli temele dayalı olacaktır. “Milletin varlığını devam ettirmesi için, efradı arasında düşündüğü müşterek bağ yüzyıllardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet dini ve mezhebi bağ yerine Türk milleti rabıtasıyla efradını toplamıştır” (Taşdemirci, 1998, 13). Din ve mezhep bağı yerini millet bağına bırakmıştır. Türk milliyetçiliğinin babası olarak tanımlanan kişi Ziya Gökalp'tir. Ziya Gökalp, ırksal temelli milliyetçiliğin mümkün olmadığını belirtmiştir. Mustafa Kemal de aynı düşüncededir. O da tıpkı Ziya Gökalp gibi kültürel milliyetçiliği ön plana çıkarmıştır. 
Gökalp, saldırgan ve yayılmacı milliyetçiliğin olmaması gerektiğinin üzerinde durmuştur. Mustafa Kemal her daim barışçıl politika izlemiş, saldırgan ve yayılmacı milliyetçiliğe karşı çıkmıştır. İkisi de milliyetçiliğin mücadele alanını kültürel, ekonomik ve toplumsal modemizasyonda görmüşlerdir (Belge, 2001: 34). Millet 


bütününe değer verdiğini Mustafa Kemal, şu sözleri ile ifade etmiştir: 


“Türkler demokrat, hür ve sorumlu vatandaşlardır” Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları ve sahipleri bizzat kendileridir” (Atatürk, 2010: 30). Mahmut Esat Bozkurt, Mustafa Kemal'in niçin milliyetçiyiz sorusunu şu şekilde yanıt verdiğini belirtmiştir: “Bizim vüzuh ve tatbik kabiliyetini gördüğümüz mesleki siyasi, milli siyasettir. Dünyanın bugünkü umumi şeraiti ve asırların dimağlarımızda ve 


karakterlerde temerküz ettirdiği hakikatler karşısında hayalperest olmak kadar 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büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın mantığın ifadesi böyledir” (Bozkurt, 1967: 355). 


Niyazi Berkes, Osmanlı Devleti'nde Türk halkını ulus olarak açıklayacak bir kavramın olmadığından bahsetmiş ve Türklüklerinin sadece yabancı devletlerin kendilerine “Türk” demelerinden kaynaklandığının üzerinde durmuştur. Yüksek tabaka ve aydın kesim Türk değil, Osmanlıdır (Berkes, 2016: 404-405). Saltanat ve hilafet makamı Türk milliyetçiliğine engel teşkil etmektedir. Mahmut Esat Bozkurt, bu durumu şu şekilde açıklamıştır: “Türkten başka unsurların kuvvetlenmesine yarayan bunlarla beraber ve yaşatmak, yaşamak için Türkü sömüren bir varlık. İşte bu nedenden dolayıdır ki Atatürk ihtilali, Bizanslaşan saltanatı, vatansız ve milliyetsiz hilafeti kaldırdı. Ve bütün bunlardan dolayıdır ki, milliyetçiyiz. 
Cumhuriyetçiyiz. Laikiz... (Bozkurt, 1967: 355). 


İslamcılar “Türk Milleti” deyimine, Arapçadaki anlamıyla değerlendirdikleri için karşı çıkmışlardır. Onlara göre Türk milleti olmazdı ancak İslam milleti olabilirdi. 
Son dönem Osmanlı Devleti'nde Türk kalan tek simge egemenliğin Türk soyundan gelen hanedana ait olmasıydı. Fakat yönetim, ekonomi ve dışişleri hususunda Osmanlı Devleti”ndeki milletlere orantıları açısından bakılacak olursa yönetim Türklerden ziyade Türk olmayanların elindeydi (Berkes, 2016: 408- 409). Bu durum Cumhuriyet döneminde değiştirilmek istenmiştir. Cumhuriyet kuşağı üzerinde İslam ve Osmanlıcılığın yerine Türk ulusalcılığı konulmak istenmiştir (Ahmad, 1999: 79). 


Mustafa Kemal, Türk milletçiliğinin tanımını şu şekilde yapmıştır: 


“Türk milliyetçiliği, ilerleme ve gelişme yolunda ve uluslararası görüşme ve ilişkilerde, bütün çağdaş milletlere paralel ve onlarla aynı uyumda bir ahenkte yürümekle birlikte, Türk toplumunun özel yaradılışını ve başlı başına bağımsız kimliğini korunmuş tutmaktır” (Atatürk, 2010: 48). Çağdaşlaşma ve modernleşmenin başarıya ulaşabilmesi için ulusal benliği bilmek şarttır. Sömürge durumunda olan devletlerin bu durumunda olmalarının ana sebebi ulusal benliklerinden yoksun olmalarıdır. Toplumsal bağın temeli olan eğitim ve terbiyede ulusallıktan 


yoksundurlar (Aybars, 2006: 121) 
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1.1.3.3. Halkçılık 


Mustafa Kemal, Türkiye'yi feodalizmden kurtarıp kapitalizme geçirmeyi amaçlamıştır. Bu amaç için ulusal bir ekonomi kurup, burjuvaziye sahip çıkmak gereklidir. Bu yolda küçük burjuvaziye sahip çıkarak, sanayi ve ticaret burjuvazisini geliştirip, ülkenin zenginler memleketi olması için çaba göstermiştir. Amaçlarını gerçekleştirirken, ülke çıkarlarını göz önünde bulundurmuştur. Egemen sınıflarla iş birliği yapmasına rağmen iktidarı onların eline bırakmamıştır (Erdenir, 1998: 281). 
Ona göre sosyal hayat hak ve görevlerden oluşur. Hak ve görevleri hukuk kuralları belirler. Bu kurallar devlet tarafından uygulanır. İktisadi kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla, liberalizm etkinleştirilmelidir. Liberalizmi ideolojik düzeyde meşru kılan kavram ise halkçılıktır. Mustafa Kemal'in halkçılık anlayışı tüm sınıfları bir arada tutarak, sınıf çatışmalarına karşı gelmektir. Çünkü ona göre Türkiye'de Batıdaki gibi çıkarları birbiri ile çatışan sınıflar yoktur. Bu nedenle tüm sınıflar bir arada tutularak zenginleşme ve kalkınma gerçekleşecektir (Timur, 1997: 118). Ayrıca sınıf çatışmaları kapitalizm ve burjuvazinin oluşmasına engeldir (Ahmad, 1999: 79). 
Osmanlı Devleti bir burjuva devrimi gerçekleştiremediği için yabancı devletlerin sömürgeci burjuvazisi, ülke içinde egemen hale gelmiştir (Timur, 1997:103). Atatürk “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan mürekkep değil, fakat ferdi ve içtimai, hayat içinde iş bölümü itibariyle, muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telakki etmektedir” ifadelerini kullanmıştır. Bu sözleriyle sınıf ve zümreyi reddetmiştir. Mustafa Kemal'in halkçılık anlayışının sınıfsal temelli olmadığı 


anlaşılmaktadır (Karaca, 2015: 160). 


Mustafa Kemal'in halkçılık anlayışı, Rousseau'nun cumhuriyetçilik anlayışına bağlı olarak ulusal egemenlik kavramıyla ilişkilidir (Özlem, 2007: 461). Siyasi ve sınıfsal anlamı ile halkçılık kavramı, onu pozitivizmin sınırları içine sokmuştur (Timur, 1997: 118). Halkçılık ve pozitivizm hususunda Kemalizm, Jön Türklerden etkilenmiştir. Türk Devrimi'nin sınıf ve zümreleri ret etmesiyle, demokratik yönü ortaya çıkmıştır. İslami bir yönetim yerine laik bir yönetim anlayışını benimseyen Mustafa Kemal, siyasi iktidarın kaynağının halk olduğunu belirtmiştir. Böylelikle cumhuriyet ilkesinin temelini oluşturmuştur (Timur, 1997: 118). Cumhuriyet ideolojisi içinde halkçılık kavramı, demokrasi kavramı ile uzlaşmıştır. Yusuf Akçura, 


toplumun çoğulcu bir anlayış ile yönetilmesi gerektiğini savunmuş, modem bir 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toplum olabilmek için toplumsal sınıflara fırsat verilmemesi gerektiğine vurgu yapmıştır (Karaca, 2015: 179). Halkçılık ilkesi ile işçi sınıfının güçlenip, sınıf mücadelesine girmesine engel olduğu iddia edilmiştir (Erdenir, 1998: 287). Türk toplumunu ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, çeşitli meslek gruplarına ayrılmış, iş bölümünden oluşan toplum olarak kabul etmek gereklidir. Türk Devleti bu ilkeye göre sosyal düzen ve dayanışmayı kurmalı ve birbirine zarar vermeyecek şekilde menfaatlerini gerçekleştirmelidir (Dönmez, 2002: 252). Halkı yönetime katmayı amaçlaması ile bu anlayış demokratiktir. 1930”lardan sonra “halka rağmen halk için” sloganı ile halkçılık açık şekilde ifade edilmiştir. Mustafa Kemal, bu yıllardan sonra halka yönelik bir anlayış ile halkı sosyal, kültürel ve ekonomik alana katılımını sağlamak için aydınlara büyük görevler yüklemiştir. Bu bakımdan eğitim kurumları, 


dergiler ve gazetelerde aydın etkisi görülmektedir (Altınkaş, 2011: 115). 


Doğan Özlem, Mustafa Kemal'in halkçılık anlayışının Jön Türklerin halkçılık anlayışıyla aynı olduğunu ileri sürmüş, halkın demokrasiye katılımından çok devletin ve iktidarın güçlenmesinde araç olarak kullanıldığına vurgu yapmıştır. Buna kanıt olarak da Terakkiperver ve Serbest Fırkanın iktidarı zorlayacak şekilde gelişmesine izin verilmemesini göstermiştir. Ona göre Jön Türkler ile başlayan pozitivist yönelimli halkçılık devletin güçlendirilmesinden sonra devlet eli ile halkın kalkındırılmasını o amaçlamaktadır. Uygulamada bu anlayışın devletin merkezileştirilip güçlendirilmesi sonucunu doğuracağını belirten Özlem, Cumhuriyet döneminde bu durumun gerçekleştiğini belirtmiştir (Özlem, 2007: 461). Oysa Mustafa Kemal yapılan devrimleri halka mal ederek yeni kurulan devletin halka benimsetilmesini ve halkın benimsemesini istemiştir (Sakin, 2003: 197). Çok partili hayata geçişte halkçılık ilkesi araç olarak kullanılmıştır (Erdenir, 1998: 287). Halk yeni düzeni kavrayamamıştır. Bu nedenle aydın bir sınıfın savaşlardan yorgun düşmüş halka, yol göstericilik yapması gereklidir. Buradan anlaşılıyor ki J. J. 
Rousseau”nun genel idare düşüncesi Mustafa Kemal'de de var olmuştur. Amacı, halkı aydınlatıp harekete geçmesini sağlamaktır. Ona göre “Fertler düşünür olmadıkça kitleler istenilen istikamete sevk olunabilirler. ... Şüphe yok ki her işin başlangıcında aşağıdan yukarıya doğru olmaktan ziyade yukarıdan aşağıya olması zarureti vardır” (Erdenir, 1998: 290-291). Bu sözleri ile Mustafa Kemal halkı belli 


bir kültür seviyesinin üstüne çıkarmanın gerekliliğini belirtmiştir. O saltanat ve 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hilafete karşı verilen mücadele sonucunda kazanılan eşitliğin, tekrar egemen bir sınıfın eline geçmesine engel olmak için halkçılık ilkesini benimsemiştir. Bu doğrultuda kurulan Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zümrenin çıkarına hizmet etmeden, dayanışma içinde ülkenin çıkarına göre hareket etmeyi amaçlamıştır 


(Erdenir, 1998: 287). 


Halkçılık kavramına büyük önem vermiş, halkın önüne daima ilerlemeyi hedef koymuştur. Bu amaç ile aydınların halka yönelip, halk ile bütünleşmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur (Altınkaş, 2011: 118). Böylelikle Ziya Gökalp ile başlayan halkçılık, Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Ziya Gökalp'in düşüncesinde aydınların halk ile ilişkilerinde, halka medeniyet götürmeli ve halktan da kültür alınmalıdır. Topluma özgü sentez değerler böylelikle oluşabilecektir (Karaca, 2015: 160). Mustafa Kemal, “bağlılık” kavramı adı altında “Solidalite” (Dayanışmacılık) kavramı üzerinde durmuştur. Şerafettin Dönmez, dayanışmacılığı şu şekilde 


açıklamıştır: 


“Bütün insanlar bir toplumsal yapının üyeleridir ve bu nedenle birbirine bağlıdırlar. 
Bu bağlar doğaldır, toplumsaldır ve iktisadidir. Evrenin amacı, insanları birbirine benzetmektir; dünya birliğine doğru yürümektir; insanlar arasında sınıf, derece, ahlak, elbise, dil, ölçü farkı gittikçe azalmaktadır. Tarih, yaşama kavgasının, din, ırk, kültür, eğitim çelişkileri yüzünden ortaya çıktığını gösterir. Birliğe doğru yürüyüş, barışa doğru yürüyüş demektir” (Dönmez, 2002: 256-257). Durkheim'in etkisi görülen Ziya Gökalp, maddeciliğin sınıf çelişkisine karşı olarak “kollektif bilinç” kavramını kullanmıştır (Timur, 1997: 104). Demokrasinin karşılığı Ziya Gökalp”te halkçılık kavramıdır. Halkçılığın en iyi devlet şekli olduğunu belirtmiştir. 
Cumhuriyetin ve demokrasinin gelişmesinde halkçılık önemli bir yer edinmiştir. Bu nedenle Cumhuriyetin temel ilkesi halkçılıktır (Karaca, 2015: 160). Ziya Gökalp'in toplumsal anlayışı, Durkheim”in toplumsal anlayışına dayanır. Cumhuriyet rejiminin siyasi misyonu, Ziya Gökalp”in misyonu ile özdeşleşir (Karaca, 2015: 127). Ziya Gökalp, Türkiye”de siyasal düzenin demokrasi olmasını istemiştir. Halkçılığı demokrasi sözcüğü ile ifade etmiştir. Yönetimi ise halkın çıkarlarını ön planda tutan aydın sınıfın yönetmesi gerektiğine vurgu yapmıştır. Sınıf ve iş farkı dikkate alınmadan ulus içinde yaşayan herkes aynı siyasal statüye sahiptir ve yasal olarak 


eşittir (Karaca, 2015: 181). Feroz Ahmad, Modern Türkiye”nin Oluşumu adlı 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kitabında Mustafa Kemal'in yaşadığı süre boyunca hayata geçirememiş olsa da “liberal kurumların- partiler, sendikalar, özgür basın ve düşüncelerin özgürce ifade edilmesi- akılcılığını” benimsediğini belirtmiştir. O, parti, özgür basın ve sendikalarda düşüncelerin özgürce ifade edilmesini istemiştir. Ancak bunun için toplumun belli bir kültür seviyesine ulaşması gereklidir. Toplum beklenen gelişmeyi gösterdiği zaman bu kurumlar yürürlüğe konulacaktır (Ahmad, 1999: 73). Halkı sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkındırıp toplumu uygun gelişme aşamasına getirdikten sonra bu kurumları faaliyete geçirmeyi amaçlaması egemenliği kayıtsız şartsız millete devretmeyi hedeflediğinin göstergesidir (Erdenir, 1998: 291). 
Cumhuriyet döneminin pozitivist düşünürlerinden olan H. Nimetullah Öztürk, pozitivizmin bilime dayalı olan kısmı ve Durkheim”in toplum anlayışını “Milli Vahdet” anlayışıyla birleştirerek devrimin kuramını açıklamıştır. Böylelikle yeni toplum bilimsel esaslar üzerinden oluşturulmaya çalışılmış ve yeni ulus-devlet ideolofisi üzerinden, çağdaş bir toplum hedeflenmiştir. Toplumun bilimsel temel üzerinden yeniden oluşturulmasıyla birlikte diğer ileri olan devletlerin bulunduğu pozitif aşamaya, Türk toplumu da ulaşmıştır (Karaca, 2015: 188-189). Aydınlanma devrimini gerçekleştirenlerin buryuva sınıfından olmasına rağmen Türkiye”de devrimi gerçekleştirecek bir buryuva sınıfından söz edilemez. Bu nedenle Türk Devleti”nde devrimi gerçekleştirenler yönetici kadrodur. Mustafa Kemal, bilimin yol göstericiliği ile birlikte aklı egemen kılmak için mücadele etmiştir. Amacı hür ve çağdaş birey yaratmaktır. Halkı yanına alarak hareket etmeye büyük önem vermiştir. 
Türk devrimi için tepeden inme suçlamaları yapılmıştır, oysaki tabandan bir hareket beklemek için yüzyılların geçmesi gerekmektedir (Kışlalı, 1999: 56). Halkçılığının İslami hâkimiyet teorisine karşı duruşu laikliği ortaya çıkarmıştır. Ayrıca halkçılık kavramı, iktidarın kaynağını halka vermesi devrimin cumhuriyetçi ilkesinin temelini 


teşkil eder (Timur, 1997:109). 
1.1.3.4. Devletçilik 


Mustafa Kemal, toplumu içinde bulunduğu durumdan kurtaracak, toplumun genel çıkarlarını ön plana çıkaracak ve yeni bir toplum oluşturacak yönetim arayışı içine girmiştir. Devletçilik düşüncesi bu arayışın bir sonucudur. Mustafa Kemal'e göre “İrade ve egemenliğin kaynağı millettir. Bu irade ve egemenliğin, devletin vatandaşa 


ve vatandaşın devlete karşılıklı vazifelerinin gerektiği gibi yapılmasını düzenleme 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yolunda kullanılması esastır” (Dönmez, 2002: 250-251). Mustafa Kemal bu sözleri ile millet egemenliğinin devlet ile karşılıklı görev şeklinde düzenlenmesi gerektiğini belirtmiştir. Asıl olarak iktisadi bir ilke olan devletçiliğin, pozitivizmin siyasal anlayışı ile bir bağı vardır. Düzen içinde ilerleyebilmek için güçlü bir merkezi idareye ihtiyaç vardır (Balkız, 2015: 144). Devlet güçlü olmalıdır. Mustafa Kemal konu hakkında şu sözleri söylemiştir. “Devletsiz bir toplum veya zayıf bir devlet hayatının sonucu herkesin herkese karşı mücadelesidir. Bu mücadelede çoğunluğun hürriyetini boğmayacak şekilde değişiklik yapmak zorunludur. Değişiklik durumu kişinin sorumluluğu girişimine ve gelişimine zarar verecek dereceye götürülmemelidir” (Atatürk, 2010: 29-30). “Yaradılış itibariyle her insan, içinde yaşadığı toplumda hayatın en mutlu, en kolay, en tatlı taraflarının kendisine düşmesini ister ve en kuvvetli olan, kendisinden zayıf olanı yok sayar. Bunun sonucu huzur, rahat, güven ve düzen içerisinde yaşamak olanaksızdır. İşte insanlar arasında kavga yerine birbirine yardım, karşılıklı saygı, düzen koyan, herkese haklarını ve görevlerini tanıtan hukuk kuralları ve bunların istikrar bulmuş bir şekilde uygulanmasıdır. Bu iş ancak devlet örgütünün ve kuvvetinin bulunması sayesinde mümkündür. Devlet herkesin hakkını ve görevlerini belirler. Hiç kimse belirlenen sınır dışında hak iddia edemez. Bunun gibi kendisi de fazla hiçbir görev ile sorumlu tutulamaz” (Atatürk, 2010: 28). Mustafa Kemal'in, bu sözlerinden bireysel çıkarların toplum çıkarlarının önüne geçmesini engellemek için devletçilik ilkesinin 


benimsendiğini anlamak mümkündür. 


Sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişimin sağlanabilmesi için zorlayıcı önlemler almak yerine devlet öncülüğünde bireyleri etkin hale getirmek, en iyi yöntemdir. Devlet ve kişi karşı karşıya getirilmeden karşılıklı hak ve görevleri belirlenmelidir. Devlet kişiye değer vermeli ve kişinin yetişebilmesi için her türlü önlemi almalıdır (Turan, 1989: 460). Mustafa Kemal, kişi hak ve özgürlükleri için şunları söylemiştir: “Kişisel Haklar görüşünün temeli şöyle kuruldu: Her türlü hakkın esası bireydir. Çünkü gerçek hür ve sorumlu yaratılmış yalnız insandır. Ancak diğer taraftan insanların sosyal ve siyasi oluşumlar halinde bulunması da doğal ve gereklidir. Bu oluşumlar ise kısmen zorunlu, yazılı yasa hükümlerine göre gelişir” Kişisel hürriyeti sağlamak için devlet gerekeni sağlamalıdır. Sosyal ve çağdaş insan 


hürriyetini sağlayan güç devletin yapısında var olmalıdır. Kişisel hürriyetler, devletin 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çalışmasına engel teşkil etmemelidir (Atatürk, 2010: 29). Devlet içinde yaşayan bireylerin, coğrafi sınırları içinde dıştan bir müdahale ile karşılaşmadan, yaşama, çalışma, fikir üretme ve vicdan hürriyetleri vardır. Devlet kişilerin bu hürriyetlerini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirebilmek için kendine özgü güç ve kuvveti bünyesinde barındırmalıdır (Dönmez, 2002: 249). Yeni kurulan devlette ekonominin düzenlenmesi ve geliştirilmesi önem taşıyordu. Mustafa Kemal, 1930'lu yıllara kadar ekonomiye müdahalelerde bulunmamıştır. Fakat bu durum 


olumlu sonuçlar da doğurmamıştır (Çavdar, 1995: 300). 


Ekonomi devletin zorunlu görevlerinden birisi olmasa da devletin yapmak ile zorunlu olduğu görevleri yerine getirmesinde etkilidir. Ekonominin tamamen şirket ya da birey eline bırakılabilmesi için devletin yapmakla yükümlü olduğu görevleri yerine getirirken, devlete engel teşkil etmeyeceğine emin olunmalıdır. Özel menfaatler rekabete dayanır ve genel rekabet ile çelişkilidir. Serbest rekabet güçlü ve güçsüzü karşı karşıya getirebilir. Sonuç olarak bireyler ortak menfaati gerçekleştiremezler. Devlet, tüm toplumun ortak refah ve menfaatini düşünür. 
Bireyin gelişmesi için gerekli olan şartları dikkate alır. Mustafa Kemal birey devlet ilişkisini şu sözleri ile ifade etmiştir: “Bireyin gelişiminin engel karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet çalışmasının sınırını oluşturur” Milli birliğin korunabilmesi için milli servetin adaletli dağılımı ve emek gösterenlerin daha yüksek zenginliği ile mümkündür. Devlet ve birey birbirinin karşısında yer almaz aksine birbirinin tamamlayıcısıdır (Atatürk, 2010: 75-76-77). Sosyal insanın iki türlü çıkarı vardır. Bu çıkarlardan bir kısmı bireysel çıkarlar, bir kısmı ise toplumsal çıkarlardır. Bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için her iki çıkar da gereklidir. Bu nedenle bu çıkarlar eş değerdir. Tek başına birey anlam ifade etmeyeceği gibi bireylerden oluşmayan toplum da anlam ifade etmez. Devlet bireylerden oluşan milli toplumun somut halidir. Birey emeğinin karşılığını almalıdır. Devlette sosyal ilerlemeden gelen geliri almalıdır. Henüz çok genç olan Cumhuriyet Devleti'nde ekonomik alanda birey gelişimini beklemek doğru değildir (Atatürk, 2010: 77). Bu nedenle büyük ve önemli işler, demokrasi ilkesinden ayrılmamakla beraber devlet eli ile gerçekleştirilmelidir. 
Devletin temel amacı fertlerin mutluluğunu sağlamaktır. Fert ve devlet, toplumsal ortam içinde beraber büyürler ve filizlenirler. Her ikisinin de feda edilmesi söz 


konusu değildir (Dönmez, 2002: 254). 
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Mustafa Kemal, Türkiye?de uygulanan devletçilik ilkesinin sosyalizm ilkesine dayalı kolektivizm, komünizm gibi bir sistem olmadığına vurgu yapmıştır. Türkiye'deki devletçilik ilkesi, kısa zaman içinde ülkenin milli zenginliğini artırmayı ve bayındırlığa ulaştırmayı amaçlamıştır. Bunun için bireysel emek ve çalışmalar göz önünde bulundurularak, milletin genel ve yüksek çıkarlarının lüzumlu olduğu başta ekonomik işlerde devlet ilgili tutulmuştur (Atatürk, 2010: 78). Fert ve devlet ilişkisi hususunda kapitalistleşme ve sosyalleşme sürecine girilmeden denge korunmuştur. 
Buna göre dönemin ekonomi bakanı Mahmut Esat Bey, İzmir İktisat Kongresinin açılışında yaptığı konuşmasıyla yeni Türk Devleti'nin ekonomi sisteminin karma bir ekonomi sisteminin üzerinden gideceğinin haberini vermiştir. Buna göre ekonomi teşebbüsleri, kısmen devlet, kısmen fert üzerinde etkili olacaktır (Dönmez, 2002: 


257). 
1.1.3.5. Laiklik 


Sekülarizm, kısaca dinin toplum üzerindeki etkinliğini yitirmesi sürecidir. 
Sekülarizmin, siyasal örgütlenme şekli laikliktir (Karaca, 2015: 166). Laiklik, teokratik devlet ve toplum yapısının reddedilmesi, dinin, devlet ve siyaset işlerine karışmasına engel olunması ve kişilerin vicdan hürriyetinin sağlanması demektir. 
Laik devlet, tüm din ve mezheplere eşit mesafede yaklaşmalıdır (Yetkin, 2013: 59). 
Osmanlı Devleti'nde hâkim ideoloji İslam”dı. Din, toplum üzerinde etkili olmasının yanı sıra kültür ve geleneklerin oluşmasında da etkiliydi. Ulema toplumun siyasal işleyişinde kısmen bir role sahipti. Pozitivizm, siyasi ve toplumsal alanı din dışı olarak kabul etmiştir. Pozitivist anlayışa göre din yerini bilime bırakmıştır (Balkız, 


2015:144). 


Avrupa en zor dönemini, dini politikalar ile yönetildiği Ortaçağda yaşamıştır. 
Karanlık çağ olarak adlandırılan bu dönemden kurtulmak için devlet yönetiminde, dinin etkisinin azaltılması amacıyla reform hareketleri başlamıştır. Bu aynı zamanda aydınlanmanın da başlangıcı olmuştur (Eroğlu, 2001: 296). Pozitivizm Fransa'da XIX. yüzyılda, müspet ilimlerin gelişmesi ve burjuvaziyle orta sınıfın dini inançlarının zayıflaması sonucunda ortaya çıkmıştır. Burjuvazi ve orta sınıf, laisizmin fikri temellerini oluşturmuşlardır (Timur, 1997:102). Benzer bir karanlık 


çağ da İslam dünyasında yaşanmıştır. Kuran ve sünnetin yanlış yorumlanmasıyla 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İslam dünyası akli bilimlerden uzaklaşmaya başlamıştır. Osmanlı Devleti'nin son döneminde fetvaları ile modernleşmenin önünde engel teşkil eden din adamları, devletin, çağın modern devletlerinin gerisinde kalmasına neden olmuştur. (Temel, 2010: 10-11). Devletin yıkılması ile sonuçlanan bu süreç laikliğin gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Tutucu kesim halifeliğin devam etmesi gerektiğini savunmuş, Sultanın şeriat yasalarını uygulamasının yanı sıra meclisten geçen yasaların da uygulanmasını istemişlerdir. Mustafa Kemal'e göre bu durum mevcut durumun sürmesi, gericiliğin devam etmesi demektir. Çünkü bir devletin ileri ve uygar bir ülke olabilmesi için modem eğitimi ve bilimi ön plana çıkaran akılcı ve laik bir devlet olması gereklidir 


(Ahmad, 1999: 68-69). 


Osmanlı Devleti'nde şer'i hakların yanında modernleşme ile birlikte Batılı laik haklar da var olmaya başlamıştır. Bu haklar öz itibari ile birbiriyle uyuşan haklar değildir. Şer'i haklar durağan, değişime açık değilken, laik haklar çağdaşlaşma ve evrenselleşmeye açık haklardır. Bu nedenle bir düalizm ortaya çıkmıştır. Tanzimat döneminde Batı medeniyetinin kültür ve uygarlık kaynağına inilmeden ve dini kuralların yanına modern kuralların da getirilmesiyle yapılmaya çalışılan reform hareketleri başarıya ulaşamamıştır. Bu durum aydınların Batı taklitçisi olarak kalmasına neden olmuştur. Böylelikle Batılı olmayan bir toplumun, laik olmadan Batı toplumuna uyum sağlayamayacağı gerçeği ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Mustafa Kemal, laik olma yolunda önemli adımlar atarak modernleşmeye başlamıştır. “ Ulusun varlığını sürdürmek için, kişiler arasında düşündüğü ortak bağıntı, yüzyıllardan beri gelen biçim ve karakterini değiştirmiş. Yani ulus, dinsel ve mezhepsel bağ yerine, Türk ulusu bağı ile bireylerini toplamıştır. Ulus, uluslararası genel savaş alanında, yaşam ve güç nedeni olarak, bilim ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğini değişmez gerçek olarak, ilke kabul etmiştir“ (Uğurlu, 2003, 7). 


Mustafa Kemal'in bu sözlerinden yeni kurulan Türk Devleti'nde dini bağların yerini aklın alacağı açıkça görülmektedir. Böylelikle yarı feodal düzende bulunan saltanat ve hilafete pozitivizm aracılığıyla karşı çıkılmıştır (Timur, 1997:104). Bu durum muhafazakâr kesimi rahatsız etmiştir. Türk inkılabını laik bir düzeni benimsemesi cemiyet ve cemaat hayatına dair özellikleri birbirinden ayırması gibi nedenlerle 


eleştirerek, din elden gidiyor propagandaları yapmalarına neden olmuştur (Safa, 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1988: 64). Muhafazakârlara göre toplumu şekillendiren deneyim ve geleneklerin ışığıdır. Akıl yolu ile şekillendirilmeye çalışılan toplumsal projelerin başarılı olması mümkün değildir. İslamcılar bu bakımdan Cumhuriyet'i toplumu (pozitivist) mühendisliği ile şekillendirmeye çalıştığı için de eleştirmişlerdir (Şen, 2012: 25-26). 
Onlara göre akıl tüm gerçeği bilmede yetersizdir. Aklın ötesinde seziş ve sezgi gibi mistik düşünce vardır (Akıncı, 2008: 132-133). Ayrıca onlar için önemli olan “İttihad-ı İslam” fikridir. Batıdan gelen yeni fikirlerle birlikte İslam ümmetinin parçalanacağını iddia eden muhafazakârlar, Osmanlı döneminden beri pozitivizme karşı çıkmışlardır (Karaca, 2015: 75). Mustafa Kemal'e göre de ilmin evrensel oluşu Batı medeniyetinin de ilme dayalı olması Türk devrimini Batı taklitçiliğinden kurtarmıştır (Timur, 1997: 119). Türk inkılabı gelenekler içinden medeniyete engel olan adetleri çıkarma gereği görmüştür. (Safa, 1988: 64). Mustafa Kemal yeni kurulan devletin medeniyet devleti olacağını şu sözleri ile ifade etmiştir: “Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, tarikat-ı medeniyedir” (Atatürk, 1989: 225). Türk inkılabı dine karşı savaşmamıştır. Gerici düşünceye karşı savaş açmıştır. Amaç akla, gerçeğe uygun bir toplum ve devlet sistemi oluşturmaktır 


(Tunaya, 1996: 143-144). Mustafa Kemal, din hakkında şu sözleri söylemiştir: 


“Ey millet, Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın selameti, atıfeti, ve hayrı üzerimizde olsun. Peygamberimiz efendimiz hazretleri Cenab-ı Hak tarafından insanlara hakayık-ı diniyeyi tebliğe memur ve resul olmuştur. Kanun-ı Esasi cümlemizce malumdur ki, Kur'an-ı azimüşşandaki husustur. İnsanlara feyz ruhu vermiş olan dinimiz, son dindir. Ekmel dindir. Çünkü dinimiz akla, mantığa, hakikata tamamen tevafuk ve tetabuk ediyor. Eğer akla, mantığa ve hakikate tevafuk etmemiş olsaydı, bununla diğer kavanin-i ilahiyye beyninde tezat olması icap ederdi. Çünkü bilcümle kavanin-i kevniyeyi yapan Cenab-ı Haktır” (der: Karal, 1998a: 54). Bu sözlerden dine karşı savaş açılmadığını görmek mümkündür. Mustafa Kemal'in almış olduğu radikal kararların amacı bireyi teokratik düzenden kurtarıp, din ve vicdan özgürlüğünü sağlamaktır (Erdenir,1998: 94). Mustafa Kemal, İslam'ın Tanrı ile kul arasında bir kurum tanımadığını belirterek ruhban sınıfına karşı çıkmıştır. Yeni kurulan devleti dini siyasal araç olarak kullanan gericilerden gelecek tehlikelere karşı 


korumak istemiştir (Zürcher, 2001: 46). Din eğitimi devletin görevleri arasındadır. 
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Bu nedenle gerekli önlemler devlet tarafından alınmıştır (Taşdemirci, 1998: 30). 
Türk Devleti, modern çağın gereksinimlerini karşılayacak, İslam'ın özünü ve öğretilerini bilecek, halkı bu konuda aydınlatacak bilgili din adamı yetiştirmeyi 


amaçlamıştır (Temel, 2010: 11). 


Bireyi özgürleştirmesi açısından laiklik kavramının milli irade ile de ilişkisi vardır. 
(Erdenir, 1998: 282). Modernleşmek için öncelikli olarak ileri devletlerin seviyesine ulaşmak gereklidir. Avrupalı Devletlerin yolundan gidilerek laiklik cumhuriyetin temel taşı haline getirilmiştir. Böylelikle dine dayalı toplum yapısından modem topluma geçmenin yolu laiklikle açılmıştır (Karaca, 2015: 168). Eski dini kurumlar var olduğu sürece, rejim karşıtı kişiler daima reformlara karşı dini silah olarak kullanmayı sürdürmüşlerdir. Bu nedenle Mustafa Kemal, dinin siyasal araç olarak kullanılmasından vazgeçilmesi gerektiğini belirterek faaliyete geçmiştir (Ahmad, 1999: 70-71). Mustafa Kemal'in, “Müslümanlığın, yüzyıllardan beri yapıla geldiği üzere bir siyaset vasıtası olarak kullanılmaktan kurtarılmasının ve yüceltilmesinin şart olduğu gerçeğini de görmüş bulunuyoruz” (Atatürk, 2011: 574). sözlerinden anlaşılıyor ki dini tasfiye amacı taşımamakla beraber din ve siyaseti birbirinden ayırıp, laik bir düzen getirmek istemiş, ayrıca dini yüceltmeyi amaçlamıştır. Politik bakımdan Hilafet makamı tarih boyunca birlik sağlayamadığı gibi karışıklıklara neden olmuştur. Birçok halife aynı zamanda farklı bölgelerde hüküm sürmüşlerdir. 
Abbasiler Irak'ta, Fatımiler Mısır'da, Emeviler Endülüs'te var olmuşlardır. Halife Osman'ın öldürülmesinden sonra sürekli olarak karışıklıklara neden olan ve İslam birliği gibi hayali bir amaç taşıyan hilafetin, Türkiye Cumhuriyetinde de devam etmesinin gereği yoktur (Bozkurt, 1967: 351). Mustafa Kemal, hilafet makamı için 


şu sözleri söylemiştir: 


“Halife ve bütün dünya kesin olarak bilmelidir ki, bugün var olan ve korunmakta bulunan Halife'nin ve halifelik makamının gerçekte ne dini ve ne de siyasi bakımdan hiçbir anlamı ve var olma gerekçesi yoktur. Türkiye Cumhuriyeti safsatalarla varlığını ve istikbalini tehlikeye atamaz. Bizce, hilafet makamı olsa olsa tarihi bir hatıra olmaktan öteye önem taşıyamaz” (Atatürk, 2011: 572). 3 Mart 1924'de halifeliğin ve $ Nisan 1924'de Şeriat Mahkemeleri'nin kaldırılmasıyla birlikte laiklik yolunda atılan önemli adımlar atılmıştır (Karaca, 2015: 168). Böylelikle Mustafa 


Kemal, devletin modernleşmesinin önünde engel olan teokratik düzeni yıkmıştır. 
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Halifeliğin kaldırılması ile birlikte laik düzene geçilmiştir. Artık Avrupa da yüzyıllar öncesinde başlamış olan aydınlanma çağı yeni kurulan Türk Devleti'nde de başlamıştır (Balkız, 2015: 141-142). Modem insanın oluşmasına engel olan fikirlerin devlet ve sosyal hayata müdahalesi engellenmiştir (Tunaya, 1996: 144). Laiklikle birlikte bilimsel çalışmaların önü açılmıştır. Devletin sosyal, siyasal, ekonomik yapısı toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmiştir. Toplumun her alanında akılcı girişimler kendisini göstermiştir. Özetle laiklik, dinsizlik ya da din düşmanlığı değil teokratik toplum ve devlet yapısını reddetmektir. Dini duyguların çeşitli çıkarlara araç olmasını engellemektir. Kişilerin din ve vicdan özgürlüğünün sağlanmasıdır. 
Mali, kültürel, hukuki siyasi alanda dini doğmalar ve dinsel kurallardan uzak tutmaktır. Devletin tüm dinlere ve mezheplere eşit mesafede yaklaşması ve yurttaşlar 


arasında dinsel açıdan ayrım yapılmamasıdır (Yetkin, 2013: 59). 
1.1.3.6. İnkılapçılık 


İkinci Meşrutiyet döneminden beri devam eden, ulusal kimlik arayışı için gerekli ortam, imparatorluğun yıkılmasından sonra kurulan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti”yle birlikte oluşmuştur. Bu yeni ulus devlet ile birlikte yeni kimlik ve kişilik arayışı da başlamıştır. Bu süreç de artık işlevselliğini yitirmiş, bütün kurum ve bu kurumların kavramları değiştirilmeye başlanmıştır. Bu eski kurumların yerini modem devletin gerekliliği olarak çağdaş kurum ve değerler almıştır (Arı, 2011: 61). Bu dönemde ekonomi, eğitim, kültür, hukuk vb. alanlarda köklü reformlar yapılmıştır. 
İnkılaplar, ulusal devlet inşa etme gayesine sahiptir. Bu bakımdan dil, egemenlik, alfabe, tarih ve eğitim alanında yapılan inkılaplar ulusal devlet kurma amacıyla hareket edildiğine örnek olarak gösterilebilir. İnkılaplar gerçekleştirilirken evrensel değerler dikkate alınmıştır. Bilimin evrensel oluşu ve bu doğrultuda pozitivizmin temel felsefe olarak kabul edilmesi, üniversite reformu, kılık kıyafet devrimi, takvim saat gibi değişimlerin temelinde evrensel değerlere uyum sağlama anlayışı etkili olmuştur (Tanör, 2017: 321-322). Mustafa Kemal, inkılâbın gayesini şu şekilde 


açıklamıştır: 


“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen asri ve bütün mana ve eşkaliyle medeni bir heyet-i içtimaiye haline 


isal etmektir. İnkılabatımızın umde-i asliyesi budur. Bu hakikati kabul edemeyen 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zihniyetleri târumar etmek zaruridir. Şimdiye kadar milletin dimağını paslandıran, uyuşturan bu zihniyette bulunanlar olmuştur. Herhalde zihniyetlerde mevcut hurafeler kamilen tard olunacaktır. Onlar çıkarılmadıkça dimağa hakikat nurları infaz etmek imkânsızdır” (der. Karal, 1998a: 36). Yapılan köklü reformlar sayesinde Osmanlı Devleti'nin son döneminden beri devam eden düalizm ortadan kalkmış ve bağımsız, laik ve egemenliğini millete bırakan modern devlet kurulmuştur (Tanör, 


2017: 322). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
CUMHURİYET DÖNEMİNDE POZİTİVİST İZLER 
1.1.Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim Alanıyla İlgili Kuruluşlar 


Cumhuriyet dönemi eğitim kurumları ve eğitim felsefesini anlamak, Türkiye Cumhuriyeti rejiminin yapısını kavramak için son derece önemlidir. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda okuma yazma bilenlerin oranı ve eğitim kalitesi oldukça düşüktür. Öğretmenler gerekli eğitimi almadan yetişmiştir. Bu nedenle bilimsel metotları öğrenememişlerdir. Öğretim programları günün koşullarına uyum sağlar nitelikte değildir. Verilen eğitim ya dini eğitim ya da sadece genel kültür derslerini temel alan eğitimdir. Beceri, pratik ve uygulamaya dayanan, davranış geliştirme dersleri henüz Türk eğitim sistemi içerisinde yer bulamamıştır. Mustafa Kemal bu konuya büyük önem vermiştir (Karagözoğlu, 1985:195). Buna göre eğitim felsefesinin temeli Batı örnek alınarak hazırlanmaya başlanmıştır. Fakat Türklük anlayışına ters düşen değerlere yer verilmemiştir. Bu felsefenin içinde temel olan demokrasi, insan hakları, barış gibi evrensel değerlerdir. Eğitim sisteminin temeli akıl ve bilimin üstünlüğüdür. Bu amaçla Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmış, böylelikle eğitim ve öğretim birleştirilmiştir. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimdeki ikilik ortadan kalkmış, kapatılan medreselerle birlikte laik eğitime geçilmiştir. Yurt dışından ünlü eğitimciler John Dewey, Kühne, Omer Buyse davet edilerek eğitim sistemimiz hakkındaki fikirleri alınmıştır (Karagözoğlu, 1985: 198). 
Harf ve Dil Devrimi sayesinde çağdaşlaşma yolunda büyük bir başarıya imza atılmıştır. Yeni harflerin kabulünden sonra açılan Millet Mektepleri ile eğitimin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Ayrıca üniversite reformu sayesinde eğitimin alacağı çağdaş ve demokratik yapı belirlenmiştir (Aybars, 2006: 122-123). Tarih, dil, güzel sanatlar, hukuk, giyim kuşam, aile gibi kültürel öğelerde yapılan değişimler ve laik düşüncenin evrensel dünya görüşünü ülke içinde egemen kılmak için verilen mücadeleler devrimin parçalarını oluşturmuştur (Turan, 2010: 34). Mustafa Kemal'in 


mektepler hakkındaki görüşleri şu şekildedir: 


“Mektepler talim ve terbiye kadar, mektep haricindeki neslin mütemadi bir tenvir huzmesi altında tutulması lazımdır. Meslek ve yardım teşkilatının kendi 


mensuplarından ve kendi aralarından başlayarak harice yayılmak suretiyle halk için 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umumileştirilmesi lazım gelen fikir ve his cereyanlarına bir mecra olabilir” öğretmenler hakkındaki görüşleri ise şu şekildedir: “Eski hocalar nasıl dini esastan hâkim olmuşlarsa muallimler de ilim esasından kazanmaya başladıkları hâkimiyeti nihayete erdirmelidirler. Bununla muallimlik mesleği hakiki inkişaf devrine dâhil olacaktır.” “Muallimler her vesileden istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, muallimin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret 


olmayacağını anlamalıdır” (Atatürk, 1989: 266). 


Atatürk'ün bu sözlerinden öğretmenlere ve mekteplere yüklenen görevi anlamak mümkündür. Ayrıca ülke içinde zamanla çeşitlenen etnik ve dinsel örgütlenmeler, Atatürk'ün temel ilkelerinden olan milliyetçilik ve laiklik ilkelerine ters düşmüştür. 
Bu nedenle ilkelerin hemen canlılık kazandırılması gerekmektedir. Bu amaçla faaliyetlere başlanmıştır. İlk olarak dilde birliği sağlamak gayesi ile Türk Dil Kurumu 12 Temmuz 1932'de açılmış; sonra Türk Tarih Tezi”ni ortaya koyarak milli tarih bilincini geliştirmeyi amaç edinen Türk Tarih Kurumu, 15 Nisan 1931'de açılmıştır. Bunun arkasından 19 Şubat 1932'de açılan Halk Evleri, ilkelerin bir an önce hayata geçirilmesi için açılan kurumlardandır (Türkoğlu, 1996: 99). Ulusal olan bir devletin ulusal tarihini ve ulusal dilini koruyup güçlendirmesi gereklidir. Ayrıca siyasalarını ulusal devlet siyasası şeklinde yürütmelidir. Bu siyasa bireysel çıkarları değil ulusun çıkarlarını gözeten, olmayacak hayaller peşinde koşmayan, ülke sınırları içinde yaşayan, herkesin huzur ve refahını düşünen bir siyasadır (Turan, 1989: 454). 
Ulusal modernleşme içinde dil ve tarih alanında bilimsel bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar, modernleşmenin toplumsal ve kültürel boyutlarını tamamlayıcı bir nitelik oluşturmaktadır. Ayrıca tarih ve dil alanlarında bilime dayalı gerçekleştirilen çalışmalar iktidarın “batıcı” “pozitivist” ve “bilimselci” politikası ile uyum içindedir 


(Akman, 2011: 92). 
1.1.1.Türk Tarih Kurumu 


“Dünün Siyaseti“ olarak adlandırılan tarih, bugünü ve geleceği anlamada önemli bir yere sahiptir. Tarihin önemi Mustafa Kemal'in de ilgisini çekmiştir. Mustafa Kemal, siyasi meşruiyet açısından Osmanlı Tarihi'ni eleştirmiştir. Bu eleştirilerini iki amaç doğrultusunda yapmıştır: İlki Osmanlı Devleti'nden kalan işlevini yitirmiş 


kurumların ortadan kalkması gerektiğini halka göstermek, diğeri ise milli bilinci 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oluşturmaktır (Budak, 1997: 58-59). Cumhuriyet dönemine kadar gerçek, ilmi ve müspet anlamıyla milli bir devir yaşanmamıştır. Osmanlı padişahları kendi emelleri hırs ve isteklerine yenik düşmüşlerdir (der: Karal, 1998a: 69). Atatürk döneminde, tarih araştırmalarının bir bütün olarak incelenip araştırılmasına önem verilmiştir. 
Buna Osmanlı Tarihi de dâhildir. Cumhuriyet Türkiye'sinin Osmanlı Tarihi'ni kenara bıraktığı yönündeki iddialar gerçek dışıdır (Arıkan, 1999: 275). İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk Tarih Kurumu'nun milli ve objektif tarihçiliği ilke edindiğini şu sözleri ile ifade etmiştir: “Tarihi hadiseleri bir tesire kapılmayarak olduğu gibi yazmaklığımızı ve ancak bu suretle iyi ve itimada layık milli bir tarih vücuda geleceğini Büyük Hamimiz Atatürk'ün ağızlarından müteaddit defalar duyduğumuzu da buraya kıymetli bir hatıra olmak üzere kaydediyorum. Türk Tarih Kurumu bu 


düsturu kendisine umde yapmıştır” (Uzunçarşılı, 1938: 368). 


Ziya Gökalp'in bilimsel açıdan önem taşıyan milli tarihi, sosyal kültürün tamamlayıcısı olarak görmesi, Türk tarihinin yazımına yeni bir boyut kazandırmıştır. 
Ziya Gökalp, Durkheim gibi tarihçiliği iki kısma ayırmıştır. Bunlardan ilki objektif tarihler diğeri ise milli tarihlerdir. Değer yüklü olan ulusal tarih, halkı yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Ziya Gökalp”e göre “Objektif tarafsız tarih insanlığın hafızasıdır. 
Milli tarih ise milletin vicdanıdır” (Karaca, 2015: 153). Mustafa Kemal, bizden uzağa düşmüş kardeşlerimiz için ortak bir dil, ortak bir tarih, ortak bir folklor bağı kurmayı amaçlamıştır. Bu amaçla TDK ve TTK açılmıştır. Böylelikle birbirimizi daha kolay anlayabileceğimiz ortak bir tarih yaratılmıştır. Mustafa Kemal'in TDK ve TTK'ya verilen önemi göstermesi bakımından şu sözleri değerlidir: “Kültür işlerimiz üzerine, ulusça gönüllerimizin titrediğini bilirsiniz. Bu işlerin başında da Türk tarihini, doğru temelleri üzerine kurmak; öz Türk diline, değeri olan genişliği vermek için candan çalışılmakta olduğunu söyleyeyim. Bu çalışmaların göz kamaştırıcı 


verimler vereceğine şimdiden inanabilirsiniz” (Der: Karal, 1998a: 68). 


Mustafa Kemal'e göre Türkler, tarih boyunca milli bir tarih var edememişlerdir. Bu nedenle birtakım kimselerin bilinçsiz aracı haline gelmişlerdir (Budak, 1997: 59). 
Osmanlı Devleti'nde Türk milletinin adı yoktur. Türk milletine “Sen yalnız Osmanlısın, sakın başka milletlere bakarak sen de bir ad isteme! Milli bir ad istediğin dakikada Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına sebep olursun” demişlerdir 


(Gökalp, 2019: 57). Osmanlı Devleti'nde Türklüğe dayanan ulusal bir tarih anlayışı 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yerine İslam tarihi önemli olmuştur. Tanzimat dönemi ile birlikte İslam tarihinin yanında Osmanlı tarihi de okutulmaya başlanmıştır. Fakat bu tarih, bilimsellikten uzak “vakanüvis” anlayışına dayanan tarihtir (Karaca, 2015: 153). Temel kaynak ve vesikalara bakılarak yapılan tarihçilik Osmanlı Devleti'nin son döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönem öncesi birinci dereceden temel kaynakları dikkate alarak tarih yapan Ahmet Cevdet Paşa'dır. O da merhum olmuştur. Ondan önceki vakanüvistler temel kaynakları dikkate almadan yazdıkları tarih ile objektif bir tarih anlayışı var edememişlerdir (Uzunçarşılı, 1938: 370). Osmanlı Devleti'nin tarih yazımından yoksun olması Cumhuriyet yöneticilerini harekete geçirmiştir. Afet 
İnan'ın önerisi üzerine Türk tarihini bilimsel yollarla inceleyebilmek amacıyla 15 
Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu açılmıştır (Karaca, 2015: 154-155). Erken Cumhuriyet dönemi projeleri ile birlikte Osmanlı Devleti içinde kendisini sadece Müslüman olarak tanımlayan birey üzerinde Türk kimliği oluşturulmaya çalışılmıştır (Akman, 2011: 81). Mahmut Esat Bozkurt, geleceği iyi anlayabilmek için dünü bilmenin gerekliliği üzerinde durmuştur. O ülkenin “örf ve teamülleri... ile teşkilat tarihleri, ... cumhurun nereden gelip nereye gittiğinin bilinmesini” ister. “Bir örfname, bir teşkilat tablosu vücuda getirilmedikçe yeni bir idareyi sağlam temeller üzerine oturtma(nın)” zor olacağı düşüncesindedir (Halıcı, 2004: 108). Bu nedenle 


Türk Tarih Kurumu yeni idare için önemli bir yere sahiptir. 


1912'de kurulan Türk Ocakları'nın kurucularından ve Türkçülüğün savunucularından olan Yusuf Akçura, tarih yazıcılığının pozitivizme dayanması gerektiğini belirtmiştir (Karaca, 2015:141). ve önemli başarılara imza atmıştır. 
Mustafa Kemal kurumun başarılarından dolayı Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti başkanı Yusuf Akçura” ya şu telgrafı göndermiştir: “Yalnız Eskişehir'de değil, gezdiğim diğer yerlerde de feyizli mesainizin parlak semerelerini sevinçle görmekteyim. 
Cemiyetinizin bu yolda millete ifa etmekte olduğu ve edeceği hizmet ölçülemeyecek 


kadar büyüktür. Azanın gözlerinden öperim efendim ” (Atatürk, 2006: 613). 


Tarih tezi ile birlikte Avrupalı Devletlerin Türkler üzerinde oluşturmaya çalıştığı barbar tabirinden kurtulup, Türklerin eskiden beri uygarlık yaratan bir millet olduğu ispatlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Kemalist tarihin yazımı tarih öğretmenlerinden istenmiştir. Bu bakımdan, Türk Tarih Kurumu kültür devriminin bir parçası halini 


almıştır (Akman, 2011: 83-84). Türk Tarih Kurumu sayesinde vesika ve kaynaklara 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dayanan tarihçilik yapılmış ve üç ayda bir çıkarılan Belleten isimli dergilerle yeni materyaller oluşturulmuştur (Uzunçarşılı, 1938: 371). Laik eğitime geçilmesi, Avrupai tarzda Türk tarihinin incelenmiş olması, ulusçuluk ve bilimselciliği Ziya Gökalp'in düşüncesindeki gibi bir araya getirmiştir. Osmanlı Devleti'nin detaylı bir tarihinin yazılması amacıyla Tarih-i Osmani Encümeni kurulmuştur. İlk başkanı Abdurrahman Şeref gelenekçi tarih yazıcılığı ve çağdaş tarih yazıcılığı arasında bir çizgi seyretmiştir. Mustafa Kemal “Tarih tezi olgunlaştı. Onun üzerinde yürümek durmadan çalışmak lazımdır. Bazı imansızlar olabilir. Bunlar yol kesenlere benzer, aldırmayınız” (der: KARAL, 1998: 73). diyerek gelecek çalışmaların önünü açmak 


istemiştir. 
1.1.2. Türk Dil Kurumu 


Türk dilini, İmparatorluk döneminde içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için ulusal bir dil yaratmak gerekliydi. Bu amaç ile Türk dilinin güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak amacıyla 12 Temmuz 1932 tarihinde Türk Dili Tetkik 


Cemiyeti kurulmuştur. Türk Dili Tetkik Cemiyeti Nizamnamesi özetle şu şekildedir: 


1. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal himayesi altında Ankara'da Türk Dili Tetkik Cemiyeti isimli bir cemiyet kurulmuştur. 2. Milli Eğitim Bakanı bu cemiyetin başkanıdır. 3. Cemiyetin amacı Türk dilini tetkik etmek ve elde edilen sonuçları neşir ve tamim etmektir. 4. Cemiyet amacına ulaşmak için şu yollara başvurabilir: -İlmi müzakereler düzenlemek. -Türk Dilinin kökenlerini, gelişme ve gereksinimlerine göre tespit etmek ve derlemek. -Türk dilini tetkik edebilecek malzemeleri toplamak ve halk dilinden derlemeler yapmak. -Cemiyet çalışmaları neticesinde ulaştığı meyveleri her türlü yolla dağıtmaya çalışmak. 5. Cemiyetin amacı için çalışabilecek kişiler hangi milletten olursa olsunlar cemiyetin asli üyesi olurlar. 6. Cemiyete girmek isteyenler iki üyenin teklifi Riyaset Heyetinin onayı ile kabul olunurlar (Haz: Özel, Özen, Püsküllüoğlu, 1986: 14). Latin harflerinin benimsenmesi, Arapça ve Farsça kelimelerin yerine öz Türkçe kelimelerin bulunarak dilin yabancı kelimelerden uzaklaştırılmaya çalışılması, dilin sekülerleştirilmesine yönelik faaliyetlerdendir (Akman, 2011: 91). Mustafa Kemal Türk dilinin güzelliği hakkında şu sözleri söylemiştir: “Türk milletinin dili Türkçe'dir. Türk dili dünyada en güzel, en 


zengin ve en kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sever ve onu 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yükseltmek için çalışır. Bir de, Türk dili Türk milleti için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk milleti geçirdiği sonu olmayan tehlikeler içinde, ahlakının geleneklerinin, hatıralarının, menfaatlerinin, kısaca bugün kendi milliyetini oluşturan her şeyin dili sayesinde korunduğunu görüyor. Türk dili, Türk kalbidir; zihnidir” (Atatürk, 2010: 
41). 


Ziya Gökalp, devlet içinde iki dilin var olduğundan bahsetmiştir. Bunlar: resmi dil olarak kullanılan Osmanlıca ve sadece halk arasında konuşulan Türkçedir. Türkçe asıl lisanımız olmasına rağmen argo zannedilmiş ve küçük görülmüştür. Oysa Osmanlıca; Arapça, Acemce ve Türkçeden oluşan yapay bir dildi (Gökalp, 2019: 41). “Bizim ahenktar, zengin lisanımız yeni Türk harfleriyle kendisini gösterecektir. 
Asırlardan beri kafamızı demir çerçeve içinde bulundurarak, anlaşılmayan ve anlayamadığımız o işaretlerden kendimizi o kurtarmak, bunu anlamak mecburiyetindesiniz. Anladığınızın âsarına yakın zamanda bütün kâinat şahid 


olacaktır. Buna kat”iyetle eminim” (Atatürk, 1989: 272). 


Mustafa Kemal'in bu sözlerinden yeni alfabenin gerekliliğini anlamak mümkündür. 
Arap harflerinden oluşan Osmanlıca, 1928 yılında terk edilerek yerine yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Yeni alfabenin kaynağı Fransızca öğrenmelerinden dolayı 


Osmanlı aydınlarının da tanışmış olduğu Latin harfleridir (Zülfikar, 2012: 66). 


İsmail Hakkı Baltacıoğlu dilde millileşmenin önemini şu sözleri ile açıklamıştır: “Bir dil yabancı kurallardan ve kelimelerden soyulur ve kendi kurallarına uygun olarak açık olarak yazılır. Fakat bu dil henüz öz dil, halk dili değildir. Bütün canlı varlıklarda olduğu gibi, kalıp her şey demek değildir. Bir de ruh vardır. Bir dil ne zaman kendini yaratan halkın kafasına, hayat felsefesine, güzellik anlayışına göre yapılırsa o zaman milli dil, öz dil olur. Dil her şeyden önce bir vicdandır. Dil Türkçülüğünü iyice anlayalım” (Baltacıoğlu, 1972: 69). Baltacıoğlu, bu sözleri ile Türk dilinin sadece kalıp olarak değil, halkın da benimsediği zaman milli bir dil olacağını ifade etmiştir. Bu bakımdan açılan halk mektepleri ve düzenlenen konferanslarla yeni alfabe kısa sürede ülke içinde öğretilmeye çalışılmıştır. Buradaki temel amaç ulus olma gayreti ve vatandaşlık bilinci oluşturmaktır. Osmanlı 


kültüründen Türk kültürüne geçişte yeni alfabe önemli bir rol oynamıştır (Zülfikar, 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2012: 67). Yeni alfabe Türk halkının yenileşmeye, modernleşmeye ve ilerlemeye 


açık olmasından dolayı benimsenerek kabul görmüştür (Zülfikar, 2012: 69). 
1.1.3. Halkevleri 


Çağdaşlaşmayı gerçekleştirip, reformlara sahip çıkılması için eğitim ve kültür seviyesinin yükseltilmesi gereklidir. Mustafa Kemal'in kültür tanımı şu şekildedir. 
“Kültür, okumak, anlamak, görebilmek, görebildiğinden mana çıkarmak, intibah almak, düşünmek, zekâyı terbiye etmektir.” (Atatürk, 1990:3). Halkın 9085'i kırsal kesimde yaşayıp, ilkokul eğitimini bile alamamış insanlardır (Karagözoğlu, 1985: 212). Devrimin başarıya ulaşabilmesi için kırsal kesimin devrimler hakkında bilinçlendirilmesi gereklidir (Uz, 2011, 2012: 11). Laik ve çağdaş toplumun oluşabilmesi buna bağlıdır. Vatandaşların düşünce gelişimlerinin gerçekleşebilmesi için devlet eğitim kurumları açmak ile görevlidir (Atatürk, 2010: 38). Bu nedenle devlet, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan halkı bilinçlendirmek amacıyla kurumlar açmıştır. Bu kurumlardan birisi de Halkevleri'dir. Halkevleri geniş kitlelere ulaşıp, devrimleri yaymak amacıyla 19 Şubat 1932 tarihinde kurulmuştur. Tevfik Çavdar, İsmet Paşanın söylev ve demeçlerine göre Halkevleri”nin amaçlarının şu 


şekilde olduğunu belirtmiştir: 


Ulusu; birbirine bağlı, birbirini seven, ortak idealleri olan, bilinçli halk kütleleri şeklinde örgütlemek. -Milli ruhu güçlendiren ve ulusal birliği sağlayan, kültür öğelerini ortaya çıkarmak ve geliştirmek. —Köylü ile kentli arasındaki ilişkileri geliştirmek ve köycülük çalışmalarının artmasını sağlamak. —Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerini halka anlatmak. —Ülkü, kültür, amaç ve düşüncede birliği kuvvetlendirecek bir toplum olmayı başarmak (Çavdar, 1995: 311). Bu bakımdan Halkevleri devrimleri halk ile bütünleştirme görevini üstlenmiştir. Ayrıca parti ve halk bütünleşmesiyle birlikte, ülkede sosyal ve kültürel bir devrim gerçekleşmiş olacaktır (Arıkan, 1999: 272). Mustafa Kemal kültür seviyesinin yükseltilmesinin gerekliliğini şu sözleri ile ifade etmiştir: “Bir milletin kültürü yükseldikçe, kişisel hürriyetin uygulama alanları genişler ve çoğalır. Çeşitli şekilde birbirinden ayrı ve bağımsız kişisel hürriyetler meydana çıkar. Bu hürriyetler içerik ve doğal özelliklerine göre iki guruba ayrılırlar. 1. Kişisel Hürriyet 2. Toplumsal Hürriyet ...” 


en büyük gerçekler ve ilerlemeler, düşüncelerin serbest ortaya konması ve 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düşüncelerin alışverişi ile ortaya çıkar ve yükselir” (Atatürk, 2010: 30). Ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar altında dahi Mustafa Kemal, ülkenin eğitim ve kültürel sorunlarının ortadan kaldırılması için Halkevlerine büyük önem vermiştir (Uz, 2011, 2012: 11). Halkevleri dokuz çalışma kolundan oluşmaktadır. Bunlar; Dil ve Edebiyat Kolu, Güzel Sanatlar Kolu, Temsil Kolu, Spor Kolu, Sosyal Yardım kolu, Halk Dershaneleri ve Kurslar Kolu, Kütüphane ve Yayın Kolu, Köycülük Kolu, Tarih ve Müze koludur. Bu alanlarda etkinliklerde bulunmak üzere halk eğitim ve kültür merkezleri şeklinde teşkilatlanmışlardır. Medeni hakları bulunan her Türk vatandaşı bu kollardan herhangi birine yazılabilme hakkına sahiptir (Çavdar, 1995: 311-312). Bu kurumlarda bilim, kültür, sanat, spor alanlarında her türlü bağnazlıktan 


uzak, bir milleti uygar millet yapan değerler öğretilecektir (Arıkan, 1999: 268). 


Halkevleri herhangi bir gelir talebinde bulunmamış ve giderleri bulundukları yörenin parti örgütü tarafından karşılanmıştır (Çavdar, 1995:312). Bu kurumlarda kütüphane ve toplantı salonunun bulunması zorunludur. Halk dershaneleri açmak, eğitici kurs veren yerler açmak, köylerde araştırmalar yapmak, sosyal dayanışma ve yardımlaşmalarda bulunmak kurumların belli başlı görevleri arasında sayılmıştır (Turan, 2010: 35). Halkevleri yapacakları çalışmalarda; milliyetçilik, laiklik, cumhuriyetçilik, halkçılık, devrimcilik, ulusal bağımsızlık ve çağdaş uygarlığı vazgeçilmesi mümkün olmayan temel ilkeler olarak kabul etmişlerdir (Uz, 2011, 2012: 12). Dil, edebiyat, tarih alanında çıkardıkları dergiler kültürel faaliyetler açısından önem taşımaktadır. Bu bakımdan dergilerde kültürel verimi artırmak için bazı önemli ilkeler belirlenmiştir. Özetle bu ilkeler şöyledir: -Derginin sürümüne öncelik verilmelidir. -Milli kültürümüze dair kavramların açıklanması görevi, Ankara'da Ülkü, İstanbul'da ise Yeni Türk dergisine verilmelidir. - Diğer dergiler de bu dergileri örnek almalıdır. -Bu dergide çıkan sosyal ekonomik ve edebi yazılar öncelikli olarak halkın ve köylünün dikkatini çekecek nitelikte olmalıdır (Arıkan, 


1999: 273). 


Halkevleri”nin kültürel faaliyetlerinden birisi de halkın ilgi duyacağı bir konu hakkında konferansların düzenlenmesidir. Bu konferanslar derin araştırmalar sonucunda hazırlanmış, bilimselliği yüksek konferanslardır (Arıkan, 1999: 278). 
Halkevleri merkeziyetçi bir yapıyı benimsemiş, ülke içinde ulusal kültür ve 


çağdaşlığı tabana yayma görevinin yanı sıra tek parti döneminin ideolojilerini halka 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benimseterek sistem korunmaya çalışılmıştır (Türkoğlu, 1996: 103). Ayrıca Halkevleri, ülkenin kültür değerlerini toplayan ve değerlendiren, çeşitli yollar vasıtası ile bunları sunan, vatandaşı kültürel değişim yolunda etkin hale getiren ve 


yetenekli gençlerin yetişmesini sağlayan kuruluşlar olmuştur (Turan, 2010: 35). 
1.1.4. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 


Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nin kurulması, Mustafa Kemal Atatürk tarafından planlanmış ve uzun bir hazırlık evresinden sonra proje gerçekleştirilmiştir. Hazırlık aşamasının ilk ürünleri Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve Türk Dil Kurumu'dur (Süslü, 1986: 7). 1930'lu yıllarda dil ve kültür alanlarında önemli gelişmeler yaşanmıştır. 
1912 yılında kurulan Türk Ocakları Demeği halka Osmanlı kimliğinin yerine Türk 
kimliğini buldurmayı amaçlamıştır. 1931 yılında Halkevleri'ne dönüşen dernek, cumhuriyet ideolojisini ve izlenecek olan kültürel faaliyetleri halk ile bütünleştirmeyi amaçlamıştır (Koç, 2016: 30-31). Dil ve kültür alanındaki gelişmeleri bilimselliği ilke edinen 1931 yılında kurulan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ve 1932 yılında faaliyetlerine başlayan Türk Dili Tetkik Cemiyeti takip etmiştir (Koç, 2016: 31). 


Yukarıda adı geçen kurumlar aynı zamanda Dil, Tarih Coğrafya fakültesinin fikri hazırlık aşamalarını oluşturmuşlardır. Atatürk 11 Mart 1935 tarihinde Ankara'da fakülte kurulması için Kültür Bakanı Abidin Özmen”e talimat vermiştir (Süslü, 1986: 7). TBMM'de 14.06.1935 yılında yapılan görüşmeler sonrasında 22.06.1935 tarihli kanunla Maarif Vekalati'ne bağlı olarak kurulmuştur (Koç, 2016: 31). Fakültenin açılacağını dönemin maarif bakanı Saffet Arıkan şu sözleri ile ifade etmiştir: “Atatürk'ün yüksek dehasından doğan ve kendi kutlu eliyle yaratılan tarih ve dil hareketi; bunlara bağlı olan arkeoloji ve coğrafya bilgileri için Ankara'da bir fakülte açılacaktır” Mustafa Kemal'in Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ismini verdiği bu kuruluş, ileride kurulması planlanan Ankara Üniversitesi'nin ilk adımıdır (Erdem, 2012: 383). Atatürk'ün Edebiyat Fakültesi ismini vermemesinin denenini 


Hasan Ali Yücel şu ifadeleriyle açıklamıştır: 


“Atatürk Ona bizim alıştığımız bir isim vermedi. Başka memleketlerde bunun benzeri olan ilim müesseselerine konulmuş bir ismi seçmedi. Bunun büyük manası vardır. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi adını münasip görmesi Türk inkılâbının bu müesseseden 


beklediği gayeye sarahatle işaret etmektedir. O gayeyi şöyle hülasa edebiliriz: Öz 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kaynaklarına inmek suretiyle mazimizin aydınlatılması, bizimle münasebette bulunmuş milletlerin tarihine gene kendi gözümüz ve kendi anlayışımızla bakılması, Türk dilini yabancı kaidelerin esirliğinden kurtararak kendi kudretleri ve kendi imkanları içerisinde geliştirme yollarının aranması ve onun özelliğini, kesikliğini, girginliğini belirtmek için gayret sarfolunması, ülkemizin coğrafi tabiatının ilmi usüllerle ve olduğu gibi tetkik edilmesi, nihayet şuradan buradan alınmış fikirlerle değil, milli hayatımızın şuuruna dayanan bu görüşle elde edilmiş evrensel görüşe sahip mütefekkirlerimizin yetişmesidir. ” (Süslü, 1986: 8). Buna göre Mustafa Kemal fakülteye edebiyat fakültesi ismini vermeyerek hedefleri daha kapsamlı ve belirgin 


olan bir kurum olmasını amaçlamıştır. 


Başvekâletin verdiği raporda fakültenin kuruluş amacı şu şekilde ifade edilmiştir: “Hükümet merkezimizde bir taraftan Türk kültürünü bilgi metodu ile işleyecek bir tetkik ve araştırma müessesesine olan ihtiyaç, diğer taraftan orta tahsil müesseselerimize ulusal dil ve tarihimizin ilmi ve en yeni telakkilerine göre hazırlanmış muallim yetiştirmek ve bugünkü muallimlerimizin bu yönden bilgilerini tamamlamak lüzumu Ankara'da bir Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kurulmasını 


icabettirmiştir.” (Süslü, 1986: 8). 


Fakülteye kabul edilecek öğrencilerin lise mezunu ya da altı yıllık öğretmen okulunu bitirmiş olması gereklidir. Açıldığı zaman yaklaşık olarak 100”lerde olan öğrenci sayısı kısa zamanda 750”ye ulaşmıştır (Koç, 2016: 32). Öğrencilerin yanı sıra Nazi Almanyası”ndan ayrılan öğretim üyelerinin de olduğu birçok öğretim üyesi fakülte içinde görevlendirilmiştir (Koç, 2016: 32). Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde Çin Hint tarihi ve filolojileri, Eski Anadolu, Anadolunun eski komşuları olan Sümer Asur kürsüsü ve Akdeniz çevresini kapsayan Roma Yunan Tarihi ve filolojisi kürsüleri kurulmuştur. Bu kürsülerin açılması Türk üniversite ve bilim dünyasında ilki simgelemektedir. Dil ve Tarih-Coğrafya ismini alan fakülte yeni ulus inşa etmenin ürünü olan Türk Tarih Tezi'nin ana noktalarını bir arada toplamıştır. Bu noktalar şu şekildedir: 1) Dil alanında Türkçeye akrabalığı olan dillerin karşılaştırmalı şekilde incelenmesi. 2) Tarih alanında Orta Asya'ya uzanan Türk Tarihinin incelenmesi ve diğer uygarlıklara olan 


katkılarının ispatlanması. 3) Coğrafya alanında Türklerin derin izlerini barındırmış 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ve uygarlıkların beşiği olarak kabul görmüş olan Anadolu topraklarının incelenip 


araştırılması ve belgelenmesi (Erdem, 2012: 383). 


DTCF 1940 yılında Alman mimar Bruno Taut tarafından inşa edilen binasına taşınmıştır. Nitelikli bilim adamı ve öğretmen yetiştirmek, kültürel değerleri 
güçlendirmek, evrensel değerlerde bilgi üretmek amacıyla kurulan DTCF, 1946 
yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ayrılarak Ankara Üniversitesi'ne 


bağlanan değerli kurumlardandır (Koç, 2016: 40). 
1.1.5. Köy Enstitüleri 


Halkın refah seviyesinin yükseltilmesi ve Atatürk'ün ideolojisinin anlaşılıp, anlatılması için milli eğitim şarttır. Savaş sonrası ülke içinde eğitimli kişi sayısı azalmıştır. Kalkınmanın gerçekleşmesi için eğitimli kişi sayısını artırmak gerekliydi. 
Devrimlerin halk tarafından yapılmamış olması, devrimlerin yayılması ve yaşamasını zorlaştırmıştır. Bu durum devrimleri, gericilerin tehdidine maruz bırakmıştır. Bu nedenle bir an evvel devrimler hakkında halkı bilinçlendirmek ve ulusa mal etmek gerekliydi. Halkın beşte dördünün köylerde yaşıyor olması, köylülerin büyük oranının okuma yazma dahi bilmiyor olması ve ülkemizin coğrafi yapısından dolayı ilk olarak köylere yönelmenin gerekliliği anlaşılmıştır. Bu bakımdan köylerin bir an önce eğitim ve kalkınması sağlanmalıydı (Ertuğrul, 2002: 19-20). Köylünün bilgisizlik ve cahilliği Köy Enstitüleri ile birlikte kaldırılmaya çalışılmıştır. Köy hayatının eğitim sorununun halledilmesinin yanında modern hayatın yaşam koşullarının öğretilmesi de hedeflenmiştir. Köy Enstitüleri'ne gelecek öğrencilere temel olarak demokrasinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Demokrasiyi öğrenen 


öğrenciler köylere gittiğinde demokrasiyi öğreteceklerdir. 


Mustafa Kemal, yeni rejimin getirmiş olduğu toplumsal ve ulusal değerleri esas alan, bilimi topumun her alanına yayan, demokrasiyi ülkenin yaşam biçimi haline getiren, eğitim üzerindeki dini baskıyı laiklikle ortadan kaldıran, halkçı bir eğitim sistemi aracılığıyla halkı özgürleştiren, aklın egemenliğine önem veren, işlevsel, ulusal değerlerin yanı sıra evrensel değerleri de öğreten karma bir eğitim sistemi amaçlamıştır (Akandere, Yıldız, 2017: 280). Köy Enstitüleri bu amaç doğrultusunda 
17 Nisan 1940 tarihinde TBMM'ye önerilmiştir. Bu önerinin gerekçeleri şu 


şekildedir. “İlköğrenimini yapmak zorunda olan çocukların şehir ve kasabalarda 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“080'i, köylerde ise %20 si okutulabilmektedir. Şimdiye kadar, köy okullarımızın çoğu üç yıllık ilkokullardı. Onun için bu okullara giden öğrenci de normal beş sınıflı ilkokulu bitiremiyordu... Bu durum, ilköğrenim görmek ya da bu öğrenimini tamamlamak zorunluluğunda olan çocukların büyük çoğunluğunun köylerde olduğunu ve ilköğrenimini yayma işine köylerin önemle konu olması gerektiğini gösterir.” “40.000 köyün ancak 4.959”unda öğretmenli ve 4.000”inde eğitmenli 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okulumuz vardır. 31.000 köyümüz okulsuzdur.” “Şimdiye kadar köylere hep büyük şehirlerimizde kurulmuş olan öğretmen okullarında yetiştirdiğimiz şehirli gençleri yolladık... Bu kuruluşlardan yetişen öğretmenlerin köy koşullarına gereği gibi uymadıkları görülmüştür. Geleceğin köy öğretmenlerini görecekleri hizmetin gereklerine daha uygun şekil ve koşullar altında yetiştirmek zorunda bulunmaktayız 


...” (Çavdar, 1995: 366). 


Toplumun gelişip ilerleyebilmesi için köy sorunlarının çözüme kavuşturulması gereklidir. Köyün okuma yazma oranının düşük olmasının yanı sıra bulaşıcı hastalıklar gibi başka sorunları da vardır. Köy birçok bakımdan çağın dışında kalmıştır. Kurtuluş savaşında büyük emek veren köylüler savaş sonrasında demokrasiyi yaşayacak kültür seviyesine gelememişlerdir. Kentlerde yaşayan öğretmenler köy hayatına uyum sağlayamamış ve başarılı olamamışlardır. Bu nedenle köyün eğitim seviyesini yükseltecek yeni bir aydın kesime ihtiyaç vardır. Bu kesim köyün bizzat kendi içinden çıkaracağı öğretmenlerdir. Bu bakımdan Köy Enstitüsü'nün kurucusu da köylü çocuğu olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu'dur (Aysal, 


2005: 270-271). 


ü 


Baltacıoğlu, ideal milletin tanımını şu şekilde yapmıştır: “... Halkıyla aydınları arasında hiçbir kültür ayrımı olmayan bir millettir. Kültürün yapıcısı aydınlar değil, halktır. Aydınlar yalnız medeniyeti yaparlar ve medeniyeti getirirler. Millet fikri medeniyet fikri değil, kültür fikridir. Millet birliği halka gitmekle, medeniyeti halka götürmekle olur. Dil, ahlak, zevk, muaşeret, pedagoji, felsefe gözünü halka çevirmelidir, Türkleşmelidir” (Baltacıoğlu, 1972: 23). Bu bakımdan kültür ve medeniyet ayrımını ortadan kaldırmak içinde köye yönelik faaliyetlerde bulunulmalıdır. Köyler için 38.000 öğretmen gereklidir. Köye öğretmen 


yetiştirmenin şartları şu şekilde olmalıdır. 1. Öğretmen olacak kişi köyden 


seçilmelidir. 2. Çocuklar köy hayatından uzaklaştırılmadan iyi bir çiftçinin bilgi 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birikimine sahip ve bu bilgileri uygulayabilecek hale getirilmelidir. 3. Öğretmenlik mesleğinin öğretilmesinin yanı sıra demircilik dülgerlik, kooperatifçilik gibi meslek dalları ve kız öğrencilere ev idaresi, çocuk bakıcılığı, dikiş gibi işler de öğretilmelidir. 4. Öğretmen olmayacak kişiler öğrendiği meslek dallarından birisini yapmak üzere köy hayatında serbest bırakılmalıdır. 5. Yüksek başarı gösteren öğrencilere yükseköğrenim almaları için gerekli şartlar sağlanmalıdır. 6. Öğretmen adayları, köy hayatının koşullarına uyum sağlayabilecek ve buradaki yaşam koşullarını ileri seviyeye taşıyabilecek kişiler olarak yetiştirilmelidir (Çavdar, 1995: 367). Şehir dışında tarıma elverişli alanlarda enstitüler kurulmalıdır. Bu enstitülerde köy koşullarına uyum sağlayabilecek, toprağı işlemeyi, traktör kullanmayı, yol, köprü yapmayı, peynir yapmayı, ağaç yetiştirmeyi, hayvan bakmayı vb. bilecek öğretmen ve diğer meslek ustaları yetiştirilmesi gerekliydi. Böylelikle bu kurumlar öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar haline gelecek, devlete yük olmayacaktır (Makal, 1990: 56). Örneğin enstitülerde yetişen sağlık memurları sayesinde enstitü öğrencilerinin ve köylülerin sağlık taraması yapılmış ve gerekli tedavi uygulanmıştır (Aysal, 2005: 206). Böylelikle öğrencilerin sadece bir meslek dalını öğrenmelerinden ziyade yeteneklerinin elverdiği ölçüde ilerlemelerine olanak verilmiştir (Akandere, Yıldız, 2017: 282). Eğitimin yöntem ve teknikleri doğal şartlara ve yaşamın gereklerine uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu bakımdan yöntem olarak, iş içerisinde uygulamalı olarak ders verilmiş ve imece, eğitimin yöntemi haline getirilmiştir. Öğrenciyi iş ve çalışmaktan usandıracak, iş ve ödev verilmemesi esas alınmıştır. Derslik, işlik, tarım sahalarında ve yapım işlerinde öğrenciler nöbetleşe görev almışlardır. Çalışma zamanlarına ilişkin görevlerden başkan ve nöbetçiler sorumlu tutulmuştur. Böylelikle ödev, hak ve görevlerini bilen bireylerin yetiştirilmesi açısından demokratik düzene katkı sağlanmıştır. Enstitülerde el ve kafa birliğine, tensel ve tinsel güçlerin beraber kuvvetlenmesine önem verilmiştir. Bu nedenle iş ile kendi kendine çalışma yöntemleri aynı zamanda uygulanmıştır (Makal, 


1990: 54). 


İkinci Dünya Savaşından kaynaklanan sıkıntılar ülke içinde zor zamanların yaşanmasına neden olmuştur. Bu dönemde Köy Enstitüleri'nde yapılan üretim sayesinde öğrencilerin ihtiyaç fazlası ürünleriyle devlete yardım yapılmıştır (Aysal, 


2005: 276). Yönetimden sorumlu olan kişi enstitü müdürüdür. Müdürün görevi; satın 


77 


alma, ödemeler ve bütçe işlerini yasalara uygun şekilde halletmektir. Enstitüde müdür olmaması durumunda bu işi bir öğretmen üstlenmiştir. Eğitim başı adı verilen bu kişi eğitim derslerinden sorumlu olmasının yanı sıra sorumlu olduğu dersleri de okutmakla yükümlüdür. Ayrıca toplantıları hazırlamak, enstitüde disiplini sağlamak ve bütün işlerin düzenli bir şekilde idare edilmesi görevleri arasındadır (Akandere, Yıldız, 2017: 283). Enstitülere sağ ve sol kesim tarafından birçok eleştiri yapılmıştır. 
Enstitülerin komünist yuvası haline gelmesi, kız ve erkek öğrencilerin beraber okutulması, öğrencilerin çok çalıştırılması köylü ve kentli arasında sınıfsal temelli ayrım yapılması, din derslerinin okutulmaması gibi iddialar başlıca eleştirilerdir. 
Oysa enstitüler ülke gerçekleri ve çağdaş eğitimin ışığında, Cumhuriyet ile birlikte gelen aydınlanma hedefleri yolunda önemli bir sentez olmuş ve köylünün kendisini bilim yolunda değiştirmesinin önünü açmıştır. Bu kurum, ülkemizin yoksul çocuklarının beyin gücü, yaratıcılık ve yurtseverliklerini harmanlayarak, kendi imkânları doğrultusunda çağdaş eğitim alabileceklerini ve demokrasiyi yaşayarak öğrenebileceklerini ispatlamıştır. Enstitülerden mezun olan ilerici kuşak kırsal 


kesimin problemlerini de gözler önüne sermiştir (A ysal, 2005: 276). 
1.2. Cumhuriyet Dönemi Pozitivist Yazarları 
1.2.1. Halil Nimetulah Öztürk 


Halil Nimetullah Öztürk, Cumhuriyet döneminin anti-Osmanlıcı ve radikal- pozitivist düşüncelere hâkim bilim adamıdır. Darülfünun geleneğinden gelmiş darülfünunda hocalık yapmıştır (Arslan, 2001:200-202). Öztürk, Ziya Gökalp'in “Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak” isimli kitabını eleştirmiş, bu kitabın Osmanlı toplum yapısına uygun bir kitap olduğundan ve cumhuriyet döneminde geçerliliğini yitirdiğinden bahsetmiştir. Ona göre çağdaşlaşma, İslam ve Türkçülüğü birleştirerek değil, ulus bilinciyle hareket edilerek gerçekleşecektir. Yeni Türk devleti Osmanlıdan ve ümmet anlayışından sıyrılmıştır. Ziya Gökalp ise bu yeni dönemi görememiştir. Bu nedenle Gökalp”teki İslamlaşmak kavramı yerini Öztürk”te 


laikleşme kavramına bırakmıştır (Akca, Bakioğlu, 2008: 118-119). 


Osmanlı ve İslam geleneğini sorgulayan Öztürk, İslamcılığı ve Müslümanlığı birbirinden ayırmıştır. Dini, bir milleti oluşturan unsur olarak görmemiştir (Karaca, 


2015: 188). Metafizik olanı araştırabilmek için duyu organlarımızın üstünde bir güç 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gereklidir. Bu güç ruhtur. Metafizik bilimi bizim dışımızdaki ruhu ya da gerçeği ve Allah'ın mutlak varlığını inceler (Öztürk, 2011: 165-166). Osmanlı Devleti ‘ümmet’ devrini yaşadığı için hareket noktaları İslamcılıktı. Oysa yeni Türk devleti “Ulus” devrine geçmiştir. Bu nedenle hareket noktası Türkçülüktür. Her İslamcı Müslüman iken her Müslüman İslamcı değildir (Arslan, 2001: 203). Öztürk, Osmanlı toplumunu benliğini yitirmiş metafizik bir toplum olarak nitelendirirken, Türk devletini devrim ile birlikte din ile ilişkisi kalmayan laik bir devlet olarak nitelendirmiştir (Akca, Bakioğlu, 2008: 118-119). Türk Devleti artık İslam toplumu anlayışından Türk toplumu anlayışına geçmiştir. Bu nedenle Türk toplumu içindeki Osmanlılığı atmalı ve Türklüğü bulmalıdır (Altınkaş, 2011: 121). Cumhuriyet döneminde “İslam kültürünün şekillendirdiği birey yerine ulusçuluk/pozitivizminin şekillendirdiği dünyevi, laik bireyin yaratılması amaçlanmıştır” (Arslan, 2001:204). Din ve ulus birbirinden farklıdır. Din kendine inananları içinde barındırarak ulusu yok etmektedir. İnsan toplumsal bir varlıktır. Ona göre ulus ve toplum aynı kavramlardır. 
Türkleşmek için en önemli koşul ulus bilincine sahip olmaktır (Akca, Bakioğlu, 


2008: 121). 


Türkler totemcilik döneminde cumhuriyetçi, halkçı ve tesanütçü bir yapıya sahipti. 
“Tesanütçü olan Türk töresi... kadıncılık (feminisme) ve ahlakçılık esaslarına dayanır. Dolayısıyla bir yandan “insaniyetçi”, diğer taraftan “milliyetçi? olan Türk cemiyetinin hayatında en başlıca hasleti de “halkçı” olmaktır” (Arslan, 2001: 204). 
Halifelik, iktidarını dinle güçlendirmek isteyen insanların makamıdır. Devrimlerin topluma yayılması için gerekli olan dildir. Toplumun yapısına uygun ulusal bir dil yapısı hemen oluşturulmalıdır (Akca, Bakioğlu, 2008: 118-119). Bilim dili, toplumun ilerlemesini sağladığı için ulusun diline ve mantığına uygun olmalıdır. Bir dilin var olabilmesi için o dilin bilimsel metotla yapılmış, dil bilgisi kurallarının ve sözcüklerinin olması gereklidir. Dilin özgünlüğü bilimsel metot kullanılarak anlaşılabilir. Toplum içinde gelişigüzel gelişen dil olayları, gözlem yolu ile incelenir, 


sonra yasalara bağlanarak düzenli bir hal alır (Akca, Bakioğlu, 2008:125-126). 


Öztürk, Comte”un pozitivizmini aynen benimsemiştir. Comte”un üç hal yasasına uygun olarak, Osmanlı dönemini metafizik döneme benzetmiştir. Bu dönemi gerçek dışı olmakla eleştirmiştir (Arslan, 2001: 205). Pozitivist dönemi Durkheim”den aldığı 


“toplum duygusu”, “milli vahdet” anlayışıyla birleştirip devrimin teorik yapısını 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belirlemiştir. Cumhuriyet döneminde bütünleştirici etkiyi bilimcilik yapmıştır (Karaca, 2015:188). Bilim “niye” “nasıl” sorularının yanıtıdır. Her bilim bilgi olmak ile beraber her bilgi bilim mahiyeti taşımaz. Bilim birçok bilgiden meydana gelir ve somuttur. Soyut bir bilginin bilim olması mümkün değildir (Öztürk, 2011: 152). 
Kişiler topluluk içinde ihtiyacı olan bilgiyi öğrenirler. Bu bilgiler kişinin ulusallık duygusunu geliştirir. Toplum ihtiyacı olan teknik ve zanaat bilgilerini ilk kendi yurdunda öğrenir. Böylelikle ulusallıkla beraber ilerleme de gerçekleşir. Toplum için ilerlemeyi gerçekleştirmede önemli olan bir başka kurum ise güzel sanatlardır. 
Toplumun güzel konuşması edebiyat iken bireyin güzel konuşması dildir. Güzel sanatlar toplumun ileri olup olmadığını göstermede önemli yere sahiptir. Tarih ulusal bilincin oluşmasını sağlar. Kendi toplumunun geçmişini öğrenen insan dünya üzerindeki varlığını güçlendirebilir. Bilgi, güzel sanatlar ve tarih pozitif varlık taşırlar. Bu nedenle ulus varlığı bireyin pozitif niteliğini gösterir. Dil ve din ulusa özgü iki kavramdır. Osmanlı Devleti kültür ve dini bir arada tutuğu için ulusal kültür olan Türklüğün yerini Osmanlılık almıştır. Osmanlı Devleti İslam kültürünün etkisinde kalarak, Türklüğünü yitirmiş olmasından dolayı Türk devriminin amacı 


bize Türklüğümüzü buldurmaktır (Akca, Bakioğlu,2008: 122-123-124). 
1.2.2. Mahmut Esat Bozkurt 


Mahmut Esat Bozkurt, Türk idare sisteminin değişmesi gerektiğinin üzerinde durmuştur. Ona göre eski idare sistemi Ortaçağ”da kalmıştır. Bu sistemin kullanımına devam edilmesi düşman kadar tehlikelidir. Halkın güçlenmesi için eski idari sistem ortadan kaldırılmalıdır. Halkın ilerlemesi için aklın ve bilimin yolunda halka uygun program yapılmalı ve halka uygun yönetim şekli getirilmelidir. “Aklın ve bilimin yolu ise halka ait olanı halka vermekten” geçmektedir (Halıcı, 2004: 109). 


Bilimsel bir zihniyete sahip olmanın bizi özümüzden uzaklaştırmayacağını söyleyen Bozkurt, şimdiye kadar izlenen politikaların bizi özümüzden kopardığının altını çizmiştir (Arıkan, 1998: 222). Ülke için cehalet temelli olan istibdat, düşman kadar tehlikelidir. Bu bakımdan milleti ancak millicilik ve medenicilik kurtarabilirdi (Akzambak, 2005: 82). Kanunları yaptırma gücü devlettir. Fakat bunun üzerindeki yaptırma gücü ise milletin kendisidir (Bozkurt, 1967: 18-19). Hukukçu yönü ön planda olan Bozkurt; 1926- 1930 yıllarında hukuk alanıyla ilgili önemli atılımlarda 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bulunmuştur (Altınkaş, 2011: 120). Laik hukuk sistemine geçişi desteklemiştir. 
Ülkenin çağdaş, kalkınmış bir ülke olabilmesi ve bağımsızlık ve milli birliğin korunabilmesi için laik modern hukukun önemine vurgu yapmıştır (Bozkurt, 1995: 209). Medeni kanunun kabulünde önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nden kalan Mecelle artık günün ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmıştır. Dinsel temele dayanan Mecelle'nin yerini Türk Medeni Kanunu'nun alması için öneride bulunmuştur. Ayrıca Lotus-Bozkurt olayında mahkemedeki savunmasıyla önemli başarılara imza atmıştır (Arıkan, 1998: 221). Ona göre ihtilal en doğal haktır. Türk ihtilali hilafet makamını ve onun gerekliliği olan diğer kurumları ortadan kaldırmıştır. Onun yerine sosyal, siyasal ve ekonomik anlamda yeni kurumlar oluşturmuştur. Bu durum çağın getirdiği bir zorunluluktur. İbtilal bir yenilik getirmek zorundadır. Aksi takdirde ihtilal değil irtica olur. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Kurtuluş Savaşı olmasaydı dahi değişiklik yapılması gerekliydi. İhtilal, dönemin şartları içinde zorunluluk olarak ortaya 


çıkmıştır (Bozkurt, 1967: 21). 


Bozkurt, Türk devriminin en önemli unsurunun köylüler olduğunu söylemiştir (Altınkaş, 2011: 120). Ona göre Türk İhtilalinin “Türk Köylü İhtilali” diye isimlendirilmesi mümkündür. Türkiye bir halk devletidir. Bu nedenle devrime en büyük katkıyı sağlayan köylünün, başarıdan en büyük hakkı alması gereklidir (Uyar, 2001:216). Ülkenin kalkındırılmasına bucaklardan başlanmalıdır. İdari, zirai, mali kuruluşların sağlık kurumları ve okulların vb. bir benzerlerinin de bucaklarda yer alması gereklidir (Uyar, 2001: 218). Milli bir devletin temel şartı milli ekonomidir. 
Devletin yönünü köylüye çevirmesi ile birlikte ekonomi milli olacaktır (Arıkan, 1998: 219). Bozkurt'a göre hilafet makamının kaldırılması zorunludur. Çünkü hilafet, saltanat, krallık, Cumhuriyet'in gerisinde kalmış kurumlardır. Bir millet geriye değil daima ileriye gitmelidir. Laikliğin gerekliliğini şu şekilde özetlemiştir: 
1) Modern bir Cumhuriyet kurmak için din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalıdır. 
2) İlerlemenin önünde dinin engel olmasını önlemek için laiklik gereklidir. 3) Geçerliliğini yitirmiş ve bir anlam ifade etmeyen Halifelik kurumunun, Türklüğe zarar vermemesi için kaldırılması gereklidir. 4) Ulusallık duygusunu canlandırmak için bu kurumun kaldırılması zorunludur. Laikliğin dinsizlik olarak tabir edilmesi 


yanlıştır. Laiklik din ve devletin ayrılığıdır. Devletin dininin olması mümkün 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değildir. Devlet tüzel kişiliktir. Bir dinin gerekliliklerini yerine getiremez. Örneğin namaz kılıp hacca gidemez. Osmanlı Devleti'nde din hükümdarların elinde baskı aracı haline gelmiştir. Hükümdarlar yaptıklarına dinle meşruluk kazandırmışlardır (Bozkurt, 1967: 339-340). Laik devlet düzenine geçilmeden ülke içindeki gereksinimleri karşılayacak modern kanunların çıkarılması mümkün değildir. Bu amaçla siyasal devrim başlatılmıştır. Cumhuriyet'in ilan edilmesi, hilafetin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması ve Şeriye Mahkemeleri'nin 


kaldırılmasıyla birlikte laik düzene giden süreç başlatılmıştır (Bozkurt, 1995: 203). 


Mustafa Kemal, Mahmut Esat Bozkurt'a faaliyetlerinden dolayı Eylül 1924'de şu teşekkür tebliğini göndermiştir: “Gezdiğim ve gördüğüm her yerde millet cehil ve taassuba ilân-ı harb halindedir. Medeniyet ve teceddüt yolunda bir an kaybetmeye muvafakati yoktur. Paslı dimağların şuursuz tefevvuhları, anide milletin müşterek ve müthiş feveraniyle bunalmaktadır. Bunu gözlerimle gördüm. Bilmünasebe vaki beyanatımdan dolayı izhar ve iblâğ olunan sürurlara teşekkür ederim efendim” 


(Atatürk, 2006: 555). 
1.2.3. İsmail Hakkı Baltacıoğlu 


Batı tipi okullarda eğitim almış aydınlarımızdandır. Türk halkının geri kalmışlığının nedeninin eğitim seviyesinin düşük olmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Bu bakımdan eğitim, toplumsal ve kültürel kalkınma ve din konuları üzerinde durmuştur. Darülfünun Üniversitesi'nin ilk rektörüdür. İlmi çalışmalarından dolayı Baltacıoğlu”na Mustafa Kemal, şu telgrafı göndermiştir: “Memleketimizde demokrasi ve cumhuriyet umdelerinin mutlak ve kati surette tatbiki ve memleketimizin tarihi ilim ve medeniyette lâyık olduğu mertebei refiaya isal hususunda Darülfünunumuzun kanaat ve kudreti ilmiyeye müstenit türlü ve şuurlu fiiliyat ve irşadatının daima en kıymetli ve müsmir âmil olduğunu bu vesile ile de tekrar eyler hakkımda samimi surette izharı hissiyat eyleyen heyeatı muhteremeye teşekküratımın tebliğini rica 


ederim” (Atatürk, 2006: 554). 


Ülke sorunlarına bilimsel bir yaklaşım sergilemiştir. Düşüncelerini oluştururken fikir kaynağı olan düşünürlere hayranlığını vurgulamıştır. Bu düşünürler; J. J. Rousseau, E. Durkheim ve H. Bergson”dır (Güngör, 2008: 55). Comte”un 3 hal yasasından 


etkilenerek bilginin üç aşamadan geçtiğini öne sürmüştür. En üst aşama pozitif 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bilimdir. Modem bilim ve din arasında etkin bir ilişki vardır. Bunun yanı sıra bilimde akılcılık, sekülerleşme ve bilime dayalı toplum yaratmak temel düşüncelerindendir. 
İslam dini, modern bilim ve modem toplum yapısı arasında reform edilmek suretiyle bir çatışma yoktur. Ona göre bireyselleşen din batılılaşmanın yolunda engel olmaktan çıkar (Güllü, 2015: 209-210). “Bize gerekli olan, gelişi güzel bilgi değil, metotlu bilgidir. Bize gerekli olan tenkit, gelişi güzel tenkit değil, ilmi tenkittir” (Baltacıoğlu, 1972: 221). diyerek ilmin salahiyetini açıklamıştır. Ziya Gökalp'in sosyoloji anlayışını, İsmail Hakkı Baltacıoğlu da benimsemiştir. Durkheim'in, solidarist görüşlerini içinde yaşadığı toplumun sosyal ve siyasal şartlarına göre tekrar yorumlamıştır. Ayrıca Gökalp'in düşüncelerinin ışığında “pozitivist, laik, milliyetçi ve dindar kimliklerini kendi bünyesinde harmanlayarak, uzlaşmacı bir tutum 


sergilemiştir (Güllü, 2015: 207). 


Ziya Gökalp'in “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak” fikrinin daha sonra “Türkleşmek” olarak değişen fikrine benzer bir fikir olarak Baltacıoğlu, “Batılılaşmak” ve “Kültürleşmek” kavramlarını sosyoloji düşüncesinin içinde yer vermiştir (Göçeri, 2003: 46-47). Sekülerleşme yolunda milliyetçi, laik ve toplumcu bir tavır sergilemiştir (Güllü, 2015: 207). Laiklik ve milliyetçilik ilkesinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizmiştir. Tıpkı diğer ilkelerin olduğu 


gibi laiklik ilkesi de ananelerimize uygundur (Baltacıoğlu, 1972: 201). 


Eğitim konularına değinen Baltacıoğlu, eğitim sistemine eleştirel gözle yaklaşmıştır. 
Ezberci eğitimden vazgeçilerek, çağın koşullarına uygun olan uygulamalı eğitime geçilmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir. Böylelikle yeni eğitim sistemi yeni bireyler yetiştirebilecektir (Güngör, 2008: 56). Demokrasinin Türk Devleti'nde oluşması için kültürel altyapının gelişmesi gereklidir. Kültür altyapısını geliştirecek olan çağdaş eğitimdir (Yalansız, 1998: 38). Eğitim, bireylere toplumsal bir kişilik kazandırır. Eğitim dışında gerçekleştirilen her şey toplumsal gerçeklik tarafından hoş karşılanmaz. Çünkü eğitimin olmadığı yerde toplumsal kişiliğe sahip insanların yetiştirilmesi mümkün değildir. Böyle bir toplumda yetiştirilecek olan insan köksüz insandır (Güngör, 2008: 58). 1910'dan sonra din alanında yaptığı incelemelerle birlikte din eğitiminin toplumsal gelişme ve ilerleme yolunda, akıl ve mantık kurallarına aykırı kaderci bir etki yarattığını ileri sürmüştür (Göçeri, 2003: 48). Din 


resmi ideolojinin içinde var olmalıdır. Ona göre resmi ideoloji laik, batıcı ve 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milliyetçidir (Güngör, 2008: 63). Toplumsal kalkınmanın temel noktası ulustur. 
Toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi için öncellikli olarak bir ulus yaratılmalıdır. 
Ona göre ulus, yıllarca değişmeyen gelenek birliğidir. Gelenekler hep iyidir. Bir ulusu meydana getiren unsurlar dil, din ve sanattır. Bu unsurların ulus meydana getirmesinin nedeni dil, din ve sanat geleneklerinin bir olmasıdır (Göçeri, 2003: 52). 
Baltacıoğlu'na göre gelenek ve görenek birbirine karıştırılmaması gereken kavramlardır. Görenek önemi kalmamış değerler bütünüdür. Önemi kalmayan bu değerler yenileriyle değiştirilmelidir. Türk toplumunun kalkınamamasının nedeni geleneklerinden kopmuş olmasıdır. Toplum geleneklerine geri dönünce kalkınma gerçekleşecektir. Bunun için bir reform hareketi gereklidir (Göçeri, 2003: 54). Tük 


rejimi en insani ve en ahlaki rejimdir. Türk inkılâbı hakkında şunları söylemiştir: 


“Türk inkılâbının bütün safhalarında kovalarsak, bu inkılâpçılığın mekanist ve tedrici telakkilerle hiçbir münasebeti olmadığını, cevherini yaratıcı ve ani tekamül atılımından aldığını göreceğiz. Yeni Türk devletinin kuruluşu, Latin harflerinin alınması, demir ağlarının örülmesi... hep bu ani ve yaratıcı inkılapçılık tabiatını taşır. Sürekli hamleler yapmak ve her hamleyle zamanları ve zaruretleri aşmak, bu inkılâpçılık anlayışına uygun olan şeylerdir” (Baltacıoğlu, 1972: 205). Baltacıoğlu, dönemin birçok düşünürü gibi pozitivist ve gelenekçi ikilemi içinde kalmıştır (Güllü, 


2015:210-211). 
1.2.4. Mehmet Saffet Engin 


1900 yılında Girne'de doğmuştur. Columbia Üniversitesi'nde sosyoloji okumuştur. 
Amerika'da öğrenci olduğu yıllarda John Dewey'in öğrencisi olmuştur. Aguste Comte, Nietzsche, Hegel ve Fichte'nin düşüncelerinden yararlanıp, Kemalizmin felsefi temellerini oluşturmaya çalışmıştır (Atalay, 2014: 39-40). Comte'un üç hal yasasına uygun olarak ileri seviyede olan devletlerin, pozitif evreye ulaşmış olan devletler olduğunu belirtmiştir. Cumhuriyet dönemi inkılapları ile birlikte Türk Devleti de pozitif evreye ulaşmıştır. Mehmet Saffet Engin'in toplum anlayışı seküler, milliyetçi, anti-Osmanlıcı, otoriter bir toplum anlayışına dayanmaktadır (Karaca, 2015: 189). Engin Kemalizmi, devletin resmi ideolojisi haline getirmek istemiştir. Bu ideolojinin, çağın şartlarına uyum sağlaması, halk tabakasına indirilmesi, taklitten 


uzak kalması için çaba göstermiştir. Öz Türkçeye büyük önem vermiştir. Bu sebeple 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ismini Arın Engin olarak değiştirmiştir (Atalay, 2014: 39-40). Ona göre Atatürk'ün belirlediği yol demokrasi yoludur. Devlet ve vatandaşın uyum içinde olması demokrasinin işlediğinin göstergesidir. Özgürlüklerin sınırını Cumhuriyet yani 


sosyal devlet ilkeleri belirlemiştir (Yalansız, 1998: 40). 
1.3. Cumhuriyet Dönemi Sanat Anlayışında Pozitivizm Etkisi 


Cumhuriyet dönemi yönetici kadrosu, ülkenin esarete maruz kalmaması için kurumların yanı sıra toplumun da dönüşmesi gerektiğine inanmış ve bu doğrultuda faaliyetlerde bulunmuşlardır. Toplumun sağlam adımlarla ayakta kalması ve toplumun gelişmesi için kültür ve sanat değişiminin de gerçekleşmesi şarttır (Uzunoğlu, 2013:156). Bir toplumun sosyal hayatında sanat önemli bir yere sahiptir. 
Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma anlayışı bir bütünü ifade etmiştir. Bu bütün içinde güzel sanatlar, eğitim, bilim ve kültür inkılabın tamamlayıcı parçaları olarak görülmüştür. İleri medeniyetlerin seviyesine ulaşabilmek için güzel sanatlar alanında ilerlemenin gerçekleşmesi şarttır (Evcin, 2011: 523). Sanat, tarih boyunca kitleleri en çabuk etkileyen araçtır. Bu nedenle sanat alanı Kemalist ideolojinin üzerinde önemle durduğu konulardan birisi olmuştur. Türkiye'de sanat ve sanatçıyı destekleyecek bir entelektüel sınıf olmadığı için bu görevi devlet üstlenmiştir (Karaaslan, Güven, 


Çelebi Erol, 2017: 943). 


Devlet ilk olarak sanat politikaları oluşturmak ile işe başlamıştır. Bu politikalar ile Türk halk kültürünün, çağdaş, sanatsal biçimleriyle yeniden yorumlanıp, modem hale getirilmesi amaçlanmıştır (Papila, 2012: 154). Böylece gelişen güzel sanatlarla birlikte fikirler ve inkılaplar topluma mal olabilecektir. Ülke içinde sanat ve kültür alanında alt yapının sağlanması ve halk ile birlikte bu alt yapının geliştirilmesi amaçlanmıştır (Uz, 2011, 2012: 20). Osmanlı Devleti'nin geri kalmışlığının önemli nedenlerinden birisi, halkla aydın kesim arasında devletin medeniyete önem vermemesinden kaynaklanan kültür farklılığının oluşmuş olmasıdır. Mustafa Kemal, kültürümüzü çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmamız gerektiğine her fırsatta vurgu yapmış ve bu uğurda halkı da bilinçlendirmek gerektiğine inanmıştır. Halkı bilinçlendirmenin en iyi yolu ise eğitimdir. Eğitim sayesinde dogmatik bilgiyi ortadan kaldırıp, onun yerine bilimsel bilgiyi koyan Fransız Devrimi'nin ortaya attığı 


eşitlik, özgürlük gibi kavramlar ön plana çıkarılarak aydınlanma düşüncesi üzerinden 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modern devlet yaratılmak istenmiştir. Bu nedenle oluşturulacak olan sanat da modem sanattır (Uzunoğlu, 2013: 161). Modern sanatı oluşturmak için faaliyetlere başlanmıştır. Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane ve İnas Sanayi-i Nefise Mektebi 
1926 yılında değiştirilmiş ve 1928'de Devlet Güzel Sanatlar Akademisi halini 
almıştır. Üniversite reformu çerçevesinde Avrupalı eğitim elamanları Güzel Sanatlar Akademisi'nde işe alınmıştır (Papila, 2012: 154). “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. 
Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fitri zekâsını, ilme bağlılığını, güzel sanatlar sevgisini ve milli birlik duygusunu 


mütemadiyen ve her türlü tetkiklerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür.' 


(der: Karal, 1998a: 75). 


Mustafa Kemal'in bu sözleri Türk milleti için sanatın ne derece önemli yere sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Güzel sanatlar alanında ilerlemeyen bir milletin çağdaş medeniyetlerin seviyesine ulaşması mümkün değildir. Bu bakımdan Mustafa Kemal güzel sanatlara büyük önem vermiştir. Cumhuriyet ilke ve devrimlerimizin temeli olan ulusallık düşüncesi sanata da yansımış, milli bilinci artıracak eserlerin üretilmesi amaç edinilmiştir. Böylece sanatın açmış olduğu yol üzerinden duygu ve düşünce birliği oluşturularak, yeni bir millet var edilmek 


istenmiştir (Karaaslan, Güven, Çelebi Erol, 2017: 943). 


Türk inkılabının temele aldığı milliyetçilik ve medeniyetçilik anlayışı güzel sanatlara da uygulanmıştır. Halktan alınan milli değerlerle, muasır medeniyetlerden alınan sanat tekniği birleştirilerek yeni bir sanat tarzı oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylelikle sadece batıdan alınan kopyacı, taklitçi bir sanat anlayışından uzak durulmuştur (Evcin, 2011: 524). Atatürk, fikirlerin güzel sanatlar aracılığı ile topluma yayılacağının bilincinde olduğu için güzel sanatlara ayrıca bir önem vermiştir (Korur, 2008: 27). Mustafa Kemal, kültürel ve sosyal alanda gerçekleşen faaliyetler için şu 


ifadeleri kullanmıştır: 


“Kültürel ve sosyal alanda başardığımız işler, Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal çehresini keskin çizgileriyle ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri ulusal tarihi, öz dili, ar, bilimsel müzik ve teknik kurumlarıyla kadını erkeği her hakta eşit, modern Türk 


sosyetesi bu son yılların eseridir” (der: Karal, 1998a: 67). 
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1.3.1. Mimari 


Erken Cumhuriyet döneminde modern mimarlığın bilimsel ve ilerlemeci ifadeleri, hükümeti meşrulaştırmıştır (Bozdoğan, 2012:167). Cumhuriyet'in ilk yıllarında mimari, tüm imkânların değerlendirilerek, ulusal bilinç yaratma düşüncesiyle gelişmiştir. Modern mimari ve şehircilik, modem millet yaratma düşüncesiyle bütünleşmiştir (Ozan, 2009: 99). Cumhuriyet döneminin getirdiği yeniliklerle birlikte “Devrimin mimarlığı” nın yaratılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda değişim ve gelişimi simgeleyen yeni ile yeninin oluşmasının önünde engel olan eski arasındaki farklar dikkate alınmıştır. Cumhuriyet dönemi mimarisi, dönemi ifade 


29 ce 


eden “modem” “çağdaş” tanımları ile ilişkilidir. Bu nedenle dönem mimari ürünleri Cumhuriyet dönemi değişimlerini simgelediği için toplumsal, siyasal ve iktisadi 


olarak toplumun modernleşmesinin göstergesi olmuştur (Ergut, 2009: 122-123). 


Osmanlı döneminden beri Türk toplumunda mimarlık mesleği gereken değeri görememiştir. Osmanlı Devleti”nde mimarlığın akademik eğitimi 1882”de Sanayi Nefise Mektebi”nin açılmasıyla başlamıştır. Osmanlı döneminde mimari alanda Batılı anlamıyla bir gelişme yaşanmamıştır (Ergut, 2001: 18). Sanay-i Nefise Mektebi, 1928 yılında Güzel Sanatlar Akademisi”ne çevrilmiştir. Türkiye”de çağdaş anlamda mimari eğitim, Güzel Sanatlar Akademisi”nin Mimarlık Bölümü”nün başına Profesör Ernst Egli”nin getirilmesi ile başlamıştır (Evcin, 2011: 549). Akademi'nin Mimarlık bölümünün eğitim programının değiştirilmesi görevini 1930 yılından itibaren Avusturyalı mimar Ernst Egli üstlenmiştir. Yenilenen eğitim anlayışı ile birlikte mimaride modernleşme sağlanmış ve mimarlar tarafından destek görmüştür İstanbul'da 1928 yılında mimarlığı profesyonelleştirmek için Güzel Sanatlar Birliği kurulmuştur. Zeki Sayar bu birliği edebiyatçıların, heykeltraşların, tiyatrocuların, ressamların ve mimarların katılmasıyla meydana gelen güzel bir topluluk olarak 


ifade etmiştir (Ergut, 2001: 17-19). 


1930-1940 yılları arasında Batıda meydana gelen ileri fikirler ülkemize de ulaşmıştır. 
Buna göre Türk mimarlar Batılı fikirler doğrultusunda betonarmeye dayanan Batı mimarisi örnekleri vermişlerdir. Dönemin Türk mimarları diğer ülkelerdeki mimarlık seviyelerine ulaşmak ve ülke içinde eser veren yabancı mimarların eserlerinin 


üstünde eser vermek gayesi ile hareket etmişlerdir. Bu rekabet ortamı eskiye göre 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daha bilinçli tasarımcı ve uygulamacı olan mimarlar kuşağını meydana getirmiştir. 
Yabancı mimarlar kısa süre ülkede kalmış olmalarına rağmen bu dönemde eğitim almış olan mimarlarda yenileşme düşüncesi yaratmışlardır. Böylelikle dönem içinde 


akılcı tutum etkisini göstermiştir. (Ozan, 2009: 98). 


Osmanlı Devleti'nin son yıllarında ulusçuluk kavramının etkisiyle Birinci Ulusal Mimarlık Akımı Kemalettin Bey ve Vedat Tek öncülüğünde oluşmuştur (Ozan, 2009: 96). Cumhuriyetin ilk yıllarında devletin desteğini sağlayan bu akım, devletin kapılarını Batıya yöneltmesiyle etkisini yitirmiştir. Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın etkisini yitirmesiyle adı önce Milli Mimari olan sonra adı İkinci Ulusal Mimarlık Akımı diye anılan yeni bir akım oluşmuştur. Önde gelen isimleri Sedat Hakkı Eldem ve Emin Onat”tır. Bu akım romantik bir tutumla yeni ulusal mimarlık yaratma gayesini taşımış ve geleneksel mimarinin sivil yapıları üzerinde eğilim göstermiştir. Osmanlı döneminde kullanılan simgelerin yeniden kullanılmamasına dikkat etmişlerdir. Bu nedenle kaynak olarak Birinci Ulusal Mimarlık Akımı'nın kullandığı dinsel mimariyi değil sivil mimariyi tercih etmişlerdir (Ozan, 2009: 99- 100). Cumhuriyet Türkiyesi'nde hiçbir sanatçı ve mimar bireyciliğe yer vermemiş ve sanatın toplumsal işlevi üzerinde durmuşladır. Cumhuriyet dönemi mimarları kendilerini devlet ideolojisi ile özdeşleştirmişlerdir. Bilimsel siyasi ve estetik bakımından modemizm gerçek mimarinin ifadesi halini almıştır (Bozdoğan, 2012: 169-170). Modem mimarlığa, bilimsel ve rasyonalizm ile meşruiyet kazandırılmaya çalışılmıştır (Bozdoğan, 2012:174). Atatürk mimari alanda modem ve Türklere özgü 


bir mimariyi desteklemiştir. 


1.3.2. Müzik 


Atatürk kültür alanındaki faaliyetlerini sürdürürken sanatın her alanına önem verdiği gibi müzik alanına da özel bir ilgi göstermiştir. Atatürk'ün “Bir milletin musiki hakkındaki zevki nazar-ı itibara alınmadıkça onun yükseltilmesine imkân olmadığını Montesguieu'de okumuştum. Bu çok doğrudur. Ve işte bundan dolayı bu sanatın inkişaf ettirilmesine kendime bağlı sayıyorum. Memleketimizde çalınan Türk musikisi degildir. Bir Bizans aksiyonudur. Bizim milli musikimizi ancak köylerde çobanlar çalar. Fakat onu da garp musikisinin şimdiki seviyesine yükseltmek için takriben dört 


asır lazımdır. Bu kadar beklemek fazladır. Onun için Avrupa musikisini nakle 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çalışıyoruz” (Der: Karal, 1998a: 77-78) şeklindeki sözleri musiki alanında yapılacak 


olan değişimlerin habercisidir. 


Mustafa Kemal'in müzik devrimi düşüncesinde Ziya Gökalp etkili olmuştur. Ziya Gökalp ülke içinde iki musikinin olduğundan bahsetmiştir. Bunlar halk arasında kendiliğinden doğmuş olan Türk musikisi ve Farabi tarafından Bizans'tan alınan Osmanlı musikisidir (Gökalp, 2019: 42). Mustafa Kemal de, Ziya Gökalp gibi Osmanlı musikisinin temelini Bizans, Arap ve Fars musikisinin oluşturduğunu düşünmüştür. Bu nedenle müzik devrimiyle birlikte temelini halk müziğinden alan çok sesli müzik anlayışının, Türk toplumuna da hâkim olması için çalışmıştır (Özer, 2017: 573). 1930'lu yıllarda gerçekleştirilen müzik inkılabının amacı Klasik Türk Müziğini evrensel boyutlara ulaştırmak ve çok sesli müziğin halk tarafından benimsenmesini sağlamaktır. Alafranga müziği teşvik eden Atatürk, Türk musikisine de her zaman değer vermiş ve dinlemiştir (Bayındır Uluskan, 2010: 299-302). 
Atatürk'e göre en güç devrim müzik devrimidir. Bunun cevabını şu şekilde vermiştir: “Çünkü müzik devrimi şahsa önce kendi iç dünyasını unutturmayı, sonra da yeni bir âleme yönelmeyi gerektirir. Onun için çok zordur... çok zor ama, yapılacaktır” (Bayındır Uluskan, 2010: 304). İnkılaplar içinde en önce ileri seviyeye taşınması gerekli olan sanat dalı olarak da musikiyi göstermiştir. Çünkü ona göre bir milletin musikide gerçekleştirilen değişimi anlaması, inkılâbın toplumun üzerinde yarattığı 


başarının göstergesidir (Evcin, 2011: 527). 


Atatürk kulak zevkini geliştirdiği, kültüre önemli katkı sağladığı için müzik sanatıyla yakından ilgilenmiş, eğitimine de büyük önem vermiştir. İlk olarak 1923 yılında İstanbul'da bulunan Darülelhan müzik okuluna Batı Müziği bölümü eklenmiştir (Özer, 2017: 572). Daha sonra Osmanlı Devleti döneminde ihmal edilen sanat dallarında eleman yetiştirmek amacıyla Musiki Muallim Mektebi 1924 yılında Ankara”da açılmıştır. Bu gelişmeyi Gazi Eğitim Enstitüsü ve Orta Öğretmen Okulu çatısı altında öğretim vermeye başlayan resim ve müzik bölümleri takip etmiştir. 
Sonra ise Musiki Muallim Mektebi açılmıştır. Osmanlı Devleti'nden miras kalan Sanayi-i Nefise Mektebi de akademi olarak düzenlenmiştir (Turan, 2010: 35). 
İstanbul'da saraya bağlı bulunan Muzika-i Humayun Ankara'ya taşınmış, önce Riyaset-i Cumhur Musıki Heyeti ismini almış sonra Riyaset-i Cumhur Filarmoni 


Orkestrası olarak ismi değiştirilmiştir (Özer, 2017: 572). 1936 yılında Milli Musiki 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ve Temsil Akademisi açılmıştır. Bu eğitim kurumlarında Bilimsel esaslar üzerinden milli musikiyi yükseltmek ve sahne sanatlarının diğer alanlarında hizmet verecek yetenekli elaman ve öğretmen yetiştirmek hedeflenmiştir. 1940 yılından itibaren 


Devlet Konservatuarı adını almıştır (Evcin, 2011: 530). 


Atatürk döneminde birçok müzisyen eğitim amaçlı yurt dışına gönderilmiştir. Ekrem Zeki Ün, Cezmi Erinç, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar ve Ahmet Adnan Saygun yurt dışına gönderilen öğrencilerden bazılarıdır (Alparslan, Gökdemir, 2019: 287).Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen müzisyenlerden olan Hasan Ferit Alnar, Türkiye'ye geri geldiğinde ilk operanın sergilenmesi için faaliyetlerde bulunmuştur. Ahmet Adnan Saygun, 1940 yılında arkadaşları ile birlikte “Ses ve Tel Birliği” isimli derneği açmıştır. Bu dernek çok sesli müzikte kendine özgü estetik ve tekniği yaratarak ülkemizin dünya müzikleri arasında ilerlemesinin önünü açmıştır. Besteleriyle de önemli başarılara imza atmıştır. Oluşturmuş olduğu “Yunus Emre Oratoryosu” yurt dışında sergilenme imkânı bulmuştur. Bu sayede Adnan Saygun ve Türkiye yurt dışında tanınma fırsatı yakalamıştır (Alparslan, Gökdemir, 2019: 287). 


Atatürk müzik inkılabına büyük önem vermiştir. Çünkü ona göre hayat bir musikidir. 
İnsanlar kültürler ve devlet arasındaki iletişimi sağlamada önemli yere sahiptir. 
Kültüre dayalı milliyetçilik anlayışı müzik alanında da etkili olmuştur (Bayındır 


Uluskan, 2010: 305). 


Atatürk döneminde müzik alanında yaşanan gelişmeleri İsmet İnönü'de devam ettirmiştir. Buna piyano çalmasıyla önemli bir yeteneğe sahip İdil Biret ve keman çalmasıyla yeteneğini fark ettiren Suna Kan örnek gösterilebilir. Küçük yaşta üstün yetenekli olduğu fark edilen İdil Biret ve Suna Kan'ın yeteneklerinin geliştirilebilmesi için yurt dışına eğitim alması gerekliydi. Bu konu Mecliste çeşitli tartışmalara neden olmuştur. Yaşları küçük olan bu çocukların aileleri ile birlikte yurt dışına gönderilmesi uygun olacaktı. Fakat ülkenin içinde bulunduğu zor ekonomik şartlar altında ülkenin imkânlarını bu şekilde harcamasını uygun görmeyen milletvekilleri vardı. Bu milletvekillerine karşı tepkiler gecikmemiştir. Maraş Milletvekili Kamil İdil, iyi eğitim almış sanatçılar ve âlimlerin bir ülkenin 


propagandasını en iyi şekilde yapabileceğini ifade etmiştir. Bu gibi tartışmaların 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neticesinde “İdil Biret ve Suna Kan”ın Yabancı Memleketlere Müzik Tahsiline Gönderilmesine Dair Kanun” 245 milletvekilinden 239'unun olumlu oyuyla meclisten geçirilmiştir” (Alparslan, Gökdemir, 2019: 290-292). Bu durum İkinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu olumsuz koşullar altındayken bile sanata verilen değeri göstermesi bakımından önemlidir. İdil Biret ailesiyle birlikte Marsilya ya, Suna Kan babasıyla birlikte İtalya'ya gitmiştir. Fakat İtalya'da eğitim verecek hocanın ölmüş olması nedeniyle eğitim yerinde değişiklik yaşanmış ve eğitim yeri 


Paris olarak değiştirilmiştir! (Alparslan, Gökdemir, 2019: 292-293). 
1.3.3. Opera ve Bale 


Türkiye'de ilk opera çalışmaları Cumhuriyet döneminde başlamıştır. Operanın Türkiye'de var olması için Viyana'dan Max Reinhardt davet edilmiştir. Reinhard hazırlamış olduğu bir raporu Atatürk'e sunmuştur. Reinhardt bu raporda, operanın Türk milletinde var olabilmesi için ilk olarak operayı dinleyecek ve sevecek bir halk kitlesinin hazırlanması gerektiğini bildirmiştir. Bu nedenle Türk müzik yapısına uygun, halkın beğeneceği tarzda olan, Macar halkının operası ile başlanmasının uygun olacağı görüşündedir. Yine halka operayı sevdirmek için ilk önce komik operetlerin gösterime sunulup daha sonra ciddi operetlerin gösterilmesinin Türk halkını hazırlamak için daha iyi olacağını raporunda belirtmiştir. Atatürk raporu incelemiş ve Türk halkını hazırlamak gerektiği hususunda yapılması gerekenlere onay vermiştir. Opera ile ilgili adımlarda bu raporun esas alınması gerektiğini belirtmiştir. Fakat belli bir düzenin gerçekleştirilememesi ve alaturka-alafranga gibi çatışmaların var olmasından dolayı rapor tam anlamıyla gerçekleştirilememiştir 


(Bayındır Uluskan, 2010: 394-395). 


İran Şehinşahı Rıza Şah Pehlevi'nin Türkiye'ye ziyareti öncesinde Şaha Türklerin gelmiş olduğu gelişmişlik düzeyini gözler önüne sermek için Ahmet Adnan Saygun”dan opera bestelemesi istenmiştir (Özer, 2017: 574). Bunun neticesinde Ahmet Adnan Saygun, Özsoy ve Taşbebek adlı ilk operayı bestelemiştir (Evcin, 


2011: 532). Firdevsi”nin Şahnamesi'ne dayanarak hazırlatılan bu opera, Türk İran 


"Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen İdil Biret ve Suna Kan önemli başarılara imza atmıştır. Bilgi için bkz. Erhan Alpaslan, Tülay Gökdemir, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Müzik Alanında Yurt Dışına Gönderilen Öğrenciler ve Çağdaş Türk Müziğine Etkileri: İdil Biret ve Suna Kan Örneği”, Asia Minor Studies, Cilt 7/Sayı 2 2019, s. 282-298. 
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yakınlaşmasını sağlamayı amaçlamıştır. Bu bakımdan opera politik mesajlar içermesinin yanı sıra devletin sanatı politik amaçlı da kullandığının kanıtıdır (Özer, 2017: 574). Atatürk'ün opera sanatı ile tanışması Sofya'da görev yaptığı sırada Carmen operasını izlemesiyle olmuştur. Bu sanattan etkilendiğini şu sözleri ile dile getirmiştir: “Biz Bulgarları çoban bilirdik. Bak, biz farkına varmadan, onlar nasıl ilerlemişler, balesi Bulgar, şefleri Bulgar. Biz, bu uygarlık düzeyine ulaşamazsak, bize yaşam hakkı yok... “demiştir. Bu sözlerinden de anlaşılacağı gibi Atatürk'ün o dönemlerden sanat ile ilgili girişimlerde bulunacağı açıktır (Bayındır Uluskan, 2010: 


393). 


Milli Musiki ve Temsil Akademisi 1936 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'na dönüştürülmüştür. Almanya ve Avusturya'dan birçok sanatçı bu konservatuarda eğitim vermiştir. Konservatuarın opera bölümü ilk olarak 5 kız 7 erkek öğrenci ile eğitime başlamıştır. Sonra ülkemizde opera ve tiyatro alanındaki önemli çabaları ile tanınan Carl Ebert sayesinde öğrenci sayısında artış yaşanmıştır. Rapor ve önerileriyle ülkemizde tiyatro ve operayı var etmek isteyen Ebert, milli bir tiyatro ve opera oluşturmak için harekete geçmiştir. Türk Tiyatro tarihini araştırmış, Türk uzmanlar ile görüşmüş, Türk tiyatrosunun eksiklerini ve sorunlarını belirlemiş, buna göre ders programı hazırlamaya dikkat etmiştir (Bayındır Uluskan, 2010: 396-397). 
1934 yılında Mustafa Kemal tarafından birer perdelik operaların hazırlanması 
istenmiştir. Operaların konusu Türk Devrimi olmuştur. Bu operalardan “Bay önder” Mustafa Kemal'i, “Taş Bebek” yeni nesil yetiştirmeyi, “Ülkü Yolu' ise devrimlerin 


amaçlarını konu almıştır (Özer, 2017: 575). 


Osmanlı döneminde saray çevresi ile sınırlı kalan opera ve bale sanatı Cumhuriyet döneminde Türk halkı ile tanışma imkânı bulmuştur (Bayındır Uluskan, 2010: 398). 
İstanbul'da özel bale eğitimi veren Rus asıllı Lydia Krassa Arzumanova'nın İstanbul'a gelmesinde Atatürk etkili olmuştur. Bale eğitimi konusunda görüşlerini alan Atatürk, Arzumanova'nın çalışmalarına destek vermiştir. Arzumanova, İstanbul Belediye Konservatuarı ve Ankara Devlet Konservatuarı'nda eğitmenlik görevinde bulunmuştur. Bale sanatının Türkiye'de gelişmesine yarar sağlamıştır. Opera sanatıyla ilgili çalışmaları devam eden Ebert, bale sanatının Türkiye'de gelişmesi için de faaliyetlerde bulunmuştur. Bu amaçla Türkiye'de bale okulunun açılması için 


çaba göstermiştir. Bu okulda öğrencilerin üçte ikisinin kız olması gerektiğini 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belirtmiştir. Eğitmenler ise Rus geleneği ve çağdaş Batı Avrupa tarzını bütünleştirecek kişiler olmalıdır. Fakat yer ve öğrenci sıkıntısından dolayı bale okulunun açılması hemen gerçekleştirilememiştir (Bayındır Uluskan, 2010: 414-415- 416). Gerçekleşememesinin bir diğer nedeni ise bale alanında gerekli eğitimi verecek sanatçıların olmamasıdır (Özer, 2017: 575). 1936 yılında Milli Musiki ve Temsil Akademisi'nde programa alınan bale bölümü istenilen gelişmeyi 1948'de Devlet Bale Okulunun açılması ile göstermiştir. Türkiye'de ilk bale gösterileri eğitmen Travis Kemp ve eşi Molly Lake denetiminde 1960 yılında gerçekleşmiştir. Bale ve opera Mustafa Kemal'in çağdaşlaşma çizgisi üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, bale 


sanatını benimseyen ilk Müslüman ülkedir (Evcin, 2011: 533). 
1.3.4. Resim ve Heykel 


Türk tarihinin ilk dönemlerinden beri resim sanatına olan ilgi İslamiyet ile birlikte değişikliğe uğramıştır. Müslümanlar, tasvir ve heykeli cahiliye dönemine geri götürebileceğine inandıkları için hoş karşılamamışlardır. Bu nedenle Türk resim sanatı biçim değiştirmiş ve yerini süsleme sanatına bırakmıştır. Rönesans ile batıda başlayan güzel sanatlar alanındaki gelişim, Cumhuriyet ilkeleriyle birlikte Türkiye'de de yaşanmıştır. Mustafa Kemal'in güzel sanatlar alanındaki önemli faaliyetlerinden birisi de resim ve heykelin gelişmesinin önündeki engelleri kaldırmış olmasıdır (Evcin, 2011:543- 544). Resmin önündeki engellerin kaldırılmasıyla birlikte resim sanatı Cumhuriyet döneminde gelişmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra heykel sanatı da gelişme imkânı bulmuştur. Atatürk her alanda sanat ve sanatçıyı desteklemiştir (Korur, 2008: 13). Cumhuriyet'in ilk yıllarında resim ve heykel sanatının halka tanıtılmasının yanı sıra resim dersi verecek öğretmenlerin yetiştirilmesi ve resmin okullarda zorunlu ders olarak okutulması kararlaştırılmıştır 


(Bayındır Uluskan, 2010: 517). 


Ülke bilim ve sanat alanlarında gereken özveriyi göstermediği için Avrupalı Devletlerin gerisinde kalmıştır. Cumhuriyet Dönemi devlet adamları bu durumun farkındaydı. Bu nedenle yeterli bilim adamı ve sanatçı yetiştirilmesine önem 
vermişlerdir. Avrupa'nın önde gelen devletlerinden olan Fransa ve Almanya'ya 1924 
yılında yirmi iki öğrenci gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Bu öğrencilerden yedisi 


ressam, ikisi ise müzik öğrencisidir. Öğrencilerin yurt dışına gönderilmesi 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Cumhuriyet döneminde sanata verilen değeri açıkça göstermektedir (Korur, 2008: 133). Muhittin Sabati, Şeref Akdik, Mahmut Cüda, Refik Epikman ve Cevat Dereli Paris'e resim sanatı eğitimi almaya giden öğrencilerdendir. Zeki Kocamemi Türk Ocağı'nın desteğiyle, Ali Çelebi ise kendi imkânlarıyla Münih'e eğitim görmeye gitmişlerdir (Yurttadur, 2012: 364). Avrupa'da hâkim olan Fovizm, Kübizm gibi modern akımlar yurt dışına gönderilen sanatçılar sayesinde yurt içine taşınmıştır (Yurttadur, 2012: 364). Türkiye'ye geri gelen sanatçılar eğitim kurumlarında ders vermişlerdir. Böylece Türk resim sanatında yeni bir dönem başlamıştır (Yurttadur, 2012: 364). Sanat alanında istenilen modernleşmenin sağlanabilmesi için gerek kendi imkânlarıyla gerekse devlet bursuyla yurt dışına gönderilen sanatçılar yurda geri döndüklerinde sanat projelerine de kaynaklık etmişlerdir (Yurttadur, 2012: 361). 


Avrupa'ya giden öğrenciler gittikleri ülkelerin sosyal hayatlarını ve sanat anlayışlarını ülkemize taşıyıp, ülkemizde almış oldukları eğitim ile birleştirip, ilk modem Türk resim örnekleri olan figürsüz peyzajları meydana getirmişlerdir (Karaaslan, Güven, Çelebi Erol, 2017: 943). Bu öğrencilerin getirmiş olduğu yeni teknik ve anlayışın yanı sıra düzenledikleri sergi ve konferanslarla birlikte sanat alanında ülkemizde önemli gelişmeler yaşanmıştır (Bayındır Uluskan, 2010: 514). 
Resim sanatında Kurtuluş Savaşı, kadınların bağımsızlık uğruna gösterdikleri mücadeleler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadın gibi kadınların eğitim ve toplum hayatına katılmaları ile ilgili konulara yer verilmiştir (Evcin, 2011: 546). 
Cumhuriyet devrimleri ile birlikte bağımsız ve toplum hayatına etkin bir şekilde katılan kadın ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal modernleşmenin gereği olarak Türk kadınlarını Batı kadını ile eşit seviyeye getirmek için mücadele etmiş, hatta Batı kadınlarının bulunduğu seviyenin de üstüne taşımayı amaçlamıştır. Bu durum kadınların eğitim sağlık gibi birçok alanda yaşam standartlarını yükseltmiştir. 
Kadınların iş hayatına girmesi teşvik edilmiştir. Kadınların sosyal hayattaki bu 


değişimleri resimlere konu olmuştur (Papila, 2012: 155). 


Mustafa Kemal sanatçılara sergi açmaları konusunda desteklerini esirgememiş ve açılan sergilere giderek eserleri incelemeye önem vermiştir. Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesi, Türkiye'nin ilk resim galerisi olarak 1937 yılında halka açılmıştır. 
Birçok eser toplanarak bu müzeye getirilmiştir (Evcin, 2011: 547). İstanbul'da var 


olan sanatsal yapıyı Anadolu'ya taşıyabilmek için Ankara merkez alınmıştır. 
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Bakanlar kurulu kararı ile Sanayi-i Nefise sergilerinin 1926 yılından sonra Ankara'da gerçekleşmesine karar verilmiştir. Sanatçıları desteklemek adına altın gümüş bronz madalyalar verilmiştir. Ayrıca müze oluşturmak amacıyla sanatçılardan eser satın alınması kararlaştırılmıştır. Böylelikle devlet, sanat eserlerinin alınarak özel koleksiyonlar oluşturulmasına teşvik etmiştir (Papila, 2012: 154). Heykel sanatının Türkiye'ye girmesi de Mustafa Kemal sayesinde olmuştur. Cumhuriyet dönemi heykellerinin konusu Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'tür. Mustafa Kemal, milli şahsiyetin oluşması bakımından Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, İbn- i Sina gibi tarihteki önemli kişilerin heykellerinin yapılmasını istemiştir (Evcin, 2011: 548). “Dünyada uygar, ileri ve olgun olmak isteyen herhangi bir millet kesinlikle heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir. Anıtların şuraya buraya tarihi anıtlar olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu iddia edenler, din hükümlerini gereği gibi araştırıp incelememiş olanlardır” Atatürk'ün bu sözlerinden heykel ve heykeltıraşlara verdiği önemi görmek mümkündür. Atatürk resim ve heykel yapmayı çağdaşlaşmayla eşit tutmuştur (Korur, 2008: 22). 1929 yılında Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği kurulmuştur. Kurucuları arasında 1925 yılında Paris'e eğitim almaya gönderilen, ilk heykel öğrencisi olan Ratip Aşir Acuduoğlu da vardır (Bayındır Uluskan, 2010: 552). 1930 yılının sonundan itibaren toplumcu gerçekçi bir sanat anlayışı Türk sanatında etkili olmuştur (Papila, 2012: 158). 


1.3.5. Tiyatro 


Atatürk'ün başlattığı kültürel gelişmeden tiyatro sanatı da etkilenmiştir. Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplar ve Atatürk'ün altı ilkesi tiyatroların konusunu oluşturmuştur. Bu sayede yeni kurulan Türk devletinin hedefleri, faziletleri, tiyatro aracılığıyla halka ulaştırılmaya çalışılmıştır. Çünkü tiyatro o dönemde sinema ve televizyon olmadığı için en etkili iletişim aracıdır. Atatürk tüm bu devrimleriyle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımayı amaç edinmiştir. “Sizleri çok takdir ederim. İnkılâbımızda sizin de mühim hizmetleriniz vardır... Sizin vatana en büyük hizmetiniz Anadolumuzu baştan başa dolaşıp halkımıza sanatın ne olduğunu anlatmanız olacaktır...” (Atatürk, 1989: 258). Atatürk'ün bu sözlerinden tiyatro sanatına yüklediği görevi görmek mümkündür. Cumhuriyet döneminde tiyatro izleyecek seyirci kitlesi yaratmak, halkı tiyatroyu sevdirmek, yeni oyunlar yazacak 


yazarlar yetiştirmek ve milli bir tiyatro yaratmak amaçlanmıştır (Bayındır Uluskan, 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2010: 421). Bu dönemde tiyatroların genel konusunu Türklerin kahramanlıkları, devrimlerin korunması ve methiyeleri oluşturmuştur (Özer, 2017: 575). Atatürk'ün tiyatro sanatçılarını köşküne çağırttığı bir akşam, sanatçılar tiyatro okulunun açılması talebinde bulunmuşlardır. Atatürk bu konuyla ilgilenmiş, İsmet İnönü'ye konu hakkında direktifte bulunmuştur. İsmet İnönü, ekonomik yetersizliklerden dolayı okulun açılmasının mümkün olmadığını belirtmiştir. Ankara'da tiyatro okulunun 
açılması için ses çıkmazken, İstanbul belediyesi ile yapılan çalışma neticesinde 19 
Kasım 1930 tarihinde Darül Bedayi içinde Tiyatro Meslek Mektebi eğitime açılmıştır (Bayındır Uluskan, 2010: 427). Ayrıca Semt Tiyatroları da İstanbul'da tiyatro gösterilerinde bulunmuştur. İstanbul, tiyatronun yoğun olarak yaşandığı tek ildi. 
Tiyatronun diğer illerde yaygınlaşması için faaliyetler başlatılmıştır. Şadi Fikret'in 
Milli Sahnesi Bölge Tiyatroları gezici özelliği olan ilk tiyatro örnekleri olabilir. 1942 
yılına kadar Darülbedayi Anadolu'ya turneler düzenlemiştir. Daha sonra Devlet Tiyatroları bu görevi sürdürmüştür. Böylelikle tiyatro Anadolu'ya da ulaşmıştır (And, 2014: 162). Atatürk sanata verdiği önemi tiyatro alanında da göstermiştir. 
Darül- Bedayi'nin gösterilerine katılmıştır. Ayrıca kadınların tiyatro sanatı içinde yer alabilmesi için gerekeni yapmaya çaba göstermiştir (Korur, 2008: 25). 1930 yılının Aralık ayı sonlarında Darül Bedayi'nin klasik tiyatro anlayışına karşı çıkan, Türk Akademi Tiyatrosu kurulmuştur. Bu akademi, Ercüment Behzat'ın kaleme aldığı Rejisör Nasıl Çalışıyor ya da Bravo Rejisör isimli oyunları gösterime sunmuştur. 
Farklı bir düşünce ile kurulan bu topluluk faaliyetlerini devam ettirememiş ve 1931 


yılının ilk aylarında dağılmıştır (Bayındır Uluskan, 2010: 428). 


Yurt içinde yerleşik tiyatrolar yaygınlaştırılmaya çalışılmıştır. Halkevleri”nin amatör tiyatrolarını bu yolda atılan ilk adım olarak göstermek mümkündür. Bu tiyatrolar kültürel yayılma ve kalkınmada önemli katkı sağlamışlardır (And, 2014: 162-165). 
Eğitici ve birleştirici özelliği olan tiyatroyu yaygınlaştırmak için büyük özveri gösterilmiştir. Niteliksiz tiyatro topluluklarının düzenledikleri rastgele tiyatro oyunları ile halkı etkileyip yobazlık ve din sömürüsü yapmasının önüne geçmek için Basın Genel Müdürlüğü sıkı bir denetim gerçekleştirmiştir (Özer, 2017: 575). Devlet Konservatuarı içinde yer alan tiyatro bölümünün düzenlenmesi için Almanya'dan Carl Ebert getirtilmiştir. Ebert”in Devlet Tiyatrosu'nun temellerinin atılmasında 


önemli payı olmuştur (And, 2014: 172). Atatürk'ün sanat ve sanatçıya verdiği değer 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onların itibarlarının artmasını sağlamıştır. Ayrıca sanata olan ilgi de artmıştır. 
İnkılabı gerçekleştiren kesim tiyatroyu en etkili iletişim aracı olarak görmüş ve tiyatroyu en değer verdikleri kültür aktivitesi haline getirmişlerdir. Devlet büyüklerinin sanata gösterdiği ilgi sanatın gelişmesine ortam hazırlamıştır (Bayındır 


Uluskan, 2010: 429). 
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SONUÇ 


Rasyonalist ve bilim çağının ürünü olan Sanayi İnkılabını yakalayamayan Osmanlı Devleti, Avrupa Devletleri'nin gerisinde kalmaya mahküm olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu durumu laiklik yolunda ilerleyen akılcı ve bilimci çağı yakalayan Batı devletlerine ulaşmanın gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Türk aydınları Batı ve Batılılaşma sorununu büyük oranda pozitivist bilgi kuramının varsayımları doğrultusunda ele almışlardır. Akıl ve bilimi ön plana çıkaran pozitivist bilgi kuramı, özellikle 18. yüzyıla gelindiğinde modernleşmenin gerekliliğini anlayan aydınlar tarafından ışık olarak görülmüştür. Fakat temel gayesi devleti kurtarmak olan aydınlar Batının felsefi kökenine inmeden yapmaya çalıştıkları ıslahatlar ile başarıya ulaşamamışlardır. Eski kurumların yanında yeni kurumların da oluşturulmasıyla ortaya çıkan düalizm sadece devletin çöküşünü hızlandırmaya yaramıştır. Batının temeline inilmeden yapılan modernleşme hareketleriyle bilim devrimi ve endüstriyel gelişmelere ulaşılamamıştır. Sonuç olarak çağın gerisinde kalınmaya devam 


edilmiştir. 


Cumhuriyet Dönemi modernleşmesini Osmanlı modernleşmesinden farklı kılan, düalizmi ortadan kaldırmış ve yeni bir toplum yaratmak için önemini yitirmiş kurumların yerine yenisini koymuş olmasıdır. Geleneksel kültür kimliğimiz ile birlikte modernleşmenin gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, Osmanlı Devleti döneminde anlaşılmıştır. Bu nedenle çağdaşlaşmanın önünde engel olan geleneksel kültür kimliğimizden uzaklaşıp düzeni yıkmak ve onun yerine laik ve demokratik bir toplum inşa etmek Cumhuriyet dönemi modernleşme gayesinin ana amacı olmuştur. 
Böylelikle Osmanlı Devleti”nde düşünce ekolü olarak kalan pozitivizm Cumhuriyet döneminde devrimin paradigması haline dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde dünyayı nesnel olarak anlamlandıran bilimin ışığında halka yol gösteren ayrıca 


yöneticilik vasfına sahip olan aydın kesim pozitivizmin ışığı altında gelişmiştir. 


Mustafa Kemal”in modernleşme anlayışı bütünü ifade etmiştir. Eğitim, sanat, ekonomi siyasi alanlarının hepsini kapsamıştır. Halkın içinde bulunduğu durum güçlü bir merkezi idarenin olmasının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Devletin bu ihtiyacına karşılık verecek olan düşünce ekolü yine pozitivizmdir. Mustafa Kemal”in 


özellikle 1930”lu yıllardan sonra uygulamaya başladığı halka rağmen halk için 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politikasıyla halkın kültür seviyesinin yükseltilip, ulus-devlet ideolojisi kapsamında bilimsel esaslar üzerinden kurulacak olan yeni toplum yaratılmak istenmiştir. 
Devrimin temel ideolojisi halini alan pozitivizm, Cumhuriyet döneminde de belli çevreleri etkileyen düşünce ekolü olmanın ötesine geçememiş ve belli bir aydın kesimi ile sınırlı kalmıştır. Fakat devrimleri halka indirerek yeni bir toplum yaratmak amacıyla hareket eden Mustafa Kemal, bu düşünce ekolü ışığında birçok inkılaplarını gerçekleştirmiştir. Düşünce ekolü olarak pozitivizmin benimsenmesi muhafazakâr kesim tarafından sert eleştirilere maruz kalınmasına neden olmuştur. Bu eleştirilerin ana noktası ananelerimizden kopuk, dinsiz bir toplum hedeflediklerini iddia etmeleri olmuştur. Oysa tam tersine Türk Devrimi, Osmanlı Devleti'nin Türk toplumu üzerinde yaratmış olduğu Osmanlı kimliği yerine Osmanlı Devleti'nde en alt tabakadaki köylüyü ifade etmek için kullanılan Türk kimliğini yeniden canlandırmayı amaçlamıştır. Bu bakımdan Türk Devrimi özden kopuk değil aksine öze dönük bir devrimdir. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun açılmış olması öze dönük faaliyetlere örnektir. Mustafa Kemal'in pozitivizm ile ilgili düşüncelerinin temelinde Ziya Gökalp etkili olmuştur. Ziya Gökalp çizgisi üzerinde gelişen pozitivizm milliyetçiliği temel ilke olarak içinde barındırmıştır. Savaşlardan yorgun düşmüş olan halk dönemin sosyal, siyasal şartları nedeniyle cehalet içinde kalmıştır. 
Halkı içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hızlı bir değişimin gerçekleştirilmesi gereklidir. Bu bakımdan Türk Devrimi tabandan gelen bir hareket olmadığı için öncelikli olarak devriminin halka indirilmesi amaçlanmıştır Halkevleri, Köy Enstitüleri bu amaçla açılan kurumlardandır. Devrim, güzel sanatlar alanında da kendisini göstermiş, değişen sanat anlayışı ile birlikte devrimin ideolojisi halka indirilmeye çalışılmıştır. Böylelikle aydınlanan halk ile birlikte ülke muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış olacaktır. Erken Cumhuriyet döneminde bu olumlu gelişmeler yaşanırken günümüz değerlendirildiğinde yıllardır süren çağdaşlaşma çabalarına rağmen modernleşmede istenilen düzeye gelinememiştir. Geleneksel düşünce ekolünden kurtulup, felsefi düşünce ekolüne geçiş sağlanamamıştır. 
Demokratik kurum ve değerlerin tam olarak benimsenmemesi, ulusal kimliğin ve ulusal bilincin tam olarak oluşmamış olması, ekonomik sistemdeki bozukluklar bu durumun başlıca nedenleridir. Günümüzde de geleneksel kültür alt yapısından 


kurtulamamış, bir takım kimseler tarafından rejim karşıtı düşünceler devam 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etmektedir. Biz bu çalışmamızla birlikte pozitivizmi örnek göstererek dinsiz bir toplum yaratmak amacı taşıdığını iddia eden bu kesime karşı Atatürk'ün Türk Devrimi'ni gerçekleştirirken dar bir pozitivizm anlayışı içinde olmadığını ve devrimin özden kopuk bir hareket olmadığını veriler doğrultusunda ortaya koymaya 


çalıştık. 
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